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As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh. A‘ūdhu bi-Llāhi mina sh-shayṭāni 
r-rajīm (Ik zoek mijn toevlucht tot Allah tegen de vervloekte Satan). 
Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm (In de naam van Allah, de meest 
Barmhartige, de meest Genadevolle). Waṣ-ṣalātu wa s-salāmu ‘alā 
Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-Awwalīna wa l-Ākhirīn (En vrede en 
zegeningen zij met onze Boodschapper Mohammed, de leider van de 
Eersten en de Laatsten). Madad yā Rasūla Llāh, madad yā Sādāti Aṣḥābi 
Rasūli Llāh, madad yā Mashāyikhinā, dastūr yā Shaykh ‘Abdu Llāh al-
Fa’iz ad-Dāghistānī, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. Madad (O 
Boodschapper van Allah, help! O meesters, gezellen van de 
Boodschapper van Allah, help! O onze sjeiks, toestemming, o Sheikh 
‘Abdu Llāh al-Fa’iz ad-Dāghistānī, Sheikh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. 
Hulp!). Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam’iyyah (Onze weg is 
gezelschap en het goede zit in de gemeenschap). 
  

Allah Azza wa-Jalla zegt in Soerat Al-Fajr: Bismi Llahi r-Rahmani r-Rahim, 
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Fajri (1) Wa Layalin Ashrin (2) Wa Ash-Shaf`i Wa Al-Watri (3) Wa Al-Layli Idha 
Yasri (4) Hal Fi Dhalika Qasamun Lidhi Hijrin. "Bij de dageraad. Bij de tien 

nachten (de eerste tien nachten van de maand Dhul-Hijjah). En bij het even en 
het oneven. En bij de nacht wanneer deze heengaat. Is er in dit alles geen 

voldoende eed voor een mens van begrip?" (Koran 89:1-5). Allah Azza wa-Jalla 
zweert een eed in deze gezegende Soerah. Aan het einde zegt Hij:   ي عِبَادِي ِ

لِي ف 
ُ
ادْخ
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( وَادْخ  Fadkhuli Fi Ibadi (29) Wa Adkhuli Jannati. "Treed dan binnen 

onder Mijn geëerde dienaren. En treed Mijn Paradijs binnen!" (Koran 89:29-30). 

Erken Mijn dienerschap en treed Mijn Paradijs binnen, zegt Allah Azza wa-Jalla. 
Deze soerah begint met een eed en sluit af met dit mooie nieuws. 

 
Deze eerste tien nachten van Dhul-Hijjah zijn heel bijzonder omdat Allah erbij 
zweert. Onze Profeet صلى الله عليه وسلم vertelt in een overlevering dat één dag vasten de 

beloning van een heel jaar oplevert. Dit geldt voor alle negen dagen. Vasten op 

elk van deze dagen staat gelijk aan een jaar aanbidding. De Dag van Arafah, de 
negende dag, is de meest bijzondere dag. Op die dag staan de pelgrims op de 

vlakte van Arafat voor een grote bijeenkomst. Allah Azza wa-Jalla heeft deze 
dag speciaal aan de gemeenschap (Ummah) van onze Profeet صلى الله عليه وسلم geschonken en 
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Hij accepteert dan de hajj. De aanbiddingen die je op deze dag verricht, wegen 
zwaarder en krijgen een gulle beloning. De beloning die de pelgrims krijgen, zie 

je ook terug in jouw daden, waardoor je daden nog waardevoller worden. 
 

We zitten nu midden in deze gezegende tijd; vandaag is de vijfde dag. Allah 
Azza wa-Jalla schonk ons deze gunst omwille van de Profeet صلى الله عليه وسلم. We danken en 

prijzen Hem met heel ons hart. Wij maken deze dagen mee en ervaren de 
genade en vrijgevigheid van Allah Azza wa-Jalla. Deel uitmaken van de ummah 
van onze Profeet صلى الله عليه وسلم is de allergrootste eer die er bestaat. Het is belangrijk dat 

we de waarde hiervan echt inzien. Die waarde is immers onbetaalbaar; geen 

goud, zilver of juweel kan hieraan tippen. Wie blind is voor deze waarheid, ziet 
het simpelweg niet. Allah Azza wa-Jalla gunde het hen niet, dus kennen ze de 

waarde niet. Ze verspillen hun tijd, pronken met hun trots en eindigen met lege 
handen. Erger nog, ze tonen ondankbaarheid en begaan een zware zonde. Moge 
Allah جل جلاله ons daartegen beschermen. 

 

Deze dagen zijn een groot geschenk van Allah Azza wa-Jalla. Het leven brengt 
nu eenmaal zegeningen en beproevingen, en Hij schonk deze specifieke zegen 

aan de volgers van Muhammad. We moeten dit echt koesteren. Dat Allah Azza 
wa-Jalla hier een eed over aflegt, laat zien hoe waardevol deze tijd is. Hij 

belooft dat elke goede daad, elke aanbidding en het bidden in de nacht telt alsof 

je een heel jaar hebt aanbeden. Soms denken mensen dat je voor het 
nachtgebed (Qiyamu l-Layl) de hele nacht wakker moet blijven. Maar de Profeet 
 legde uit dat wie voor het slapengaan twee rak'ahs bidt en daarna opstaat صلى الله عليه وسلم

voor Tahajjud, de beloning krijgt voor een hele nacht bidden. Het nachtgebed is 

dus helemaal niet zwaar. Je hoeft er geen slapeloze nacht voor te hebben. Allah 
schenkt ons vergeving en rekent zelfs onze slaap als aanbidding. Als je met 

wudu (de kleine wassing) gaat slapen, wakker wordt, opnieuw wudu doet en 
bidt, telt de tijd dat je sliep ook mee. Wat een genade. 

 
We kunnen Allah niet vaak genoeg danken. Moge Hij ons allemaal de voorspraak 
van de Profeet صلى الله عليه وسلم schenken omwille van zijn hoge status. Moge Hij ervoor 

zorgen dat we altijd met heel ons hart van hem en van deze spirituele weg 

blijven houden. De shaytan probeert ons natuurlijk op elke mogelijke manier te 
misleiden. Veel mensen tonen de Profeet صلى الله عليه وسلم helaas niet de diepe eerbied die hij 

verdient. Terwijl de hoogste vorm van aanbidding juist het erkennen van zijn 
waarde en eer is. Dat is een prachtig geschenk van Allah, iets wat we goed 
moeten bewaken. Liefde voor de Profeet صلى الله عليه وسلم vraagt niet om loodzwaar werk 

zoals stenen bikken of graven. Het is genoeg om deze liefde simpelweg in je 
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hart te dragen. Oprechte eerbied is voldoende. Hij صلى الله عليه وسلم zal dan voor je pleiten; 

zijn voorspraak wordt een belofte die je zeker zal bereiken. De Profeet صلى الله عليه وسلم heeft 

immers zelf gezegd: "Ik zal voorspraak verlenen." Moge Allah جل جلاله ons allemaal 

laten delen in zijn voorspraak. 
 

Wa min Allahi t-Tawfiq. Al-Fatiha. 


