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GOEDE MANIEREN KOM JE ALLEEN TEGEN BINNEN DE TARIQAH 
 

Mawlānā Sheikh Muhammad Adil ar-Rabbani   

             Zaterdag 16 mei 2026 / 29 Doel Qa'dah 1447 

     Fajr-gebed – Akbaba Dergah, Istanbul 

       
As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh. A‘ūdhu bi-Llāhi mina sh-shayṭāni 
r-rajīm (Ik zoek mijn toevlucht tot Allah tegen de vervloekte Satan). 
Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm (In de naam van Allah, de meest 
Barmhartige, de meest Genadevolle). Waṣ-ṣalātu wa s-salāmu ‘alā 
Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-Awwalīna wa l-Ākhirīn (En vrede en 
zegeningen zij met onze Boodschapper Mohammed, de leider van de 
Eersten en de Laatsten). Madad yā Rasūla Llāh, madad yā Sādāti Aṣḥābi 
Rasūli Llāh, madad yā Mashāyikhinā, dastūr yā Shaykh ‘Abdu Llāh al-
Fa’iz ad-Dāghistānī, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. Madad (O 
Boodschapper van Allah, help! O meesters, gezellen van de 
Boodschapper van Allah, help! O onze sjeiks, toestemming, o Sheikh 
‘Abdu Llāh al-Fa’iz ad-Dāghistānī, Sheikh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. 
Hulp!). Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam’iyyah (Onze weg is 
gezelschap en het goede zit in de gemeenschap). 
  

 
In de naam van Allah, de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle: 
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Wa ‘Ahsinū ‘Inna Allāha Yuĥibbu Al-Muĥsinīn. En doe goed, voorwaar, Allah 

houdt van degenen die goed doen. Allah de Almachtige heeft gesproken. Doe 
alles op de beste manier, zegt Allah (جل جلاله), want Hij (جل جلاله) houdt van de mensen die 

het goede doen. De tariqah leert ons de mooiste kanten van de Islam. Degenen 
die de weg van Allah (جل جلاله) en onze Profeet (صلى الله عليه وسلم) volgen, de weg van de tariqah, 

zijn goede mensen en vormen een prachtige gemeenschap. Die weg is de weg 

van adab, de goede uiterlijke en innerlijke omgangsvormen. In het verleden 
leerde je adab overal; op scholen en daarbuiten. Nu leren ze de mensen juist 

een gebrek aan adab en onfatsoen. Vroeger had je lessen in adab al-muashara, 

de omgangsetiquette en fatsoensnormen. Daarin leerde je hoe je je moest 
gedragen, wat je moest doen en hoe je moest zitten en staan. Dat zie je nu 

nergens meer terug, maar zulke zaken kom je nu alleen nog tegen binnen de 
tariqah. Zelfs daar schiet het weleens tekort; mensen handelen nog te vaak 

naar hun eigen verstand. 
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Je moet weten hoe je mensen behandelt, wat je wel en niet kunt doen, hoe je 
zit en staat, en hoe je komt en gaat, met of zonder toestemming. Allah (جل جلاله) 

leerde dit allemaal aan onze Heilige Profeet (صلى الله عليه وسلم), en hij (صلى الله عليه وسلم) droeg dit weer over 

aan zijn ummah. Op deze schitterende weg is niet alleen de aanbidding van 
belang, maar juist ook je gedrag. Als jouw daden, gedragingen en innerlijke 
staten overeenstemmen met de soennah van onze Profeet (صلى الله عليه وسلم), ontstaat er 

schoonheid onder de mensen en schenkt Allah (جل جلاله) hen een beloning. Dan 

ontvangen zij gunsten en loon. Tegenwoordig noemen ze dat beleefdheid. Als 

een mens zich beleefd en met egards gedraagt, stijgt hij in rang. Zo iemand 
wordt groot in de ogen van Allah (جل جلاله). Als adab ontbreekt, als mensen niet 

opletten hoe ze zitten en staan en puur hun eigen verstand volgen, verliezen ze 
het respect van de mensen. Men mag hen niet, men houdt niet van hen en 

krijgt zelfs een afkeer van hen. 

 
Wees hier dus waakzaam op. Adab al-muashara is niets om je voor te schamen. 

De mensen van nu vinden dat juist wel ouderwets. Ze adviseren elkaar: Doe wat 
je wilt, trek je nergens iets van aan. Toon niemand respect, eerbiedig niemand 

en leef erop los. Dat is wat ze de jeugd leren. Dit is geen adab al-muashara, dit 
is pure onbeschoftheid. Een gebrek aan adab brengt nooit goeds. Moge Allah 
 ons beschermen. De mensen van nu zijn heel anders geworden. Die oude (جل جلاله)

generatie moet je nu missen. Vroeger heersten er respect, genegenheid en 

sterke familiebanden. Vandaag de dag leeft men volledig langs deze waarden 
heen. Mensen negeren ze niet alleen, ze doen precies het tegenovergestelde. 

Het hart doet er pijn van dat de rust daardoor is verdwenen. Er is geen liefde 
meer onderling. We leven nu op een bitter manier. Een mooie gemeenschap en 

een gezonde samenleving groeien juist door adab al-muashara, door goede 
manieren en door zachtmoedig met elkaar om te gaan. Moge Allah (جل جلاله) de 

mensheid leiden. Hopelijk leren de mensen weer het goede. Het ware goede 
bereik je via de weg van de tariqah. Moge Allah (جل جلاله) ons allemaal bijstaan. 

 
Wa min Allāhi t-Tawfīq. Al-Fātiḥa. 


