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TARIQAH IS DE WEG VAN IMAN 
 

Mawlānā Sheikh Muhammad Adil ar-Rabbani   

             Zaterdag 2 mei 2026 / 15 Dhul Qadah 1447 

     Fajr-gebed – Akbaba Dergah, Istanbul 

       
As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh. A‘ūdhu bi-Llāhi mina sh-shayṭāni 
r-rajīm (Ik zoek mijn toevlucht tot Allah tegen de vervloekte Satan). 
Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm (In de naam van Allah, de meest 
Barmhartige, de meest Genadevolle). Waṣ-ṣalātu wa s-salāmu ‘alā 
Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-Awwalīna wa l-Ākhirīn (En vrede en 
zegeningen zij met onze Boodschapper Mohammed, de leider van de 
Eersten en de Laatsten). Madad yā Rasūla Llāh, madad yā Sādāti Aṣḥābi 
Rasūli Llāh, madad yā Mashāyikhinā, dastūr yā Shaykh ‘Abdu Llāh al-
Fa’iz ad-Dāghistānī, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. Madad (O 
Boodschapper van Allah, help! O meesters, gezellen van de 
Boodschapper van Allah, help! O onze sjeiks, toestemming, o Sheikh 
‘Abdu Llāh al-Fa’iz ad-Dāghistānī, Sheikh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. 
Hulp!). Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam’iyyah (Onze weg is 
gezelschap en het goede zit in de gemeenschap). 
  
 

Bismi Llahi r-Rahmani r-Rahim: 
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Wa Quli Amalu Fasayara Allahu Amalakum Wa Rasuluhu Wa Al-Muuminuna Wa 
Saturadduna Ila Alimi Al-Ghaybi Wa Ash-Shahadati Fayunabbiukum Bima 

Kuntum Tamaluna. En zeg: Verricht goede daden, want Allah zal jullie daden 
zien, en ook Zijn Boodschapper en de gelovigen. En jullie zullen worden 

teruggebracht naar de Kenner van het onwaarneembare en het waarneembare, 
en Hij zal jullie op de hoogte stellen van wat jullie plachten te doen. (Koran 

09:105). Sadaqa Llahu l-Azim. 
 
Allah (جل جلاله) draagt ons op om in deze wereld het goede te doen en rechtschapen 

te leven. Allah (جل جلاله), Zijn Boodschapper (صلى الله عليه وسلم) en de gelovigen zien de oprechte 

daden die je verricht. Na dit leven ga je over naar de wereld die we nu nog niet 
kunnen zien. Daar komt alles wat je hebt gedaan aan het licht. Deze 

onzichtbare wereld is de tijd na de dood. Die kun je niet waarnemen zolang je 
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leeft. Dat is precies wat iman is: geloven in het onzichtbare. Wie het goede 
deed, ontvangt daar de beloning voor. Wie het slechte deed, moet de gevolgen 

dragen. 
 

Het is noodzakelijk om dat geloof in het onzichtbare nu al te bezitten. Iman is 
onmisbaar. Veel mensen noemen zich moslim, maar het lukt ze niet om een 

ware gelovige te worden. Iman betekent dat je jezelf volledig toevertrouwt aan 
Allah (جل جلاله). Het is je schikken naar Zijn wil en vrede hebben met alles wat Hij je 

stuurt. Dat is de betekenis van iman. 
 

Je ziet vandaag de dag dat veel moslims die diepe iman missen, simpelweg 

omdat ze geen Murschid hebben die hen de weg wijst. Ze varen blind op hun 
eigen verstand. Ze zeggen: Ik ben moslim, ik heb dit gelezen of dat hebben ze 

me verteld. Maar dat is geen echte iman. Die kracht vind je op het pad van de 
tariqah. Tariqah is de weg van iman. Het is de weg van onze Profeet (صلى الله عليه وسلم), het 

schone pad dat hij ons wees voor ons eigen bestwil. Dat is waar het om gaat. 

 

Er zijn nu veel mensen die beweren dat een tariqah overbodig is en dat we 
zonder kunnen. Maar wat voor kwaad doet dit pad eigenlijk? De tariqah richt 

grote schade aan, maar dan wel bij de shaytan. Het dwarsboomt degenen die 
op het pad van de duivel lopen. Zij willen immers dat het geloof verdwijnt, 
terwijl de tariqah de iman juist versterkt met de hulp van Allah (جل جلاله). Moge Allah 

 (جل جلاله) ons bijstaan. Laat ons op de rechte weg blijven, insha Allah. Moge Allah (جل جلاله)

ons nooit van Zijn pad laten dwalen. 

 

Wa min Allahi t-Tawfiq. Al-Fatiha. 


