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ONZE KINDEREN ZIJN SCHATTEN 
 

Mawlānā Sheikh Muhammad Adil ar-Rabbani   

             Vrijdag 24 april 2026 / 07 Dhul Qa’dah 1447 

     Osmanische Herberge – Kall, Duitsland 

       
As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh. A‘ūdhu bi-Llāhi mina sh-shayṭāni 
r-rajīm (Ik zoek mijn toevlucht tot Allah tegen de vervloekte Satan). 
Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm (In de naam van Allah, de meest 
Barmhartige, de meest Genadevolle). Waṣ-ṣalātu wa s-salāmu ‘alā 
Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-Awwalīna wa l-Ākhirīn (En vrede en 
zegeningen zij met onze Boodschapper Mohammed, de leider van de 
Eersten en de Laatsten). Madad yā Rasūla Llāh, madad yā Sādāti Aṣḥābi 
Rasūli Llāh, madad yā Mashāyikhinā, dastūr yā Shaykh ‘Abdu Llāh al-
Fa’iz ad-Dāghistānī, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. Madad (O 
Boodschapper van Allah, help! O meesters, gezellen van de 
Boodschapper van Allah, help! O onze sjeiks, toestemming, o Sheikh 
‘Abdu Llāh al-Fa’iz ad-Dāghistānī, Sheikh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. 
Hulp!). Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam’iyyah (Onze weg is 
gezelschap en het goede zit in de gemeenschap). 
  
 
Allah (جل جلاله) zegt in de Heilige Koran, Bismi Llahi r-Rahmani r-Rahim: 
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Innama amwalukum wa awladukum fitnah (Koran 64:15). Allah (جل جلاله) zegt dat 

jullie bezit en jullie kinderen een beproeving zijn. Je geld en je kinderen vormen 
een test voor je. Het zit eigenlijk zo: leer ze om buiten deze fitnah te blijven, of 

het nu gaat om geld, kinderen of familie. Je moet hen de weg wijzen met goede 

manieren en goed onderricht. Ook moet je leren om geld uit te geven zonder 
dat het je einddoel wordt; zie het alleen als een middel. Je ziet vaak dat mensen 

zich voornemen om aan liefdadigheid te doen en de armen te helpen voordat ze 
geld hebben. Maar zodra ze de rijkdom eenmaal bezitten, lukt het hen niet 

meer. Ze kunnen dan niets meer doen. Zo gaat het ook met kinderen. Als ze 
klein zijn, neemt de familie hen mee naar de moskee of naar bijeenkomsten 
voor Allah (جل جلاله). Zolang ze klein zijn, vinden ze dat fijn. Maar zodra ze ouder 

worden, een jaar of tien of ouder, willen ze wegrennen van zulke 

bijeenkomsten. 
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Wees daarom heel voorzichtig met kinderen. Je moet hen vanaf hun kindertijd 
tot ze volwassen zijn goede manieren bijbrengen. Laat hen opgroeien op 
plekken of met vrienden die op dezelfde weg zitten, de weg van Allah (جل جلاله). Velen 

maken zich alleen maar druk om wat hun kinderen gaan studeren of wat ze 

later gaan doen. Ze gaan daar helemaal in op. Sommigen sturen hen zelfs naar 
pianoles, muziek, zangles of dansles. Maar als het aankomt op ibadah, dan 

interesseert het hen helemaal niets. Kinderen zijn schatten. Het zijn kostbare 
schatten. Je mag deze schat niet in de handen van dieven achterlaten. Deze 

dieven willen je kinderen uit je handen grissen en hen kapotmaken. Elk kind is 
namelijk een toekomstige vijand van de shaytan. Wanneer de helpers van de 

duivel hun geloof vernietigen door hen slechte lessen en slechte gewoontes aan 

te leren, raken ze hun menselijkheid kwijt. Pas als ouders hun kinderen 
verliezen, rennen ze van hot naar her voor hulp en smeken om een dua omdat 

hun kind niet meer gelooft of van huis is weggelopen naar slechte vrienden. 
 

Het begint al bij de kindertijd; een kind van drie jaar kan al leren. De helpers 
van de duivel begrijpen dit maar al te goed. Ze pushen je om je kind al vanaf 

drie jaar naar school te sturen. Ik was zelf zeven toen ik voor het eerst naar 
school ging. Wat wij in zes jaar tijd leerden, was beter dan wat ze nu op de 

middelbare school leren. Die mensen weten heel goed dat een kind vanaf drie 
jaar begint te leren. Ze dringen er bij je op aan om je kinderen op die leeftijd 

naar school te brengen, zodat ze hen kunnen voeden met wat zij willen. Er is 
een Turks gezegde: een boom kun je buigen als hij nog klein is. Je kunt hem 

naar links of rechts sturen. In Japan doen ze ook bijzondere dingen met bomen. 
Zolang de tak nog jong en zacht is, kun je er alles mee doen. 

 

Vanaf drie jaar moet je dus goed opletten op je zoon of dochter. Leer hen goede 
manieren en hoe ze met anderen om moeten gaan. Als je iemand vindt die hen 

les kan geven, zorg dan dat ze daar gelukkig worden. Het is toch te gek voor 
woorden wat er gebeurt. Die kleintjes gaan nog onschuldig naar de opvang, ze 

weten van niets. Na twee dagen hoor je hen al vloeken. Je ziet dit overal terug, 
of je nu in de Arabische wereld bent, in Turkije of hier. Veel scholen nemen hun 

verantwoordelijkheid niet en zitten er alleen voor het geld. Dat is een slechte 
zaak. 

 
Wees dus op je hoede. Leer kinderen goede manieren. Voordat deze oorlog 

begon, hoorden we al over de plannen die in de wereld rondgaan. Deze mensen 
van de shaytan willen de mensheid vernietigen. Ze kennen geen genade en 

deinzen nergens voor terug. Houd jezelf en je gezin weg van deze shaytan. Ze 
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hebben een plan dat nooit stopt. Ze worden niet moe en geven niet op; ze 
blijven proberen de mensheid kapot te maken. Ondertussen laten de moslims 

zich het hardst in slaap sussen. Van alle mensen slapen de moslims het diepst. 
Ze houden van rusten en de luiheid is over hen gekomen. Zelfs als er gevaar 

dreigt, doen ze niets. Mawlana Sheikh vertelde over de tijd van Sultan 
AbdulHamid. Men had mensen nodig voor het leger. Degenen die naar de 

dergahs gingen om dervisj te worden, hoefden niet in dienst. Die mannen 

deden daar geen slag, ze zaten er alleen voor de kost en hun rust. De dergah 
stroomde vol. Men zei tegen de Sultan dat het leugenaars waren die het leger 

ontvluchtten. De Sultan kon ze niet zomaar wegsturen uit een dergah. Iemand 
stelde voor om brand te stichten om te zien wie echt was. Bij een klein vuurtje 

rende iedereen weg, behalve twee mannen die bleven liggen. De ene zei: 
Vriend, schuif eens op, het vuur komt dichtbij. De ander antwoordde: Hoe heb 

je de kracht nog om mij te vragen op te schuiven! De Sultan zag dit en wist dat 
dit echte dervisjen waren. 

 
Tegenwoordig is iedereen zo. Moslims willen niet in beweging komen. Ze doen 

niets, zelfs niet voor hun kinderen. Je hoort het tegenwoordig elke dag: dat 
apparaat in je hand maakt je kapot. Ze stelen je verstand en je gezondheid. 

Toch kijken mensen niet naar wat er echt in die apparaten zit. Nu stelen ze ook 
je identiteit en je geld, of ze laten je gokken via die machine. Mensen willen zich 

de hele tijd vermaken. Maar altijd maar plezier maken is niet goed. Soms moet 

je je ook eens vervelen. Juist in die verveling vind je de tijd voor je werk, je 
gezin en je kinderen. Dan kijk je verder dan alleen je eigen plezier en je ego. 

 
Moge Allah (جل جلاله) ons redden van deze fitnah. Kinderen zijn onze schat. De 

Profeet (صلى الله عليه وسلم) zegt dat wanneer iemand overlijdt, er nog maar drie dingen zijn 

die je echt baten in je graf. Ten eerste goede kennis. Ten tweede een 
doorlopende liefdadigheid die nedergezonden is als een gunst voor de mensen. 

En ten derde een nageslacht dat voor je bidt als je er niet meer bent. Moge 
Allah (جل جلاله) ons veilig houden, jong en oud. Iedereen zit nu in deze fitnah. Maar 

als Allah (جل جلاله) het wil, zal Hij ons redden door middel van dua en gebed. Vergeet 

nooit te bidden. 

 
Wa min Allahi t-Tawfiq. Al-Fatiha. 


