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WEES DANKBAAR VOOR DE GUNST VAN IMAN 
 

Mawlānā Sheikh Muhammad Adil ar-Rabbani   

             Donderdag 16 april 2026 / 28 Sjauwāl 1447 

     Fajr Gebed – Akbaba Dergah, Istanbul 

       
As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh. A‘ūdhu bi-Llāhi mina sh-shayṭāni 
r-rajīm (Ik zoek mijn toevlucht tot Allah tegen de vervloekte Satan). 
Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm (In de naam van Allah, de meest 
Barmhartige, de meest Genadevolle). Waṣ-ṣalātu wa s-salāmu ‘alā 
Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-Awwalīna wa l-Ākhirīn (En vrede en 
zegeningen zij met onze Boodschapper Mohammed, de leider van de 
Eersten en de Laatsten). Madad yā Rasūla Llāh, madad yā Sādāti Aṣḥābi 
Rasūli Llāh, madad yā Mashāyikhinā, dastūr yā Shaykh ‘Abdu Llāh al-
Fa’iz ad-Dāghistānī, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. Madad (O 
Boodschapper van Allah, help! O meesters, gezellen van de 
Boodschapper van Allah, help! O onze sjeiks, toestemming, o Sheikh 
‘Abdu Llāh al-Fa’iz ad-Dāghistānī, Sheikh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. 
Hulp!). Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam’iyyah (Onze weg is 
gezelschap en het goede zit in de gemeenschap). 
  

 
We moeten Allah (جل جلاله) altijd danken. Wie het pad bewandelt waar Allah (جل جلاله) van 

houdt, moet altijd dankbaar zijn. Allah (جل جلاله) leidt immers wie Hij (جل جلاله) wil en laat 

dwalen wie Hij (جل جلاله) wil. Niemand kan zich met Zijn (جل جلاله) werk bemoeien en 

niemand kan Zijn (جل جلاله) wijsheid volledig begrijpen. Wat Hij (جل جلاله) geeft, kan 

niemand anders geven. 

 
Wie deze weg bewandelt, doet er goed aan om elke dag dankbaarheid te tonen. 

Door dankbaarheid blijven gunsten voortbestaan. Dit is de allergrootste zegen. 
Zoals er wordt gezegd: 
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Wa bi sh-shukri tadūmu n-ni’am. 
Met dankbaarheid blijven gunsten voortbestaan. Dankbaarheid zorgt dat 

zegeningen eeuwig duren. Het geloof dat je hebt gekregen, de weg die je 
bewandelt en de regels die je volgt; dat je hier mag staan is een prachtig 
geschenk van Allah (جل جلاله). Dit cadeau heeft Hij (جل جلاله) speciaal voor ons 

nedergezonden. Dit geschenk brengt ons eeuwig geluk in het Hiernamaals. En 

hier in de wereld zullen sommigen, in sha Allah, de zoetheid van deze 
schoonheid en goedheid proeven. Wanneer Allah (جل جلاله) hen die smaak eenmaal 
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geeft, vinden ze niets anders meer de moeite waard. Ze krijgen een afkeer van 
zonden en het kwaad. Zelfs als ze in zonde of slechtheid vallen, houden ze er 

niet aan vast. Ze willen er dan juist van bevrijd worden. 
 
In deze tijd raken mensen, moge Allah (جل جلاله) ons beschermen, veel te snel 

gewend aan zaken die niet goed voor hen zijn. Als je aan het slechte gewend 

raakt, is het lastig om er nog mee te stoppen. Zulke mensen zoeken plezier in 
die dingen, simpelweg omdat ze de kracht van het geloof nog niet kennen. 

Maar dat is helemaal niet zo. Het is net als zeewater; wie zeewater drinkt, krijgt 
alleen maar meer dorst en wil steeds meer. Uiteindelijk barsten ze. Het heeft 

geen nut en er komt geen einde aan. 

 
Moge Allah (جل جلاله) ons beschermen. Dank aan Allah (جل جلاله) voor deze gunsten. Moge 

Allah (جل جلاله) deze gunst voor ons allemaal laten voortduren, in sha Allah. Moge Hij 

 dit ook schenken aan degenen die het nog niet hebben, in sha Allah. Moge (جل جلاله)

Allah (جل جلاله) ons allemaal beschermen tegen ons eigen ego, in sha Allah. 

 
Wa min Allahi t-Tawfiq. Al-Fatiha. 


