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DE GROOTSTE NAAM VAN ALLAH  جل جلاله 
 

Mawlānā Sheikh Muhammad Adil ar-Rabbani   

             Dinsdag 14 april 2026 / 26 Sjauwāl 1447 

     Fajr-gebed – Akbaba Dergah, Istanbul 

       
As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh. A‘ūdhu bi-Llāhi mina sh-shayṭāni 
r-rajīm (Ik zoek mijn toevlucht tot Allah tegen de vervloekte Satan). 
Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm (In de naam van Allah, de meest 
Barmhartige, de meest Genadevolle). Waṣ-ṣalātu wa s-salāmu ‘alā 
Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-Awwalīna wa l-Ākhirīn (En vrede en 
zegeningen zij met onze Boodschapper Mohammed, de leider van de 
Eersten en de Laatsten). Madad yā Rasūla Llāh, madad yā Sādāti Aṣḥābi 
Rasūli Llāh, madad yā Mashāyikhinā, dastūr yā Shaykh ‘Abdu Llāh al-
Fa’iz ad-Dāghistānī, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. Madad (O 
Boodschapper van Allah, help! O meesters, gezellen van de 
Boodschapper van Allah, help! O onze sjeiks, toestemming, o Sheikh 
‘Abdu Llāh al-Fa’iz ad-Dāghistānī, Sheikh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. 
Hulp!). Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam’iyyah (Onze weg is 
gezelschap en het goede zit in de gemeenschap). 
  

 
BismiLlahi r-Rahmani r-Rahim: 
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Wa li-Llāhi l-asmā’u l-ḥusnā fad‘ūhu bihā. Aan Allah جل جلاله behoren de Schoonste 

Namen toe, dus roep Hem daarmee aan. (Koran 07:180). Allah جل جلاله spreekt de 

Waarheid. 
 
Wie de namen van Allah جل جلاله opzegt of uit het hoofd leert, zal het Paradijs 

binnengaan, zegt onze Boodschapper صلى الله عليه وسلم. Deze gezegende namen zijn de 

eigenschappen van Allah جل جلاله. Sommige horen alleen bij Hem جل جلاله, terwijl andere 

ook door mensen gebruikt kunnen worden. Er zijn namen die zo uniek zijn voor 
Hem جل جلاله dat niemand anders ze mag gebruiken. Onze Boodschapper صلى الله عليه وسلم zegt dat 

wie deze namen opsomt, het Paradijs binnengaat. Laat degenen die ze kunnen 

onthouden dat vooral doen. Wie dat niet lukt, kan ze in ieder geval opzeggen. 
 
Allah جل جلاله is ons hiermee heel erg goedgezind geweest. Je moet weten dat de 

namen van Allah جل جلاله geen einde kennen; ze zijn niet te tellen. Aan elke profeet 
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zijn verschillende namen gegeven. Aan onze Profeet صلى الله عليه وسلم zijn er negenennegentig 

gegeven. Een daarvan is Ism-ul Azam, de Grootste Naam. Dat is een geheim. 
Als iemand dat geheim kent, dan luistert Allah جل جلاله direct naar zijn gebed; Allah 

 schenkt dit alleen aan wie Hij wil; het is جل جلاله accepteert zijn smeekbede. Allah جل جلاله

niet voor iedereen weggelegd. De mensen die dit bezitten blijven verborgen; 

niet iedereen weet wie de Ism-ul Azam bij zich draagt. Daarom heet het de 

Grootste Naam. Azam betekent de Grootste. En het blijft verborgen. 
 
Allah جل جلاله schenkt de zegeningen en de bijzondere kracht hiervan aan bepaalde 

mensen. Wie dit bezit, wijkt niet af van wat Allah جل جلاله behaagt. De persoon die de 

Grootste Naam draagt, doet die naam eer aan. Vroeger liepen er ook mensen 
rond die dachten dat ze er misbruik van konden maken. De woede van Allah جل جلاله 

trof hen hier op aarde al, en in het hiernamaals zal het nog zwaarder voor ze 

zijn. Het is het bekende verhaal van de Bani Israil. De shaytan bedriegt hen. Ze 
dienen de ongelovige koning. Allah جل جلاله zendt Zijn vloek en woede over hen 

neder. Ze hebben er spijt van, maar die spijt helpt ze niet meer. 
 
Moge Allah جل جلاله ons beschermen tegen het kwaad. Moge Hij جل جلاله deze namen in ons 

hart leggen. Moge Allah جل جلاله ons, en de hele mensheid, de eigenschappen 

schenken die bij ons passen, in sha Allah. En voor Zijn جل جلاله andere namen, moge 

de zegening van Allah جل جلاله over ons allen neerdalen. Moge de kracht van de 

namen die alleen bij Hem جل جلاله horen ons allen bereiken, in sha Allah. 

 
Wa min Allāhi t-Tawfīq. Al-Fātiḥa. 


