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DE FITNAH VAN SLECHTE GELEERDEN 
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As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh. A‘ūdhu bi-Llāhi mina sh-shayṭāni 
r-rajīm (Ik zoek mijn toevlucht tot Allah tegen de vervloekte Satan). 
Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm (In de naam van Allah, de meest 
Barmhartige, de meest Genadevolle). Waṣ-ṣalātu wa s-salāmu ‘alā 
Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-Awwalīna wa l-Ākhirīn (En vrede en 
zegeningen zij met onze Boodschapper Mohammed, de leider van de 
Eersten en de Laatsten). Madad yā Rasūla Llāh, madad yā Sādāti Aṣḥābi 
Rasūli Llāh, madad yā Mashāyikhinā, dastūr yā Shaykh ‘Abdu Llāh al-
Fa’iz ad-Dāghistānī, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. Madad (O 
Boodschapper van Allah, help! O meesters, gezellen van de 
Boodschapper van Allah, help! O onze sjeiks, toestemming, o Sheikh 
‘Abdu Llāh al-Fa’iz ad-Dāghistānī, Sheikh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. 
Hulp!). Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam’iyyah (Onze weg is 
gezelschap en het goede zit in de gemeenschap). 
  
 
Moge Allah (جل جلاله) ons allemaal beschermen tegen de beproevingen van de 

eindtijd. De beproeving is enorm. De shaytan probeert je van alle kanten te 

grazen te nemen, puur om dat laatste beetje geloof in je hart kapot te maken 
en je goddeloos achter te laten. Je moet begrijpen dat hij onze grootste vijand 
is. Hij gunt ons simpelweg de liefde en gunsten van Allah (جل جلاله) niet. Hij aast op je 

iman zodat je je tegen Hem (جل جلاله) keert en Hem (جل جلاله) niet meer erkent. Om je 

iman te versterken, moet je het pad van onze Boodschapper (صلى الله عليه وسلم) bewandelen. 

Wie vasthoudt aan de weg die hij (صلى الله عليه وسلم) heeft gewezen, de weg van zijn (صلى الله عليه وسلم) 

Metgezellen, de geleerden, de Awliya en de madhhab, zal met de wil van Allah 
zijn geloof redden. Doe je dat niet, dan sterf je zonder geloof, moge Allah (جل جلاله) 

ons daarvoor behoeden. 

 
Kijk, de beproeving waar we het over hebben, de allerergste soort, dat zijn de 

mensen die zichzelf geleerden noemen. De laatste honderd of honderdvijftig 
jaar zie je zulke geleerden opstaan die beweren de Islam te vernieuwen of te 

hervormen. Maar in plaats van iets te verbeteren, halen ze de ideeën van de 
vijanden van de Islam rechtstreeks onze wereld binnen. Ze maken het geloof 
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van de mensen kapot tijdens hun bijeenkomsten en laten hen met lege handen 
achter. 

 
Pas daarom goed op. De Ahlu s-Sunnah wal Jama’ah, de weg van onze Profeet 
 de madhhab en de tariqah zijn van levensbelang. Zie de madhhab en de ,(صلى الله عليه وسلم)

tariqah als een schild. Zonder die bescherming sta je in je eentje in de kou en 

hou je het niet vol. Mensen dwalen af. Ze raken de weg kwijt en hebben geen 
idee meer waar ze mee bezig zijn. Ze denken dat ze het juiste doen, maar 

uiteindelijk trekken ze aan het kortste eind. Er blijft geen iman of Islam in hen 
over. Ze raken dat allerhoogste, dat kostbaarste bezit kwijt. En waarom? Door 
de "ulama us-su", zoals onze Profeet (صلى الله عليه وسلم) hen noemt; de slechte geleerden die 

mensen laten dwalen. Ze verliezen zichzelf volledig in hun boeken en raken hun 

eigen geloof kwijt, om vervolgens iedereen die naar hen luistert mee de afgrond 
in te trekken. Zelfs die arme zielen die gaan studeren met de bedoeling om 

vroom te worden, zien hun iman langzaam wegvloeien tot er niets meer van 
over is. Moge Allah (جل جلاله) ons beschermen. 

 
We moeten hier scherp op zijn. We mogen geen duimbreed toegeven op de 

tariqah, de Sharia en de madhhab. Al hebben ze honderden boeken geschreven 
en duizenden volgers, negeer ze. Loop er met een grote boog omheen als ze 

zeggen dat de tariqah niet nodig is. Zelfs in de tijd van Sultan Abdul Hamid 

waren de geleerden die zich tegen hem keerden waardeloos. Dat kwam omdat 
ze tegen de tariqah waren en alles wilden hervormen. Het zijn werktuigen van 
de shaytan, ze werken met hem samen. Geloof hen niet. Allah (جل جلاله) weet hoeveel 

schade ze hebben aangericht. De echte geleerden weten het, en het volk weet 

het. Deze oprechte mensen verheffen hun stem wel, maar ze worden de mond 
gesnoerd. Moge Allah (جل جلاله) ons beschermen tegen het kwaad en de slechtheid. 

 

De schuld die deze mensen dragen is niet te overzien. Wie anderen de 

verkeerde weg op stuurt, neemt een loodzware last op zich. Zij zijn ook de 
oorzaak van de dood van miljoenen moslims na de tijd van het Ottomaanse 

Rijk. Het gaat dus niet alleen om de spirituele schade, maar ook om de 
wereldse ellende. Ze zorgden ervoor dat mensen uit hun huizen werden 

verdreven en hebben de mensen zowel lichamelijk als geestelijk pijn gedaan. 
Ondanks alle ellende die zij hebben veroorzaakt, lijken veel mensen nog steeds 

in slaap gesust; ze blijven blindelings achter deze figuren aanlopen. Moge Allah 
 .hen verstand, begrip en waakzaamheid schenken, in sha Allah (جل جلاله)

 
Wa min Allahi t-Tawfiq. Al-Fatiha. 


