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WAARDEER HET LEVEN ZOLANG JE LEEFT 
 

Mawlānā Sheikh Muhammad Adil ar-Rabbani   

             Maandag 6 april 2026 / 18 Shawwal 1447 

     Fajr-gebed – Akbaba Dergah, Istanbul 

       
As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh. A‘ūdhu bi-Llāhi mina sh-shayṭāni 
r-rajīm (Ik zoek mijn toevlucht tot Allah tegen de vervloekte Satan). 
Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm (In de naam van Allah, de meest 
Barmhartige, de meest Genadevolle). Waṣ-ṣalātu wa s-salāmu ‘alā 
Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-Awwalīna wa l-Ākhirīn (En vrede en 
zegeningen zij met onze Boodschapper Mohammed, de leider van de 
Eersten en de Laatsten). Madad yā Rasūla Llāh, madad yā Sādāti Aṣḥābi 
Rasūli Llāh, madad yā Mashāyikhinā, dastūr yā Shaykh ‘Abdu Llāh al-
Fa’iz ad-Dāghistānī, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. Madad (O 
Boodschapper van Allah, help! O meesters, gezellen van de 
Boodschapper van Allah, help! O onze sjeiks, toestemming, o Sheikh 
‘Abdu Llāh al-Fa’iz ad-Dāghistānī, Sheikh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. 
Hulp!). Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam’iyyah (Onze weg is 
gezelschap en het goede zit in de gemeenschap). 
  
 

Mawlana Sheikh Nazim zei altijd dat een mens het leven moet waarderen 
zolang hij nog ademt. Het uitspreken van dit ene woord, La ilaha illa Allah 

Muhammadun Rasulu Allah, levert je meer op dan wanneer je duizend jaar in 
een graf ligt. Het is dus zaak om het leven te waarderen terwijl je in deze 

wereld bent en je koffers te pakken voor de reis hierna. Reciteer, verricht zoveel 
mogelijk goede daden en geef aalmoezen voor het Hiernamaals. Na het graf, na 

de overgang, kun je niets meer doen. Alleen als je een vroom kind hebt dat voor 
je reciteert, heb je nog wat. Toch is het allerbeste om het leven te waarderen 

nu je er nog bent en het niet te verkwisten. 
 

Mensen houden zich tegenwoordig bezig met veel onnodige zaken en zinloze 

bezigheden. Vroeger hingen ze rond in koffiehuizen, hier en daar. Nu gaan ze 
niet eens meer naar het koffiehuis, maar zitten ze de hele dag thuis. Ze komen 

de deur niet uit en kijken van de ochtend tot de avond, en van de avond tot de 
ochtend, naar onzinnige dingen. Zo verspillen ze hun tijd. En soms blijft het niet 

bij tijdverspilling; ze begaan ook zonden. Ze kijken naar slechte dingen. Ze 
kijken naar zaken die hun hoofd op hol brengen. 
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Het is dus zaak dat we onze kostbare tijd niet verkwisten aan zulke onnodige 
zaken. Wie dit doet, denkt dat hij wat afleiding zoekt of de tijd doodt. Dit 
tijdverdrijf is Lahuw (ٌ هْو
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Annamā l-ḥayātu d-dunyā laʿibun wa-lahwun 

Weet dat het leven in deze wereld slechts spel en vermaak is (Heilige Koran 

57:20). 
 

Het wereldse leven is spel en vermaak. Daar moeten wij niet aan meedoen. We 
moeten doen wat nuttig is. Je hoeft die onnodige dingen niet te doen. Ze 

brengen je geen nieuw leven en je hebt er helemaal niets aan. 
 

We moeten hier goed op letten. Het leven is kostbaar. Onze tijd is kostbaar. Het 

is een groot verlies om dit weg te gooien aan zinloze zaken. Het is niet slim om 
kostbare juwelen weg te werpen en je bezig te houden met waardeloos afval. 
Moge Allah (جل جلاله) ons allen een gezegend leven schenken. Laten we werken voor 

het Hiernamaals, insha’Allah. Moge Allah (جل جلاله) ons helpen. Moge Hij (جل جلاله) ons 

weghouden van de valstrikken van de shaytan. Moge Allah (جل جلاله) de Ummah 

helpen. 
 

Wa min Allahi t-Tawfiq. Al-Fatiha. 


