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LIEG NOOIT IN DE NAAM VAN ALLAH جل جلاله! 
 

Mawlānā Sheikh Muhammad Adil ar-Rabbani   

             Donderdag 2 april 2026 / 14 Shawwal 1447 

     Fajr-gebed – Akbaba Dergah, Istanbul 

       
As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh. A‘ūdhu bi-Llāhi mina sh-shayṭāni 
r-rajīm (Ik zoek mijn toevlucht tot Allah tegen de vervloekte Satan). 
Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm (In de naam van Allah, de meest 
Barmhartige, de meest Genadevolle). Waṣ-ṣalātu wa s-salāmu ‘alā 
Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-Awwalīna wa l-Ākhirīn (En vrede en 
zegeningen zij met onze Boodschapper Mohammed, de leider van de 
Eersten en de Laatsten). Madad yā Rasūla Llāh, madad yā Sādāti Aṣḥābi 
Rasūli Llāh, madad yā Mashāyikhinā, dastūr yā Shaykh ‘Abdu Llāh al-
Fa’iz ad-Dāghistānī, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. Madad (O 
Boodschapper van Allah, help! O meesters, gezellen van de 
Boodschapper van Allah, help! O onze sjeiks, toestemming, o Sheikh 
‘Abdu Llāh al-Fa’iz ad-Dāghistānī, Sheikh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. 
Hulp!). Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam’iyyah (Onze weg is 
gezelschap en het goede zit in de gemeenschap). 
  
 
Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm, 
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Wa Annā Zhannannā An Lan Taqūla Al-Insu Wa Al-Jinnu Ala Allāhi Kadhibā. En 

wij dachten dat mensen en djinn nooit een leugen over Allah zouden uitspreken. 
(Heilige Koran 72:05). 

 
In de Heilige Koran Azīmu sh-Shan vertelt onze Boodschapper صلى الله عليه وسلم ons over de 

djinn. Zij hoorden de Heilige Koran en begrepen dat djinn, net als mensen, naar 
hun eigen zin handelen en liegen in de Naam van Allah (جل جلاله). Ze zeggen: Doe dit, 

doe dat. Maar alleen dit pad is het juiste pad. Wie liegt in de Naam van Allah 
 niet zei of wilde, roept Zijn toorn en straf (جل جلاله) en dingen beweert die Allah (جل جلاله)

over zich af. 
 

Je moet hier echt goed mee uitkijken. Er zijn een hoop mensen die hun 
Hiernamaals verkopen voor dit wereldse leven. Sommigen doen zich voor als 

geleerden en roepen of doen maar wat voor hun eigen gewin. Wanneer zij 
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tegen de mensen zeggen dat dit een bevel van Allah (جل جلاله) is, wacht hen de straf. 

Niet alleen zij, maar ook de mensen die zij van het pad afbrengen, wacht die 

straf. De zonde van elk mens die zij misleiden, komt op hun eigen schouders 
terecht. Hoe meer mensen zij de verkeerde kant op sturen, hoe zwaarder hun 

straf zal zijn. 
 

Dit aardse leven is maar tijdelijk. Iemand die zijn Hiernamaals, zijn eeuwige 
leven, weggeeft voor deze wereld, die is dom en mist zijn verstand. Dit leven is 

kort en zo weer voorbij. Het slaat nergens op om de wereld meer waarde te 
geven dan het eeuwige leven. Dat is zowel dwaasheid als een gebrek aan 

geloof. Geloven in het onzichtbare en in het Hiernamaals moet je gewoon, daar 

kun je als moslim niet omheen. Wie daarin gelooft, gebruikt zijn verstand. Die 
verkoopt zijn Hiernamaals niet voor deze wereld. De wereld flitst in een 

ogenblik voorbij; al leef je duizend jaar, het komt en het gaat. Maar het 
Hiernamaals is eeuwig. Abad betekent eeuwigheid. Daarna komt de dood nooit 

meer. 
 
Moge Allah (جل جلاله) ons dan ook beschermen. Moge Allah (جل جلاله) ons bewaren voor 

mensen die liegen in de Naam van Allah (جل جلاله) en dingen beweren die Allah (جل جلاله) 

niet nederzond. Moge Allah (جل جلاله) ons ook beschermen dat we dit zelf nooit doen, 

of we het nu weten of niet. En mochten we dit toch doen, onze Boodschapper 
 zei: Zelfs ik zeg elke dag zeventig keer AstaghfiruLlah, Tawbah صلى الله عليه وسلم

AstaghfiruLlah. Daarom vragen we elke keer om vergeving voor de dingen die 
we doen, of we er nu erg in hebben of niet. Moge Allah (جل جلاله) ons allemaal 

vergeven, in shaa Allah. 
 
Wa min Allāhi t-Tawfīq. Al-Fātiḥa. 


