
  
 

 

 
www.mawlanasultan.org 

DE BELONING VOOR HET GOEDE IS HET PARADIJS 
 

Mawlānā Sheikh Muhammad Adil ar-Rabbani   

             Dinsdag 31 maart 2026 / 12 Sjawwal 1447 

     Fajr Gebed – Akbaba Dergah, Istanbul 

       
As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh. A‘ūdhu bi-Llāhi mina sh-shayṭāni 
r-rajīm (Ik zoek mijn toevlucht tot Allah tegen de vervloekte Satan). 
Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm (In de naam van Allah, de meest 
Barmhartige, de meest Genadevolle). Waṣ-ṣalātu wa s-salāmu ‘alā 
Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-Awwalīna wa l-Ākhirīn (En vrede en 
zegeningen zij met onze Boodschapper Mohammed, de leider van de 
Eersten en de Laatsten). Madad yā Rasūla Llāh, madad yā Sādāti Aṣḥābi 
Rasūli Llāh, madad yā Mashāyikhinā, dastūr yā Shaykh ‘Abdu Llāh al-
Fa’iz ad-Dāghistānī, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. Madad (O 
Boodschapper van Allah, help! O meesters, gezellen van de 
Boodschapper van Allah, help! O onze sjeiks, toestemming, o Sheikh 
‘Abdu Llāh al-Fa’iz ad-Dāghistānī, Sheikh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. 
Hulp!). Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam’iyyah (Onze weg is 
gezelschap en het goede zit in de gemeenschap). 
  
 
Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm,  
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“Wa-alladhīna āmanū wa ʿamilu ṣ-ṣāliḥāti ulāika aṣḥābu l-jannati hum fīhā 

khālidūna”, “En zij die geloven en goede daden verrichten, zij zijn de bewoners 
van het Paradijs, zij zullen daar voor eeuwig verblijven.” (Heilige Koran 02:82). 
Ṣadaqa Llāhu l-‘Aẓīm.  

 
Zij die geloven en het goede doen, zo zegt Allah (جل جلاله) in dit gezegende vers, dat 

zijn de bewoners van het Paradijs. Zij zullen daar voor altijd zijn, onsterfelijk. 

Dit is een enorme winst. De mensen vergeten dit; ze maken zich druk om de 
wereld, maar hebben geen oog voor het geloof. Maar waar het werkelijk om 

gaat, is geloven en oprechte daden verrichten, het goede doen en goede werken 
nalaten. 

 
In de Islam vind je niets dan schoonheid; alles wat Allah (جل جلاله) van ons vraagt, is 

er alleen maar om ons leven beter te maken. Er zit geen kwaad in. Het kwaad 
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hoort bij de shaytan. En degenen die achter hem aanlopen, helpen hem. Wie 
slechte dingen doet, eindigt aan de andere kant: zij belanden in de Hel. Er is 

dus straf en er is beloning. Wie de beloning krijgt, zijn zij die het juiste pad 
bewandelen, die in Allah (جل جلاله) geloven, Zijn (جل جلاله) geboden nakomen en op elke 

mogelijke manier goed zijn voor de mensen; zij zullen voor eeuwig in het 
Paradijs blijven. Het Paradijs is een plek waar niet iedereen zomaar 

binnenkomt. Maar als ze het echt willen, kan iedereen er heel gemakkelijk naar 
binnen. Wie zijn ego niet volgt, wie zijn ego overwint en klein krijgt, wie de 
shaytan niet gehoorzaamt en Allah (جل جلاله) wel gehoorzaamt, die zal voor altijd in 

het Paradijs zijn. 

 
Het Paradijs lijkt in niets op deze wereld. Onze Profeet (صلى الله عليه وسلم) sprak over bepaalde 

bijeenkomsten als de bijeenkomsten van het Paradijs, net als zijn (صلى الله عليه وسلم) heilige 

graf; dit zijn de Paradijzen op aarde. Het zijn prachtige voorbeelden van het 

Hiernamaals. Wie daar langsloopt en even stilstaat, vindt rust en proeft de 
prachtige sfeer van het Paradijs. 

 
Het zit zo: het goede brengt het goede voort. We moeten ons hoofd niet vullen 

met iets anders dan het goede. Iemand die enkel kwaad in de zin heeft, kwelt 
zichzelf en doet zichzelf pijn. Moge Allah (جل جلاله) ons beschermen. Moge we altijd in 

het goede verblijven, insha'Allah. 
 
Wa min Allāhi t-Tawfīq. Al-Fātiḥa. 


