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WORD WAKKER UIT DE ROES VAN ONACHTZAAMHEID 
 

Mawlānā Sheikh Muhammad Adil ar-Rabbani   

             Donderdag 26 maart 2026 / 07 Shawwal 1447 

     Lefke, Cyprus 

       
As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh. A‘ūdhu bi-Llāhi mina sh-shayṭāni 
r-rajīm (Ik zoek mijn toevlucht tot Allah tegen de vervloekte Satan). 
Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm (In de naam van Allah, de meest 
Barmhartige, de meest Genadevolle). Waṣ-ṣalātu wa s-salāmu ‘alā 
Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-Awwalīna wa l-Ākhirīn (En vrede en 
zegeningen zij met onze Boodschapper Mohammed, de leider van de 
Eersten en de Laatsten). Madad yā Rasūla Llāh, madad yā Sādāti Aṣḥābi 
Rasūli Llāh, madad yā Mashāyikhinā, dastūr yā Shaykh ‘Abdu Llāh al-
Fa’iz ad-Dāghistānī, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. Madad (O 
Boodschapper van Allah, help! O meesters, gezellen van de 
Boodschapper van Allah, help! O onze sjeiks, toestemming, o Sheikh 
‘Abdu Llāh al-Fa’iz ad-Dāghistānī, Sheikh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. 
Hulp!). Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam’iyyah (Onze weg is 
gezelschap en het goede zit in de gemeenschap). 
  
 
‘Aūdhu biLlāhi mina sh-shayṭāni r-rajīm. Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm: 
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“Aqtaraba Lilnnāsi Ĥisābuhum Wa Hum Fī Ghaflatin Mu`riđūn”, “Voor de 

mensen is de tijd van hun afrekening dichtbij gekomen, terwijl zij zich in 
onachtzaamheid afwenden.” (Heilige Koran 21:01). Sadaqa Llāhu l-‘Aẓīm. 

 
Allah (جل جلاله) zegt dat de Dag des Oordeels nabij is. Toch leeft de mensheid in een 

roes van onachtzaamheid. Mensen zitten vast in hun eigen wereldje, hun eigen 
pleziertjes en gemakzucht. Het is alsof zij denken dat de Dag des Oordeels nooit 

zal komen, omdat ze het niet met eigen ogen zien. Ze leven mijlenver van het 
woord van Allah (جل جلاله) en Zijn geboden vandaan. Allah (جل جلاله) beschrijft dit heel 

duidelijk in de Waardevolle Koran. Mensen zijn verdoofd, ze luisteren niet naar 
goede raad of wijze woorden. Ze rennen er juist hard voor weg. In hun 

onachtzaamheid keren ze de waarheid de rug toe. 
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Tegenwoordig is dit nog veel erger. Niemand zit meer op advies te wachten. 
Vroeger stelden mensen prijs op goede raad, maar nu negeren ze die volledig. 

Ze jagen alleen nog maar na wat ze zelf hebben bedacht. En wat zij als goed 
zien, is meestal alleen maar lekker voor hun ego. Maar wat goed is voor je ego, 

is vaak helemaal niet goed voor jou als mens. Iets is pas echt goed voor je als 
het ook goed is voor je ziel. Anders loopt het voor allebei slecht af. 

 
We moeten daarom echt wakker worden uit deze roes. Allah (جل جلاله) zegt dat de 

Dag des Oordeels eraan komt. Natuurlijk leven we in de eindtijd en moeten er 
bepaalde dingen gebeuren, maar voor iedereen geldt hetzelfde. Zelfs duizend 

jaar geleden, toen dit vers werd nedergezonden, kwam de afrekening voor de 

mensheid al dichterbij. Zodra iemand zijn ogen sluit, wordt hij wakker op de 
Dag des Oordeels. Wat diegene ook heeft gedaan of bereikt, zijn eigen einde en 

zijn afrekening beginnen op dat moment. Blijf dus niet in die roes hangen met 
het idee dat de Dag des Oordeels nog ver weg is. Onachtzaamheid is zinloos, 

het brengt je alleen maar schade en je hebt er helemaal niets aan. 
 

Kom dus bij zinnen. We moeten wakker worden. Soms zeggen mensen voor de 
grap: “Een moslim moet wakker zijn.” Dat is geen grapje of spot, het is de 

zuivere waarheid. Je moet alert zijn, zodat ze je niet voor de gek houden. Een 
moslim laat zich immers niet zomaar voor de gek houden. Zoals onze Profeet 
 zei, wordt een moslim niet twee keer door hetzelfde hol gebeten. Wees (صلى الله عليه وسلم)

daarom waakzaam, niet voor deze wereld, maar voor het Hiernamaals. 

Bescherm je plek in het Hiernamaals. Zorg dat niemand je bedriegt, zodat je 
niet in zonde valt of de rechten van anderen schendt. Wees alert. 

Onachtzaamheid is een gevaarlijk ding. Er komt een afrekening en je krijgt 
vragen over je daden. We zeggen het nogmaals: wat je tegenover Allah (جل جلاله) fout 

hebt gedaan, dat vergeeft Hij (جل جلاله) als je Hem (جل جلاله) om vergeving vraagt. Maar als 

je de rechten van een ander hebt geschonden, dan is dat alleen goed als die 
persoon het je vergeeft. Doen ze dat niet, dan ben je verloren. Moge Allah (جل جلاله) 

ons hiervoor behoeden. 

 
Het leven duurt maar even. Hoe oud je ook wordt, uiteindelijk lijkt je hele leven 

maar één enkele dag. Wees daarom niet onachtzaam. Doe niemand kwaad en 
pak niemand iets af waar hij recht op heeft. Laten we doen wat Allah (جل جلاله) ons 

heeft gezegd en opgedragen, in shā’a Llāh. Moge Allah (جل جلاله) ons allemaal 

bijstaan. De wereld van nu heeft meer rijkdom en meer spullen dan ooit, en dat 

heeft de onachtzaamheid alleen maar groter gemaakt. Vroeger hadden mensen 
minder afleiding en konden ze zichzelf nog een beetje beschermen. Nu zijn er 
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door al die spullen veel mensen die ’s nachts niet eens meer slapen. Die roes 
houdt hen uit hun slaap. Ze blijven wakker in hun onachtzaamheid en houden 

zich bezig met volstrekt nutteloze zaken. Ze vragen zich af: “Wat is er gebeurd? 
Wat is daar aan de hand? Laat me dit eens bekijken, laat me dat eens zien.” 
Moge Allah (جل جلاله) ons allemaal wakker schudden uit deze roes, in shā’a Llāh. 

 
Wa min Allāhi t-Tawfīq. Al-Fātiḥa. 


