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ZEGENINGEN NEMEN TOE DOOR DANKBAARHEID 
 

Mawlānā Sheikh Muhammad Adil ar-Rabbani   

             Zondag 22 maart 2026 / 03 Shawwal 1447 

     Lefke, Cyprus 

       
As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh. A‘ūdhu bi-Llāhi mina sh-shayṭāni 
r-rajīm (Ik zoek mijn toevlucht tot Allah tegen de vervloekte Satan). 
Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm (In de naam van Allah, de meest 
Barmhartige, de meest Genadevolle). Waṣ-ṣalātu wa s-salāmu ‘alā 
Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-Awwalīna wa l-Ākhirīn (En vrede en 
zegeningen zij met onze Boodschapper Mohammed, de leider van de 
Eersten en de Laatsten). Madad yā Rasūla Llāh, madad yā Sādāti Aṣḥābi 
Rasūli Llāh, madad yā Mashāyikhinā, dastūr yā Shaykh ‘Abdu Llāh al-
Fa’iz ad-Dāghistānī, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. Madad (O 
Boodschapper van Allah, help! O meesters, gezellen van de 
Boodschapper van Allah, help! O onze sjeiks, toestemming, o Sheikh 
‘Abdu Llāh al-Fa’iz ad-Dāghistānī, Sheikh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. 
Hulp!). Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam’iyyah (Onze weg is 
gezelschap en het goede zit in de gemeenschap). 
  
Vandaag is het, shukr aan Allah جل جلاله, de derde dag van Ied. Het is voorbijgegaan 

met goedheid en barakah, shukr aan Allah جل جلاله. Sinds de tijd van onze Profeet صلى الله عليه وسلم 

tot nu zijn er heel veel Ied-feesten geweest. Allah جل جلاله heeft ze allemaal 

nedergezonden voor het welzijn van de moslims. We moeten dankbaar zijn voor 
wat Allah جل جلاله ons heeft geschonken. Allah Azza wa-Jalla zegt dat zegeningen 

toenemen als je dankbaar bent. 

 
Tegenwoordig hebben mensen niet veel dankbaarheid meer over. Je kunt 

gerust zeggen dat het helemaal weg is. Als je met iemand praat, hoor je geen 
dankbaarheid; ze zijn nergens tevreden mee. Zodra die tevredenheid weg is, 

blijft er geen barakah over en nemen de gunsten niet toe. Dan krijg je het 
zwaar. Zegeningen worden juist meer door dankbaarheid. Wat is een zegening 
eigenlijk? Een zegening is het geschenk dat Allah جل جلاله je geeft. Er zit geen maat 

op de zegeningen die Hij جل جلاله jou heeft gegeven. 

 
Er wordt verteld over een geleerde die ontzettend veel aanbidding verrichtte. 

Hij zei: Ik vertrouw op mijn aanbidding, ik heb verder niets nodig. Ik heb alles 
perfect gedaan. In zijn droom zag hij dat de Dag des Oordeels was 

aangebroken en dat hij verantwoording moest afleggen. Alles werd op de 



  
 

 

 
www.mawlanasultan.org 

weegschaal gelegd. Hij zag dat de zegening van het kunnen zien met slechts 
één oog aan de ene kant van de weegschaal werd gelegd, en al zijn goede 

daden aan de andere kant. Maar zijn daden waren niet genoeg. Zo waardevol 
zijn de zegeningen van Allah Azza wa-Jalla. Maar de mensen zien dat niet in. Ze 
kennen de waarde van geen enkele zegening. Ze danken Allah جل جلاله niet. En als er 

dan iets gebeurt, weten ze van gekheid niet wat ze moeten doen. Moge Allah جل جلاله 

ons beschermen. 
 
Daarom zijn deze zegeningen een genade van Allah جل جلاله. Het is een gunst van 

Allah Azza wa-Jalla voor ons. Shukr aan Allah جل جلاله voor alle zegeningen die Hij جل جلاله 

ons heeft gegeven. Onze Profeet صلى الله عليه وسلم heeft gezegd: Elke dag moet een mens voor 

elk van de 360 delen van zijn lichaam die Allah Azza wa-Jalla hem heeft 
gegeven, sadaqah geven. De Metgezellen vroegen: O Boodschapper van Allah, 
we hebben niet zoveel geld, hoe kunnen we dat doen? Hij صلى الله عليه وسلم antwoordde: Dat 

hoeft niet alleen met geld. Je goede daden zijn ook sadaqah. Een steen van de 

grond oprapen is sadaqah. Geen afval op straat gooien is sadaqah. Glimlachen 
naar je moslimbroeder, hem een vrolijk gezicht laten zien, ook dat is sadaqah. 
En als dat nog niet genoeg is, zo zei onze Profeet صلى الله عليه وسلم, dan zijn twee rak’ahs van 

het Duha-gebed voldoende als sadaqah voor dat alles. 

 
We moeten dus niet vergeten dat shukr een dagelijkse sadaqah is voor deze 

zegeningen die we hebben gekregen. Zoals we al zeiden, zelfs wie geen geld 

heeft, moet een glimlach tonen aan zijn broeders. Mensen moeten goede daden 
doen en anderen helpen. Zelfs als ze verder niet veel doen, is het bidden van die 

twee rak’ahs van het Duha-gebed elke dag al genoeg als sadaqah voor de hele 
dag. Die sadaqah is onze dankbaarheid aan Allah جل جلاله. Het geven van die sadaqah 

laat zien dat je gelooft in Allah جل جلاله. Het is eigenlijk maar een klein beetje in ruil 

voor al die zegeningen. Onze beloning is de voorspraak van onze Profeet صلى الله عليه وسلم. 

Wie zijn صلى الله عليه وسلم weg volgt, zal die voorspraak krijgen. Als je die mooie intentie niet 

meeneemt in je geloof en je daden, dan stellen je daden niets voor en wegen ze 
niets. Maar als je het doet voor de voorspraak van onze Profeet صلى الله عليه وسلم, omwille van 

hem صلى الله عليه وسلم en voor zijn صلى الله عليه وسلم eer, dan weegt zelfs het kleinste gebaar zwaarder dan 

al je andere daden. Allah جل جلاله heeft deze grote zegening aan ons allemaal 

geschonken. De allergrootste zegening is het geloof. En dat we bij de Ummah 
van onze Profeet صلى الله عليه وسلم horen, is ook een van de grootste zegeningen. 

 
Moge Allah جل جلاله ons zegenen. Moge deze Ied-dagen voor veel goeds zorgen. Moge 

Hij جل جلاله ons beschermen tegen het kwaad en tegen ons eigen ego. Hopelijk brengt 
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het veel barakah, in sha Allah. Moge onze kinderen geloof hebben. Shukr aan 
Allah جل جلاله, er kwamen kinderen en families op bezoek. Moge Allah جل جلاله hun 

bezoeken aanvaarden. Moge zij ook beschermd worden tegen het kwaad. Want 
het kwaad is heel erg in deze tijd. We leven in een nare tijd. Je weet nooit waar 

het kwaad vandaan komt. Daarom is het echt nodig om die sadaqah en die 
twee rak’ahs van het Duha-gebed niet te vergeten. Moge Allah جل جلاله ons helpen, in 

sha Allah. 
 

Wa min Allahi t-Tawfiq. Al-Fatiha. 


