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TEVREDENHEID IS EEN SCHAT DIE NOOIT OPRAAKT 
 

Mawlānā Sheikh Muhammad Adil ar-Rabbani   

             Zaterdag 21 maart 2026 / 2 Shawwal 1447 

     Lefke, Cyprus 

       
As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh. A‘ūdhu bi-Llāhi mina sh-shayṭāni 
r-rajīm (Ik zoek mijn toevlucht tot Allah tegen de vervloekte Satan). 
Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm (In de naam van Allah, de meest 
Barmhartige, de meest Genadevolle). Waṣ-ṣalātu wa s-salāmu ‘alā 
Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-Awwalīna wa l-Ākhirīn (En vrede en 
zegeningen zij met onze Boodschapper Mohammed, de leider van de 
Eersten en de Laatsten). Madad yā Rasūla Llāh, madad yā Sādāti Aṣḥābi 
Rasūli Llāh, madad yā Mashāyikhinā, dastūr yā Shaykh ‘Abdu Llāh al-
Fa’iz ad-Dāghistānī, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. Madad (O 
Boodschapper van Allah, help! O meesters, gezellen van de 
Boodschapper van Allah, help! O onze sjeiks, toestemming, o Sheikh 
‘Abdu Llāh al-Fa’iz ad-Dāghistānī, Sheikh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. 
Hulp!). Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam’iyyah (Onze weg is 
gezelschap en het goede zit in de gemeenschap). 
  
Er is een gezegde dat luidt:  

 
ز لا يفنز    القناعة كنز

Al-qana'atu kanzun la yafna.  

 
Tevredenheid is een schat die nooit opraakt. Mensen zoeken overal naar 

schatten in de hoop geld te vinden. Vinden ze wat, dan willen ze direct weer een 
volgende schat. En daarna willen ze nog meer. Zonder tevredenheid raken de 

ogen van een mens nooit verzadigd. Het is altijd maar weer meer willen. Onze 
Profeet (صلى الله عليه وسلم) zegt dat zelfs al zou de mensheid een hele vallei vol goud krijgen in 

plaats van slechts een pot, ze nog niet voldaan zouden zijn. Ze zouden nog 
steeds meer willen. Wat het oog van de mens uiteindelijk vult, is geen goud 

maar aarde. Pas als iemand onder het zand ligt en de aarde over hem heen is 
geworpen, dan is het klaar. Dan doet niets er meer toe. 

 

Die hebzucht zit in ieder mens tijdens zijn leven. Daarom moeten we dat in 
toom houden. Je mag je ego niet zomaar volgen. Zonder tevredenheid vindt een 

mens namelijk nooit rust in zijn leven. Hij vindt geen vrede. Hij blijft maar 
verlangen naar meer. Geef je er een, dan willen ze er twee. Geef je er drie, dan 

moeten het er vijf zijn. Dat gaat maar door totdat je merkt dat je mensen nooit 
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verzadigd krijgt, wat je ze ook geeft. Moge Allah (جل جلاله) hen voldoening schenken, 

insha’Allah. Een mens doet zichzelf alleen maar pijn met die houding. 

 
Tevredenheid is iets prachtigs. Wie tevreden is, zal bij niemand hoeven 
aankloppen, met de wil van Allah (جل جلاله). Men zegt dat tevredenheid een schat is 

die nooit opraakt. Dit mooie gezegde is waarschijnlijk geen hadith, maar een 

Arabisch spreekwoord. Het is een schat die nooit uitgeput raakt. Elke andere 
schat kan opgaan, maar met tevredenheid raakt de voorraad nooit op. Het 
brengt een mens rust. Je vertrouwt dan volledig op Allah (جل جلاله). Tevreden zijn 

betekent namelijk op Allah (جل جلاله) leunen. Wie op Hem (جل جلاله) vertrouwt, zal nooit 

met lege handen staan. Hem zal geen kwaad overkomen. Zijn rijkdom zal niet 
minder worden, maar juist groeien met de toestemming van Allah (جل جلاله). 

 

Kijk hoe de wereld er nu voorstaat. Alles wat ze de mensen leren en 

voorschotelen, is erop gericht om hen ontevreden te maken. Van jong tot oud 
leren ze dat je niet voldaan mag zijn. Ze praten zichzelf aan: Wees ontevreden. 

Pik het niet. Dan geven ze loonsverhogingen. Nee, dat is niet genoeg, klinkt het 
dan. Een maand later roepen ze: Ik wil nog meer loon. Maar op het moment dat 

ze die verhoging geven, verdwijnt het dubbele bedrag alweer uit je zak. Als die 
mensen tevreden waren, zouden ze zeggen: We hoeven geen verhoging! We 

willen het helemaal niet. Dit is genoeg voor ons. Geef ons niets extra’s. We 
redden het hiermee. Dat zou veel beter zijn. Maar nee, ze staan erop om meer 

te geven. Waarom moet dat? Omdat het systeem van de shaytan bedoeld is om 
de mensen rusteloos te maken. Hij wil hen opjutten zodat niets meer goed 

loopt. Hij wil hen kapotmaken, het land kapotmaken, iedereen kapotmaken. En 
de shaytan viert dan feest. Dat is wat ontevredenheid doet! Iedereen met een 

beetje gezond verstand ziet dit dagelijks gebeuren. Men ziet het, maar doet 
niets. Er valt ook weinig te doen, want de mensen die wel wat doen – de 

zogenaamde slimme koppen – die breken de boel af als ze geen opslag krijgen. 

Ze vloeken, schelden en laten geen kwaad onbenut. Krijgen ze dan eindelijk die 
verhoging, dan gaat dat ook weer gepaard met ruzie en kabaal. Ze denken dan 

dat ze heel wat bereikt hebben. Maar direct daarna zijn ze het dubbele van wat 
ze kregen alweer kwijt uit hun eigen zak. Terwijl, als ze tevreden waren 

geweest, zijzelf rust hadden gehad, hun gezinnen rust hadden gehad en het 
land en de regering rust hadden gevonden. Er zou dan ook barakah zijn. 

 
Daarom, moge Allah (جل جلاله) de mensen wijsheid schenken. Moge zij tevredenheid 

tonen en voldaan zijn, insha’Allah. Moge Allah (جل جلاله) u allen de tevredenheid niet 

ontnemen, zodat u niet hoeft te lijden of verdrietig hoeft te zijn, insha’Allah. 
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Wa min Allahi t-Tawfiq. Al-Fatiha. 


