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As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh. A‘ūdhu bi-Llāhi mina sh-shayṭāni 
r-rajīm (Ik zoek mijn toevlucht tot Allah tegen de vervloekte Satan). 
Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm (In de naam van Allah, de meest 
Barmhartige, de meest Genadevolle). Waṣ-ṣalātu wa s-salāmu ‘alā 
Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-Awwalīna wa l-Ākhirīn (En vrede en 
zegeningen zij met onze Boodschapper Mohammed, de leider van de 
Eersten en de Laatsten). Madad yā Rasūla Llāh, madad yā Sādāti Aṣḥābi 
Rasūli Llāh, madad yā Mashāyikhinā, dastūr yā Shaykh ‘Abdu Llāh al-
Fa’iz ad-Dāghistānī, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. Madad (O 
Boodschapper van Allah, help! O meesters, gezellen van de 
Boodschapper van Allah, help! O onze sjeiks, toestemming, o Sheikh 
‘Abdu Llāh al-Fa’iz ad-Dāghistānī, Sheikh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. 
Hulp!). Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam’iyyah (Onze weg is 
gezelschap en het goede zit in de gemeenschap). 
  
Onze tariqah, dank aan Allah (جل جلاله), de Naqshbandi tariqah, is de weg van onze 

Profeet (صلى الله عليه وسلم). Het is de weg die naar hem (صلى الله عليه وسلم) leidt. We doen ons best om zijn 

 het (جل جلاله) prachtige eigenschappen en zeden na te volgen. Moge Allah (صلى الله عليه وسلم)

aanvaarden. 

 
Vandaag is de laatste dag en morgen is het Eid. Normaal gesproken moet 

iemand naar de maan kijken, maar nu is het onduidelijk waar we moeten 
kijken. Daarom volgen we nu wat de overheid zegt. Vandaag is de laatste dag 

van de Ramadan. InshaAllah, moge deze met barakah zijn verstreken, en moge 
de barakah blijven vloeien. Moge de komende Ramadans nog mooier zijn, 

inshaAllah. Om het nog beter te maken, is er rechtvaardigheid en goedheid 
nodig in de wereld. We moeten Allah (جل جلاله) aanbidden. Iedereen moet Hem (جل جلاله) 

aanbidden zodat de wereld mooi wordt, nog veel mooier. En dat kan alleen 
gebeuren met Mahdi (as). InshaAllah, zoals Mawlana Shaykh Nazim zei, zijn we 

aan het wachten. Wachten is ook een vorm van aanbidding. Dat is ook niet voor 

niets. Het brengt ook een grote beloning met zich mee. Maar, inshaAllah, 
iedereen verlangt er met heel zijn hart naar dat deze onderdrukking stopt en 

dat de wereld er anders uit gaat zien. Ze hebben elk middel geprobeerd, elke 
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vorm van verdorvenheid begaan. Het hielp niet. Alleen de Islam, de weg van de 
waarheid, zal werken. 

 
De heilige Ramadan is dus gekomen en weer gegaan. Hoeveel Ramadans zijn er 

al niet voorbijgegaan. InshaAllah mogen de volgende met Mahdi (as) komen. 
Want we zijn nu aan het einde van de tijd van deze wereld gekomen. Alles heeft 

zijn tijd. Allah (machtig en verheven is Hij) heeft een tijd vastgesteld voor deze 

wereld, voor alles. Zelfs dingen, planeten, zonnen – wanneer hun tijd om is, 
verdwijnen ze. Allah (جل جلاله) schept ze opnieuw. Ze verdwijnen, Hij (جل جلاله) schept. Dit 

is de vaste weg van Allah (machtig en verheven is Hij). Hij (جل جلاله) schept 

voortdurend, Hij (جل جلاله) is Al-Khallaq. Dit betekent dat Hij (جل جلاله) De Schepper is. Hij 

 is constant aan het scheppen. Mensen vragen: Zijn er elders ook (جل جلاله)

schepselen? Natuurlijk zijn die er. De schepselen van Allah (machtig en 
verheven is Hij) zijn ontelbaar. Allah (جل جلاله) kent Zichzelf. Wij weten het niet. 

 
Moge het daarom gezegend zijn, inshaAllah. Moge het vol barakah zijn. Een van 

de vruchten van Eid is dat moslims, families en broeders elkaar vergeven. Dat 
ze elkaar de fouten die ze hebben gemaakt niet nadragen. Als er grote 
misstappen zijn begaan, Allah (جل جلاله) weet het. Allah (جل جلاله) zal hen zeker straffen of 

hen het goede schenken. Alles ligt in de Hand van Allah (جل جلاله). Niets gaat verloren. 

Als er geen grote ruzies zijn, is het dus heel goed om elkaar tijdens Eid te 

vergeven en het goed te maken over kleine dingen, met de toestemming van 
Allah (جل جلاله). Allah (جل جلاله) zal daar ook de beloning en thawab voor geven. Dit is een 

van de mooie dingen van Eid. Dat moois is niet verspild. De beloning en thawab 
hiervan is ook groot. Moge Allah (جل جلاله) ons nog vele Eids laten meemaken. Moge 

Allah (جل جلاله) ons zulke Eids schenken zonder dat we iemand kwaad doen, zonder 

op iemand boos te zijn, zonder iemands hart te breken. Als iemands hart toch 
pijn doet, moge Allah (جل جلاله) diegene verlichting schenken. Moge Hij (جل جلاله) ons 

allemaal vergeven, inshaAllah. 

 
Wa min Allahi t-Tawfiq. Al-Fatiha. 


