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DE AARD VAN HET PARADIJS 
 

Mawlānā Sheikh Muhammad Adil ar-Rabbani   

             Zaterdag 14 maart 2026 / 25 Ramadan 1447 

     Lefke, Cyprus 

       
As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh. A‘ūdhu bi-Llāhi mina sh-shayṭāni 
r-rajīm (Ik zoek mijn toevlucht tot Allah tegen de vervloekte Satan). 
Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm (In de naam van Allah, de meest 
Barmhartige, de meest Genadevolle). Waṣ-ṣalātu wa s-salāmu ‘alā 
Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-Awwalīna wa l-Ākhirīn (En vrede en 
zegeningen zij met onze Boodschapper Mohammed, de leider van de 
Eersten en de Laatsten). Madad yā Rasūla Llāh, madad yā Sādāti Aṣḥābi 
Rasūli Llāh, madad yā Mashāyikhinā, dastūr yā Shaykh ‘Abdu Llāh al-
Fa’iz ad-Dāghistānī, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. Madad (O 
Boodschapper van Allah, help! O meesters, gezellen van de 
Boodschapper van Allah, help! O onze sjeiks, toestemming, o Sheikh 
‘Abdu Llāh al-Fa’iz ad-Dāghistānī, Sheikh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. 
Hulp!). Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam’iyyah (Onze weg is 
gezelschap en het goede zit in de gemeenschap). 
  
Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm, 
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Wa-alladhīna āmanū wa ʿamilu ṣ-ṣāliḥāti ulāika aṣḥābu l-jannati hum fīhā 

khālidūna. En zij die geloven en goede daden verrichten, zij zijn de bewoners 

van het Paradijs, zij zullen daar eeuwig verblijven. (Heilige Koran 02:82). 
Ṣadaqa Llāhu l-ʿAẓīm. 

 
Allah (جل جلاله) zegt dat degenen die geloven en het goede doen, voor altijd in het 

Paradijs zullen zijn. Wat is het Paradijs eigenlijk? Het is een oord dat de mensen 

van deze tijd zich nooit hebben kunnen voorstellen. Niemand heeft zoiets gezien 

of erover gehoord. Dat is de werkelijke staat van het Paradijs. Mensen trekken 
vaak de vergelijking met deze wereld en vragen zich af wat ze daar de hele tijd 

moeten doen. Je hoort ze weleens denken: Wat gaan we daar dan doen? Allah 
 noemt het Paradijs Daru s-Surur (het Huis van Blijdschap) en Daru s-Salam (جل جلاله)

(het Huis van Vrede). Het is een plek vol schoonheid, zonder enige strijd of 
onrust. Onze Boodschapper (صلى الله عليه وسلم) vertelt ons dat wie drinkt uit het bekken van 

Kawthar, alle slechte eigenschappen van deze wereld verliest nog voordat hij 
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het Paradijs binnengaat. Jaloezie verdwijnt, kwade bedoelingen lossen op, net 
als schaamteloosheid en brutaliteit. Er blijft op dat moment werkelijk niets 

slechts achter in een mens. In die zuivere staat stap je het Paradijs binnen en 
kun je het uitstekend vinden met de anderen daar. Niemand voelt ongemak of 

hinder van een ander. Niets kwaads raakt je daar. Je leeft er eeuwig, zonder 
vrees, zonder angst, zonder verdriet en zonder ook maar een moment van 

verveling. Dat is het Paradijs. 

 
Mensen jagen het Paradijs hier in deze wereld na. Zoek het Paradijs niet hier. 
Dit is een plek van beproevingen. Natuurlijk kan Allah (جل جلاله) je ook in dit leven 

geluk schenken. Dat gebeurt door Zijn besluit en Zijn gunst. Toch valt deze 

wereld op geen enkele manier te vergelijken met het Paradijs; het staat er 
mijlenver vandaan. Wanneer een man een goede echtgenote, oprechte kinderen 

en fijne mensen om zich heen heeft, dan proef je al iets van het Paradijs. Een 
vrouw die haar man eert, kinderen die het juiste pad bewandelen en mensen 
die goede daden verrichten; zij zijn een geschenk van Allah (جل جلاله). Maar als een 

echtgenote slecht is, niet luistert en niets van religie of iman moet hebben, en 

de kinderen zijn net zo, dan lijkt dat in deze dunya meer op een stukje van de 
Hel. Moge Allah (جل جلاله) ons daarvoor behoeden. 

 

Kijk naar de wereld waarin we nu leven. In deze eindtijd wordt iedereen in 

hetzelfde keurslijf geperst. Of je nu aan de ene of de andere kant van de oceaan 
woont, ze laten je precies hetzelfde denken. Films, boeken en media zorgen dat 

alles gelijkgeschakeld is. Wat willen ze? Dat iedereen hetzelfde eet, hetzelfde 
leest en dat niemand meer echt werkt. En over het hiernamaals laten ze 

mensen ook op een bepaalde manier denken. In de Islam bestaat er niet één 
enkele verplichte vorm voor iedereen om hetzelfde te zijn. Iedereen hoort zijn 

eigen hart en gedachten te hebben. Iedereen moet zich rechtstreeks tot Allah 
 wenden. Gebruik de zaken van deze wereld als een middel om je ākhirah (جل جلاله)

op te bouwen. De mensen van nu willen de wereld enkel verbeteren omwille van 
de wereld zelf. Daarom is alles wat ze doen uiteindelijk nutteloos. Wat ze ook 

bereiken, ze raken nooit verzadigd en vinden nooit rust. Een moslim 
daarentegen vindt met de toestemming van Allah (جل جلاله) geluk in dit leven én 

geluk in het hiernamaals. 
 
Moge Allah (جل جلاله) ons het paradijs van beide werelden schenken, insha Allah. 

Breng je tijd door met goede mensen, want dan ben je eigenlijk altijd al in het 

Paradijs. Je bent dan in het Paradijs in zowel dunya als ākhirah. Deze 
bijeenkomsten zijn bijeenkomsten van het Paradijs. Onze Boodschapper (صلى الله عليه وسلم) 
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zegt dat de kringen van mensen die op de weg van Allah (جل جلاله) zijn, tuinen van 

het Paradijs zijn. Hij (صلى الله عليه وسلم) zegt: Als je deze tuinen tegenkomt, neem er dan van, 

geniet ervan en wees er gelukkig. Ga naar binnen en vind je geluk. Men vroeg 
hem: Waar zijn deze plaatsen dan? Hij (صلى الله عليه وسلم) antwoordde: Dit zijn bijeenkomsten 

van kennis, bijeenkomsten voor sohbet, plekken waar je samenkomt met 
gelovigen op de weg van Allah (جل جلاله). Moge Allah (جل جلاله) onze weg naar het Paradijs 

vergemakkelijken. Laat mensen hierheen komen, naar dit Paradijs in de dunya; 
dit is de brug naar het eeuwige Paradijs. Insha Allah geeft Allah (جل جلاله) ons allen 

de kracht. We zullen daar samen zijn, daar is geen twijfel over. Allah (جل جلاله) zegt 

in een Hadith Qudsi: Ik ben zoals Mijn dienaar over Mij denkt. Wij vertrouwen 
erop dat Allah (جل جلاله) ons het Paradijs laat binnengaan. Hij zal ons niet afwijzen. 

Allah (جل جلاله) is de Meest Edele der edelen. 

 
Wa min Allāhi t-Tawfīq. Al-Fātiḥa. 


