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ZAKAT IS EEN SCHULD AAN ALLAH جل جلاله 
 

Mawlānā Sheikh Muhammad Adil ar-Rabbani   

             Woensdag 10 maart 2026 / 21 Ramadan 1447  

     Lefke, Cyprus 

       
As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh. A‘ūdhu bi-Llāhi mina sh-shayṭāni 
r-rajīm (Ik zoek mijn toevlucht tot Allah tegen de vervloekte Satan). 
Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm (In de naam van Allah, de meest 
Barmhartige, de meest Genadevolle). Waṣ-ṣalātu wa s-salāmu ‘alā 
Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-Awwalīna wa l-Ākhirīn (En vrede en 
zegeningen zij met onze Boodschapper Mohammed, de leider van de 
Eersten en de Laatsten). Madad yā Rasūla Llāh, madad yā Sādāti Aṣḥābi 
Rasūli Llāh, madad yā Mashāyikhinā, dastūr yā Shaykh ‘Abdu Llāh al-
Fa’iz ad-Dāghistānī, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. Madad (O 
Boodschapper van Allah, help! O meesters, gezellen van de 
Boodschapper van Allah, help! O onze sjeiks, toestemming, o Sheikh 
‘Abdu Llāh al-Fa’iz ad-Dāghistānī, Sheikh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. 
Hulp!). Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam’iyyah (Onze weg is 
gezelschap en het goede zit in de gemeenschap). 
  
Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm. 
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Al-Ladhīna Yuqīmūna Aş-Şalāata Wa Yu’utūna Az-Zakāat. Zij die het gebed 
onderhouden en de zakat geven. (Heilige Koran 31:04). Ṣadaqa Llāhu l-ʿAẓīm. 

Allah جل جلاله prijst degenen die geloven, hun gebeden verrichten en hun zakat 

afdragen, en Hij schenkt hen gunsten. De zakat is iets dat jaarlijks moet worden 
gegeven; het is een schuld aan Allah جل جلاله. Niemand kan aan deze schuld 

ontsnappen. Onze Boodschapper صلى الله عليه وسلم zegt: Als iemand een schuld aangaat met 

de intentie deze niet terug te betalen, zal hij dat ook nooit kunnen. Maar wie de 

intentie heeft om te betalen, voor hem wordt het gemakkelijk gemaakt. Daarom 
is dit een schuld aan Allah جل جلاله. Het betalen ervan hoort voor een gelovige 

eenvoudig te zijn, niet zwaar. Je bezit zal er niet door afnemen. Onze 
Boodschapper صلى الله عليه وسلم zegt: Geld en bezittingen verminderen niet door zakat en 

sadaqah. Denk niet op die manier. Zeg niet: Mijn geld is weinig, het wordt 
minder als ik geef. Het zal helemaal niet afnemen. Het vermindert juist als je 

niet geeft. 
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Deze zaak van de zakat is een van de fundamenten en zuilen van de Islam. Wie 
weigert te betalen, begaat een grote zonde. De schade is voor henzelf. Veel 

moslims betalen tegenwoordig niet. De meesten geven helemaal geen zakat. Ze 
bidden niet eens. En zelfs onder degenen die wel bidden, zijn er velen die hun 

zakat niet afdragen. De meesten geven het niet. Ze gebruiken listige trucjes of 
doen dit en dat. Of het komt niet eens in hen op dat ze zakat moeten betalen. 

Ze betalen niet en denken dat ze er iets bij winnen, terwijl ze niet beseffen wat 

ze verliezen. Ze lijden zowel materieel als spiritueel verlies. Er is verlies aan 
beide kanten. Iemand die zich verheugt en denkt dat hij winst heeft behaald, 

bedriegt zichzelf. Hij heeft dwaas gehandeld. 
 

Het is beter om de zakat tijdens de Ramadan te betalen, omdat de beloningen 
dan groter zijn. Mensen vergeten het zo ook niet; ze betalen van Ramadan tot 

Ramadan. De tijd voor het betalen van de zakat is eens per jaar; er moet een 
jaar verstreken zijn. Is het mogelijk om te betalen voordat het jaar om is? Ja, 

dat kan. Men kan het tegelijk met de andere zakat betalen. Als iemand zegt: Ik 
geef dit nu alvast als mijn zakat, en het vooraf geeft, dan is dat goed. Dat is 

acceptabel. Het is immers onzeker of men blijft leven tot het volgende jaar. Het 
is heel goed om het nu te geven, in deze tijd. De zakat op verschillende zaken is 

uiteraard verschillend. Het belangrijkste is geld, goud en wat je ook bezit; de 
zakat daarop staat vast op twee en een half procent. Voor gewassen en vee 

geldt een andere berekening. Door het volgens de juiste berekening te geven, 
word je bevrijd van je schuld. Je zult verlichting voelen. Allah جل جلاله kijkt naar jou 

met tevredenheid en welbehagen. Allah جل جلاله kijkt naar die dienaar en zegt: Deze 

dienaar van Mij heeft zijn zakat gegeven. Hij heeft Mijn جل جلاله gebod vervuld. Hij 

heeft Mij جل جلاله behaagd. 

 

Het geven van zakat tijdens de Ramadan is zeer gezegend. Het valt samen met 
het hijri-jaar en je verdient vele malen meer beloning. Moge Allah جل جلاله ons niet 

met schulden achterlaten. Moge Hij جل جلاله niemand diep in de schulden laten. Een 

schuld hebben bij Allah جل جلاله is zwaar. Helaas houden sommige mensen ervan om 

geld te lenen, vooral als ze het niet terug hoeven te geven. Ze denken dat ze 

iets hebben gewonnen. Ze zullen hun hele leven nooit vrij zijn van schulden en 
het zal hen geen goed doen. Indien iemand een schuld heeft aan Allah جل جلاله of aan 

mensen, betaal deze dan. Wie het echt niet kan betalen omdat hij arm is, kan 
om vergeving vragen aan de mensen en zeggen: Beschouw dit als zakat. Dat is 

ook een mogelijkheid. Op die manier hebben die mensen aan hun zakat-
verplichting voldaan en is de ander vrij van schuld. Wanneer je een schuld 
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aangaat, heb dan de intentie: Moge Allah جل جلاله mij nooit in een positie brengen 

dat ik van anderen moet lenen. Ik neem dit aan en zal het terugbetalen. Dan zal 
Allah جل جلاله het gemakkelijk maken. 

 
Moge Allah جل جلاله ons helpen. Moge het voor ons eenvoudig zijn om het gebod van 

Allah جل جلاله te gehoorzamen, insha Allah. Het gehoorzamen van de bevelen is lastig 

omdat het ego, de shaytan en de dunya aanwezig zijn. Ze dringen er allemaal 

op aan om het gebod te negeren. Duw ze weg en volg het gebod, het gebod van 
Allah جل جلاله. Moge Allah جل جلاله ons allen bijstaan, insha Allah. 

 
Wa min Allāhi t-Tawfīq. Al-Fātiḥa. 


