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HOUD MEER VAN DE PROFEET ( صلى الله عليه وسلم) DAN VAN JEZELF 
 

Mawlānā Sheikh Muhammad Adil ar-Rabbani   

             7 maart 2026 / 18 Ramadan 1447 

     Lefke, Cyprus 

       
As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh. A‘ūdhu bi-Llāhi mina sh-shayṭāni 
r-rajīm (Ik zoek mijn toevlucht tot Allah tegen de vervloekte Satan). 
Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm (In de naam van Allah, de meest 
Barmhartige, de meest Genadevolle). Waṣ-ṣalātu wa s-salāmu ‘alā 
Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-Awwalīna wa l-Ākhirīn (En vrede en 
zegeningen zij met onze Boodschapper Mohammed, de leider van de 
Eersten en de Laatsten). Madad yā Rasūla Llāh, madad yā Sādāti Aṣḥābi 
Rasūli Llāh, madad yā Mashāyikhinā, dastūr yā Shaykh ‘Abdu Llāh al-
Fa’iz ad-Dāghistānī, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. Madad (O 
Boodschapper van Allah, help! O meesters, gezellen van de 
Boodschapper van Allah, help! O onze sjeiks, toestemming, o Sheikh 
‘Abdu Llāh al-Fa’iz ad-Dāghistānī, Sheikh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. 
Hulp!). Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam’iyyah (Onze weg is 
gezelschap en het goede zit in de gemeenschap). 
  
Bismi Llahi r-Rahmani r-Rahim: 
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Tilka r-rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd, Die boodschappers - Wij lieten 
sommigen van hen anderen overtreffen. (Heilige Koran 02:253). Sadaqa Llahu l-
'Azim. Allah (جل جلاله) zegt dat er in alles wat Hij ( جل جلاله) schiep, iets is wat het meest 

deugdzaam is. Het betekent dat mensen zich in rangen bevinden. Profeten en 

Boodschappers; er is een Nabiy en er is een Rasul. Zij bevinden zich op de 
allerhoogste rang. En zij hebben rangen onderling. De hoogste rang behoort toe 
aan onze Heilige Profeet (صلى الله عليه وسلم). Hij (صلى الله عليه وسلم) is de allerhoogste. Onder alle schepselen 

die Allah (جل جلاله) schiep; onder engelen, djinns en mensen, staat onze Heilige 

Profeet (صلى الله عليه وسلم) op de hoogste rang. Hij (صلى الله عليه وسلم) is de meest geliefde dienaar van Allah 

 uit (صلى الله عليه وسلم) schiep onze Heilige Profeet (جل جلاله) heeft dat zo gewild. Hij (جل جلاله) Allah .(جل جلاله)

Zijn (جل جلاله) licht, zodat zijn (صلى الله عليه وسلم) licht het middel tot leiding voor de mensen wordt. 

De barakah en al het goede komt ter ere van onze Heilige Profeet (صلى الله عليه وسلم) naar de 

mensen toe. 
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Hem (صلى الله عليه وسلم) eren en verheerlijken is onze grootste vorm van aanbidding. Het 

brengt het allergrootste voordeel. Het is iets wat ons redt. De liefde voor onze 
Heilige Profeet (صلى الله عليه وسلم), het volgen van zijn (صلى الله عليه وسلم) weg, samen met hem (صلى الله عليه وسلم) zijn, het 

liefhebben van onze Heilige Profeet (صلى الله عليه وسلم). Onze Heilige Profeet (صلى الله عليه وسلم) zegt: Je moet 

meer van mij (صلى الله عليه وسلم) houden dan van je moeder en vader, van je kinderen en van 

jezelf. Heeft onze Profeet (صلى الله عليه وسلم) jouw liefde nodig? Nee. Het komt voort uit zijn 

 barmhartigheid, zodat wij het goede mogen ontvangen, zodat we dichter (صلى الله عليه وسلم)

bij Allah (جل جلاله) komen, dat Hij (جل جلاله) ons opdraagt om hem (صلى الله عليه وسلم) lief te hebben. 

Anders is aan onze Heilige Profeet (صلى الله عليه وسلم) alles al gegeven door Allah (جل جلاله). Hij (صلى الله عليه وسلم) 

heeft helemaal niets nodig. Precies zoals hij (صلى الله عليه وسلم) zei: Mijn ummah, mijn ummah 

en hij (صلى الله عليه وسلم) aan zijn (صلى الله عليه وسلم) ummah dacht vanaf zijn (صلى الله عليه وسلم) geboorte tot aan qiyamah, 

zo verlangt onze Heilige Profeet (صلى الله عليه وسلم) naar die liefde omdat hij (صلى الله عليه وسلم) hen wil 

redden. Mensen zullen hierdoor gered worden. Zij zullen gered worden door zijn 
 shafa'ah. Degenen die beweren dat zij geen shafa'ah willen, zullen ten (صلى الله عليه وسلم)

onder gaan. Degenen die zeggen: Ik ben hafiz, ik ben 'alim. Ik ben dit en dat. 
Haal deze dingen niet door elkaar. Je houdt te veel van de Profeet (صلى الله عليه وسلم), je 

begaat shirk, en die het verbieden, zullen ten onder gaan. Voor hen is er geen 

redding. Mensen bereiken met hun eigen daden namelijk nergens iets. Ze 
komen van hier tot daar nog geen twee stappen vooruit. Moge Allah (جل جلاله) de 

mensen verstand en inzicht schenken. Mogen zij de genade van onze Heilige 
Profeet (صلى الله عليه وسلم) verkrijgen. Mogen zij zijn (صلى الله عليه وسلم) shafa'ah ontvangen. Anders kunnen 

zij simpelweg niet gered worden. 
 
Behoren tot de ummah van onze Heilige Profeet (صلى الله عليه وسلم) is de allergrootste eer. Alle 

Profeten wensten vurig dat zij tot zijn (صلى الله عليه وسلم) ummah mochten behoren. En Allah 

 accepteerde de du'a' van slechts enkelen. Zij zijn Sayyidina 'Isa, Khidr (جل جلاله)

('alayhi s-salam), Ilyas ('alayhi s-salam), en Idris ('alayhi s-salam). Zij zijn de 

gelukkige Profeten, aangezien zij deel zullen uitmaken van de ummah van onze 
Heilige Profeet (صلى الله عليه وسلم). Want zij leven nog. En zij zullen deze bijzondere zegen 

verkrijgen. 
 

Profeten bezitten grootse rangen, zoals we al zeiden. Mensen hebben rangen. 
En de allerhoogste rang is van onze Heilige Profeet (صلى الله عليه وسلم). En dan volgt de Nabiy 

Rasul. Dat is de Boodschapper aan wie boeken zijn nedergezonden. Allah (جل جلاله) 

heeft Zijn boeken op hen nedergezonden. Zij brachten de boodschap over. En 
dan zijn er de 124.000 Profeten. Dan volgen de sahabahs. Sahabahs hebben ook 

rangen. Hun posities zijn bekend. En dienovereenkomstig lopen de rangen op. 

Er zijn hogere en lagere rangen. 
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Daarom is het noodzakelijk dat we de waarde van alles inzien. We moeten alles 
wat ons is gegeven koesteren. Het zijn gunsten van Allah (جل جلاله). Het zijn allemaal 

zegeningen. Hen liefhebben, met hen zijn, hen bezoeken; dit alles is in ons 

eigen voordeel. Wij zullen hoge rangen bereiken. Wij zullen thawab ontvangen, 
in sha'a Llah. Moge Allah (جل جلاله) ons allen hun shafa'ah laten verkrijgen, in sha'a 

Llah. Moge Hij (جل جلاله) ons maken tot degenen die hun waarde kennen. Moge Hij 

 ons behoeden voor degenen die bedrogen uitkomen. Mensen worden vaak (جل جلاله)

misleid. Kafirs zijn vanaf het begin al bedrogen. Shaytan is heel tevreden met 

hen. En nu misleidt hij moslims. Want de grootste vijand van onze Heilige 
Profeet (صلى الله عليه وسلم) is shaytan. Hij haat hem (صلى الله عليه وسلم) het allermeest. Wie hem (صلى الله عليه وسلم) liefheeft, 

die probeert de shaytan te bedriegen om deze liefde uit het hart te rukken. 
Niemand doet wat jij doet. Niemand aanbidt zoals jij. Je bent hafiz. Je bent 

'alim. Pas op dat je geen shirk begaat. Met zulke woorden misleidt hij de 
mensen en leidt hij hen naar ketterij. Moge Allah (جل جلاله) ons beschermen tegen 

zijn kwaad. 'Amin. 
 

Wa min Allahi t-Tawfiq. Al-Fatiha. 


