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DE ZEGENINGEN VAN RAMADAN 
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             Vrijdag 6 maart 2026 / 17 Ramadan 1447 

     Lefke, Cyprus 

       
As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh. A‘ūdhu bi-Llāhi mina sh-shayṭāni 
r-rajīm (Ik zoek mijn toevlucht tot Allah tegen de vervloekte Satan). 
Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm (In de naam van Allah, de meest 
Barmhartige, de meest Genadevolle). Waṣ-ṣalātu wa s-salāmu ‘alā 
Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-Awwalīna wa l-Ākhirīn (En vrede en 
zegeningen zij met onze Boodschapper Mohammed, de leider van de 
Eersten en de Laatsten). Madad yā Rasūla Llāh, madad yā Sādāti Aṣḥābi 
Rasūli Llāh, madad yā Mashāyikhinā, dastūr yā Shaykh ‘Abdu Llāh al-
Fa’iz ad-Dāghistānī, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. Madad (O 
Boodschapper van Allah, help! O meesters, gezellen van de 
Boodschapper van Allah, help! O onze sjeiks, toestemming, o Sheikh 
‘Abdu Llāh al-Fa’iz ad-Dāghistānī, Sheikh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. 
Hulp!). Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam’iyyah (Onze weg is 
gezelschap en het goede zit in de gemeenschap). 
  
Ramadan is een gezegende maand, een bijzonder mooie maand. Het herbergt 
vele prachtige dagen en nachten. Dank aan Allah (جل جلاله), onze Profeet (صلى الله عليه وسلم) mocht 

in deze maand veel moois meemaken. Een van die vreugdevolle gebeurtenissen 

was de geboortedag van Sayyidina Hussein, op de vijftiende van Ramadan. Hij 
behoorde tot de meest geliefden van onze Heilige Profeet (صلى الله عليه وسلم). Wanneer 

Sayyidina Hassan en Sayyidina Hussein arriveerden, kwam onze Profeet (صلى الله عليه وسلم) 

van de preekstoel naar beneden, lachte met hen en droeg hen op zijn (صلى الله عليه وسلم) rug 

mee omhoog. Zo zie je maar dat prachtige mensen zijn geboren in deze 

prachtige maand. 
 
Kijk ook naar de veldslagen; dit is de maand waarin onze Profeet (صلى الله عليه وسلم) ten 

strijde trok. De grote Slag bij Badr vond toen plaats. Onze Profeet (صلى الله عليه وسلم) verliet 

Madinah oorspronkelijk niet om een grootschalige oorlog te voeren. Hij (صلى الله عليه وسلم) 

vertrok enkel om de bezittingen van de Quraysh te confisqueren, omdat zij de 

eigendommen van de moslims in Mekka hadden afgepakt. De moslims wilden 
dit rechtzetten. Het was echter de verordening van Allah (جل جلاله), de wil van Allah 

 dat deze strijd een Ghazwa zou worden. Men vroeg of ze moesten ,(جل جلاله)

terugkeren, maar onze Heilige Profeet (صلى الله عليه وسلم) wilde dat niet. Ook de Muhajirin 

weigerden om te keren. De mensen van Madinah, de Ansar, zeiden tegen onze 
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Heilige Profeet (صلى الله عليه وسلم): Wij gaan met u mee. Zo werd het een Ghazwah. Met de 

toestemming van Allah (جل جلاله) en onder Zijn bescherming en hulp, rekenden zij 

een voor een af met de grootste ongelovigen en vijanden. Tegenwoordig 
gebruikt men de term geneutraliseerd. Hoe werden zij uitgeschakeld? Het 

werden lijken, niet langer in staat om schade aan te richten. Dat is wat er met 
hen gebeurde. Die zeventig kopstukken van de ongelovigen, de kafirs van de 

Quraysh, werden in die strijd weggevaagd. Zij werden van de aardbodem 
verwijderd. Hun aanwezigheid zou immers anderen kracht geven, het ongeloof 

versterken en mensen tot dwalen aanzetten. Door deze overwinning werd de 
macht van het ongeloof gebroken. De moslims begonnen zich steeds verder te 
verspreiden. Toen onze Profeet (صلى الله عليه وسلم) nog in Mekka was, migreerden zij wel naar 

Abessinië, maar de boodschap verspreidde zich nooit volledig. Dit leert ons dat 

verspreiding en verovering volgen na de strijd. 
 
Deze strijd geschiedt omwille van Allah (جل جلاله) en nergens anders om. Het is 

bedoeld om mensen te redden. Dit is totaal anders dan degenen die nu beweren 

mensen te redden via democratie of die democratie met geweld afdwingen. Zij 
hebben de toestand van de mensheid juist duizendmaal slechter gemaakt. 
Overal waar onze Profeet (صلى الله عليه وسلم) kwam, brachten zijn (صلى الله عليه وسلم) soldaten verlichting, 

licht, iman, schoonheid en menselijkheid. Zij brachten elke vorm van goedheid. 

De helpers van de shaytan schilderen hen echter tegengesteld af. In 
werkelijkheid zitten zijzelf fout. Zij zijn de onderdrukkers. Zij veroorzaken 

onrust en plegen allerlei gruwelijkheden. Waar de Islam verschijnt, komt het 
met barmhartigheid. Er is geen sprake van onderdrukking. Waar de ware Islam 

is, daar heerst geen dwingelandij. Er zijn wel moslimlanden, maar dat zijn geen 
ware moslims; daarom zie je daar ellende. De ware Islam is de weg van onze 
Profeet (صلى الله عليه وسلم) en van allen die na hem (صلى الله عليه وسلم) kwamen tot aan de laatste kaliefen. 

Zij handelden volgens de regels, bevelen en principes van de Islam, precies 
zoals onze Profeet (صلى الله عليه وسلم) het had gezegd. Daarom brengt een ware moslim overal 

waar hij gaat barakah, vrede en schoonheid. 

 
Moge Allah (جل جلاله) tevreden met hen zijn. Moge Allah (جل جلاله) ons die mooie dagen 

schenken. Insha Allah zullen deze dagen aanbreken wanneer Mahdi (vrede zij 
met hem) verschijnt. Zonder hem is er noch vrede, noch schoonheid in de 

wereld. Dag na dag wordt het erger. Lelijkheid en vuiligheid overspoelen het 
land, zowel uiterlijk als innerlijk. Moge Allah (جل جلاله) ons redden en ons de Sahib 

sturen, insha Allah. 
Wa min Allahi t-Tawfiq. Al-Fatiha. 


