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WARE KENNIS IS DE ERKENNING VAN ALLAH  جل جلاله 
 

Mawlānā Sheikh Muhammad Adil ar-Rabbani   

             Donderdag 5 maart 2026 / 16 Ramadan 1447 

     Lefke, Cyprus 

       
As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh. A‘ūdhu bi-Llāhi mina sh-shayṭāni 
r-rajīm (Ik zoek mijn toevlucht tot Allah tegen de vervloekte Satan). 
Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm (In de naam van Allah, de meest 
Barmhartige, de meest Genadevolle). Waṣ-ṣalātu wa s-salāmu ‘alā 
Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-Awwalīna wa l-Ākhirīn (En vrede en 
zegeningen zij met onze Boodschapper Mohammed, de leider van de 
Eersten en de Laatsten). Madad yā Rasūla Llāh, madad yā Sādāti Aṣḥābi 
Rasūli Llāh, madad yā Mashāyikhinā, dastūr yā Shaykh ‘Abdu Llāh al-
Fa’iz ad-Dāghistānī, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. Madad (O 
Boodschapper van Allah, help! O meesters, gezellen van de 
Boodschapper van Allah, help! O onze sjeiks, toestemming, o Sheikh 
‘Abdu Llāh al-Fa’iz ad-Dāghistānī, Sheikh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. 
Hulp!). Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam’iyyah (Onze weg is 
gezelschap en het goede zit in de gemeenschap). 
  
BismiLlahi r-Rahmani r-Rahim: 

 
 
َ
مُون

َ
 يَعْل

َ
ذِينَ لَ

َّ
 وَال

َ
مُون

َ
ذِينَ يَعْل

َّ
لْ يَسْتَوِي ال

َ
 ه

 

‘Hal yastawī lladhīna yaʿlamūna wa-lladhīna lā yaʿlamūn’ – Zijn zij die weten 

gelijk aan hen die niet weten? (Heilige Koran 39:09). Sadaqa Llahu l-Azim. Allah 
Azza wa-Jalla جل جلاله vraagt ons: zijn degenen met kennis hetzelfde als degenen 

zonder kennis? Ze zijn niet gelijk. Allah Azza wa-Jalla جل جلاله heeft deze betekenis 

nedergezonden. Werkelijke kennis is het kennen van Allah Azza wa-Jalla جل جلاله. Al 

het andere is in wezen geen kennis. 

 
Eigenlijk is alles wat mensen leren, van begin tot eind, de kennis van Allah Azza 
wa-Jalla جل جلاله. Die kennis is alleen heilzaam als men Allah Azza wa-Jalla جل جلاله erkent. 

Zo niet, dan heeft het geen nut. Kennis verandert dan in onwetendheid. Het 

verandert in achteloosheid. Het wordt iets nutteloos. Er zijn mensen die trots op 
zichzelf zijn omdat ze veel leren, professor zijn geworden of aan verschillende 
universiteiten zijn afgestudeerd. Maar ze aanvaarden Allah Azza wa-Jalla جل جلاله 

niet. Ze accepteren de zaken die door Allah Azza wa-Jalla جل جلاله zijn nedergezonden 
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niet. Ze beweren dat alles vanzelf is ontstaan. Dat betekent dat ze onwetend 
zijn. Ze bevinden zich midden in de duisternis van onwetendheid. 

 
Zeker, er komt geen einde aan kennis. Onze Heilige Profeet صلى الله عليه وسلم zegt dat het een 

plicht (fard) is om naar kennis te streven. Het is een plicht voor iedereen. 
Iedereen moet leren van de geboorte tot aan de dood. Hoe moeten we leren? 
Heb de intentie om op de weg van Allah Azza wa-Jalla جل جلاله te zijn en vraag stap 

voor stap om kennis. Met die zuivere intentie om kennis te zoeken, wordt men 
een geaccepteerd persoon in de ogen van Allah Azza wa-Jalla جل جلاله en spreiden 

engelen hun vleugels onder de voeten, zo zegt Allah Azza wa-Jalla جل جلاله. 

Onwetendheid is niet goed. 
 
Zoals we zeiden, kent kennis verschillende niveaus. Allah جل جلاله heeft aan iedereen 

een rang gegeven. Weet dit goed. Gewone moslims luisteren naar lezingen en 

nemen advies van elkaar aan. Dat betekent het verkrijgen van kennis. Zelfs 
wanneer we beweren iets te weten, doet zich elke dag wel iets voor dat we nog 

niet wisten. Leer elke dag nieuwe dingen. Doe dit voor het welbehagen van 
Allah جل جلاله. Zeg: Ik aanvaard wat ik leer, deze kennis zie ik als een bevel van Allah 

Azza wa-Jalla جل جلاله. 

 
Natuurlijk onderwijst echte kennis schoonheid en goedheid. Het leert ons al het 

goede dat er bestaat. Wat slechtheid onderwijst, is geen kennis. Dat zijn zaken 

die de mens vernietigen en opmaken. Wie zegt: Ik heb zoveel geleerd om 
mensen te bedriegen, om geld van mensen af te troggelen of om mensen te 
misleiden, die bezit geen kennis. Als men studeert en het bestaan van Allah جل جلاله 

niet aanvaardt, is dat eveneens slechte kennis. 

 
Er zijn goede geleerden (alims). Geleerden staan op het hoogste niveau bij Allah 
 Dit zijn de goede en rechtvaardige geleerden. Geleerden die hun ego (nafs) .جل جلاله

gehoorzamen, zijn slechte geleerden. Als een normaal mens een zonde begaat, 

wordt deze hen aangerekend, maar voor een geleerde die dwalende is, weegt 
het zwaarder. Hun zonde is groter omdat zij beter zouden moeten weten, moge 
Allah جل جلاله ons beschermen. Moge Allah جل جلاله ons helderheid van geest schenken. 

Moge we gezegend worden met goede kennis, in sha Allah. 

 
Wa min Allāhi t-Tawfīq. Al-Fātiḥa. 


