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GA UIT VAN HET GOEDE IN DE MENS, MAAR LAAT JE NIET 
MISLEIDEN 

 
Mawlānā Sheikh Muhammad Adil ar-Rabbani   

             04 maart 2026 / 15 Ramadan 1447 

     Lefke, Cyprus 

       
As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh. A‘ūdhu bi-Llāhi mina sh-shayṭāni 
r-rajīm (Ik zoek mijn toevlucht tot Allah tegen de vervloekte Satan). 
Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm (In de naam van Allah, de meest 
Barmhartige, de meest Genadevolle). Waṣ-ṣalātu wa s-salāmu ‘alā 
Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-Awwalīna wa l-Ākhirīn (En vrede en 
zegeningen zij met onze Boodschapper Mohammed, de leider van de 
Eersten en de Laatsten). Madad yā Rasūla Llāh, madad yā Sādāti Aṣḥābi 
Rasūli Llāh, madad yā Mashāyikhinā, dastūr yā Shaykh ‘Abdu Llāh al-
Fa’iz ad-Dāghistānī, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. Madad (O 
Boodschapper van Allah, help! O meesters, gezellen van de 
Boodschapper van Allah, help! O onze sjeiks, toestemming, o Sheikh 
‘Abdu Llāh al-Fa’iz ad-Dāghistānī, Sheikh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. 
Hulp!). Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam’iyyah (Onze weg is 
gezelschap en het goede zit in de gemeenschap). 
  
Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm: 

 
م  
ْ
نِّ إِث

َّ
 بَعْضَ الظ

َّ
نِّ إِن

َّ
نَ الظ ا مِّ ً ثِير

َ
وا اجْتَنِبُوا ك

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هَا ال يُّ

َ
 يَا أ

 
(Qur’ān 49:12). ‘Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āmanū Ajtanibū Kathīrāan Mina Až-

Žanni 'Inna Ba`đa Až-Žanni 'Ithmun’, ‘O jullie die geloven, vermijd veel van de 

[negatieve] vermoedens. Voorwaar, sommige vermoedens zijn zonde.’ (Qur’ān 
49:12). Ṣadaqa Llāhu l-‘Aẓīm. Allah جل جلاله zegt dat we weg moeten blijven van su’ 

zann (slechte vermoedens). Su’ zann betekent dat je slecht denkt over anderen; 

het houdt iemands geest bezig en zorgt ervoor dat ze dingen verkeerd 
begrijpen. Wanneer mensen slecht denken, zien ze het goede als iets slechts. 
Daarom zegt Allah جل جلاله dat we daar weg van moeten blijven. Alle geboden van 

Allah جل جلاله zijn voor ons eigen bestwil, voor ons geluk in deze wereld en in het 

hiernamaals. 
 

Een mens zou niet slecht moeten denken over zijn broeder. Ze moeten niet 
slecht denken over hun tariqah-broeders (spirituele weg). Allah جل جلاله beschermt 

degenen wiens intenties zuiver zijn. Natuurlijk, omdat veel mensen 
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tegenwoordig niet weten wat halal (toegestaan) en haram (verboden) is, doen 
ze soms dingen verkeerd en proberen ze vaak onschuldige mensen te 

misleiden. Dus als we zeggen dat je geen slechte vermoedens moet hebben, 
bedoelen we niet dat je je maar moet laten misleiden. Onze Profeet صلى الله عليه وسلم zei: 

“    الخِبِّ لستُ ب
ولا الخِبُّ يخدعن  ,” “Lastu bil-khubbi wala l-khubbu yakhda’uni,” “Ik ben 

geen bedrieger en een bedrieger misleidt mij niet.” Hij صلى الله عليه وسلم zegt ook: “  
ُ
غ
َ
د
ْ
 يُل
َ
لا

  ِ
يرْ 
َ
ت مِنُ مِنْ جُحْرٍ مَرَّ

ْ
مُؤ

ْ
 ,”Lā yuldaghu l-mu’minu min juḥrin wāḥidin marratayn“ ,”ال

“De gelovige mag niet twee keer uit hetzelfde hol worden gestoken.” Ten eerste 
zei onze Profeet صلى الله عليه وسلم: “Ik ben geen bedrieger, en niemand kan mij misleiden.” 

Ten tweede: “Een gelovige mag niet twee keer uit hetzelfde hol worden 
gebeten.” Het hol waar hij صلى الله عليه وسلم naar verwijst, is het hol van een slang. Als je 

eenmaal over dat pad bent gegaan en het heeft je pijn gedaan, dan moet je 
voorzichtig zijn. Blijf dus niet koppig doorgaan door te zeggen: “Ik denk 

positief, ik heb geen slechte vermoedens. Dit is één keer gebeurd, het zal geen 
tweede keer gebeuren,” om vervolgens weer je voet of hand erin te steken. 

 
Wees waakzaam! Zoals onze Profeet صلى الله عليه وسلم zei: koester geen su’ zann, maar als er 

iemand naar je toe komt die je probeert te misleiden, zeg dan tegen diegene: 
“Dat is niet juist. Broeder, het beste ermee. Breng me niet tot zonde. Laat me 
niet slecht denken. Wat je zegt past niet bij mij. Dank aan Allah جل جلاله, met de 

barakah (zegening) van onze Profeet صلى الله عليه وسلم heb ik de juiste weg gekozen. Ik ben 

met goede mensen. Ik doe eerlijk zaken, dat is hoe ik de dingen doe.” Dan kun 
je daarnaar handelen. Als je iets gaat kopen, gaat het niet om het hebben van 

slechte vermoedens, maar om de vraag of het bij je past of niet. Die persoon 
heeft je iets aangeboden of iets voorgesteld. Als het bij je past, prima. Zo niet, 

dan is het ook goed. Hij zegt: “Ik zal je naar de Shaykh brengen.” Als je hart 
tevreden is met de Shaykh, dan is het goed. Zo niet, doe het dan niet. Geen 

wantrouwen koesteren of niet slecht over hem denken is één ding; – hasha 
mina l-hudur (met alle respect voor de aanwezigen) – en domheid is iets 
anders. Allah جل جلاله heeft je verstand gegeven, je moet het bij alles gebruiken. 

 
Zoals onze Profeet صلى الله عليه وسلم zei: laat je door niemand misleiden. Nu zijn veel moslims 

misleid. Ze hebben de weg van haqq (de waarheid) verlaten. Ze hebben de 
prachtige weg van onze Profeet صلى الله عليه وسلم verlaten. Ze gaan voort volgens hun eigen 

verstand. Ze zeggen dat ze moslims zijn. Ze accepteren dingen die niet in de 
Sunnah staan, dingen die niet komen van wat onze Profeet صلى الله عليه وسلم heeft gezegd. Ze 

noemen de Sunnah zelfs Bid’ah (innovatie). Hen niet volgen is geen su’ zann, 
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het is waakzaamheid. Hen niet volgen is alertheid, het is wijsheid. Hen volgen 
betekent jezelf schade berokkenen. 

 
Het is dus nodig om onderscheid te maken tussen deze dingen: wijsheid, goed, 
kwaad, alles. Allah جل جلاله heeft je zowel verstand als het licht van iman (geloof) 

gegeven. Met dat licht zul je, in sha’a Allah, niet misleid worden. Let daar goed 
op. Moge Allah جل جلاله ons beschermen. In de tijd waarin we leven bestaat er van 

alles. Zoals we al zeiden, worden zelfs goede mensen onderworpen aan 

beschuldigingen. Maar het wordt vanzelf duidelijk wat goed is en wat slecht is. 
Maak je dus geen zorgen. “Ik dacht dat het goede slecht was, en het slechte 

goed.” Dat kan gebeuren. Wanneer je dan de waarheid vindt, toon je berouw, of 
als je iemand onrecht hebt aangedaan, bied je je verontschuldigingen aan en 
vraag je om vergeving. Moge Allah جل جلاله ons beschermen. Moge Allah جل جلاله ervoor 

zorgen dat we geen slechte gedachten koesteren over goede mensen, in sha’a 
Allah. Als we hen willens of wetens iets hebben aangedaan, moge Allah جل جلاله ons 

vergeven ter ere van deze gezegende dagen, in sha’a Allah. 

 
Wa min Allāhi t-Tawfīq. Al-Fātiḥa. 


