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LEES ELKE DAG EEN JUZ UIT DE HEILIGE QUR’AN 
 

Mawlānā Sheikh Muhammad Adil ar-Rabbani   

             Datum 02 maart 2026 / 13 Ramadan 1447 

     Locatie/Dergah Fajr-gebed – Akbaba Dergah, Istanbul 

       
As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh. A‘ūdhu bi-Llāhi mina sh-shayṭāni 
r-rajīm (Ik zoek mijn toevlucht tot Allah tegen de vervloekte Satan). 
Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm (In de naam van Allah, de meest 
Barmhartige, de meest Genadevolle). Waṣ-ṣalātu wa s-salāmu ‘alā 
Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-Awwalīna wa l-Ākhirīn (En vrede en 
zegeningen zij met onze Boodschapper Mohammed, de leider van de 
Eersten en de Laatsten). Madad yā Rasūla Llāh, madad yā Sādāti Aṣḥābi 
Rasūli Llāh, madad yā Mashāyikhinā, dastūr yā Shaykh ‘Abdu Llāh al-
Fa’iz ad-Dāghistānī, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. Madad (O 
Boodschapper van Allah, help! O meesters, gezellen van de 
Boodschapper van Allah, help! O onze sjeiks, toestemming, o Sheikh 
‘Abdu Llāh al-Fa’iz ad-Dāghistānī, Sheikh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. 
Hulp!). Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam’iyyah (Onze weg is 
gezelschap en het goede zit in de gemeenschap). 
  
Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm: 
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(Koran 02:185). ‘Shahru Ramadana Al-Ladhi Unzila Fihi Al-Qur’anu Hudan 
Lilnnasi Wa Bayyinatin Mina Al-Huda Wa Al-Furqan’, ‘De maand Ramadan is de 

maand waarin de Koran werd nedergezonden, een gids voor de mensen en 
duidelijke bewijzen van leiding en het onderscheid.’ Sadaqa Allahu l-Azim. 

 
Allah (جل جلاله) zegt dat deze gezegende maand de tijd is waarin de Heilige Koran 

werd nedergezonden. Al deze heilige tekenen kwamen in deze maand naar ons 
toe. Het duurde daarna drieëntwintig jaar voordat de openbaring voltooid was, 

en het blijft voor altijd een wonder. De Koran Azimu sh-Sha’n (de Koran met de 
Grote Waardigheid) is echt een geweldig wonder. Een van de mooiste 
geschenken van onze Profeet (صلى الله عليه وسلم) is juist dit: dat het woord van Allah (جل جلاله) 

gewoon hier bij ons is, in onze eigen handen. We kunnen de Heilige Koran 

overal openen en lezen. 
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Kijk naar het lezen zelf; in de Ramadan zijn we al druk met recitaties en 
Khatms (het volledig uitlezen van de Koran). Maar het is nodig om ook op alle 

andere dagen te blijven lezen. Veel mensen weten misschien niet hoe ze het 
moeten lezen. Toch kan niets de plek van de Heilige Koran innemen. Sommigen 

zeggen: “We lezen dit boek wel, of dat boek”; maar die halen het nooit bij de 
waarde van de Koran Azimu sh-Sha’n. Het is echt nodig om rechtstreeks uit de 

Heilige Koran te lezen. Voor wie het Arabisch nog niet beheerst, is er een Juz 

(een dertigste deel) die bij onze dagelijkse plichten hoort. En als dat echt niet 
lukt? Zorg dan dat je honderd keer Surat Ikhlas leest. Ikhlas is de kern, het hart 

van de Koran Azimu sh-Sha’n. Drie keer Ikhlas lezen staat gelijk aan een hele 
Khatm. Houd die intentie vast: “Het lukte me niet om een Juz te lezen, dus zeg 

ik dit op.” Soms proberen mensen je tegen te houden om de Heilige Koran te 
lezen. Ze zeggen: “Lees het maar niet, je begrijpt er toch niets van; lees liever 

dit of dat boek van die en die man.” Zulke praatjes betekenen helemaal niets. 
Ze zijn waardeloos. 

 
Dit is dan ook het allerbelangrijkste van deze gezegende maand. De Heilige 

Koran werd nedergezonden in de Waardevolle Nacht (Laylatu l-Qadr). Niets kan 
daar tegenop. Om mee te delen in die zegen, in sha’a Allah, moeten degenen 

die het kunnen elke dag een Juz lezen. En wie het niet kan? Die moet zeker 
honderd keer per dag Surah Ikhlas opzeggen met de intentie van die Juz. Moge 
Allah (جل جلاله) je een helder verstand schenken. Het is de wijsheid van Allah (جل جلاله), en 

dit is weer zo’n groot wonder: iemand kent misschien geen woord Arabisch, 

maar kan de Heilige Koran toch mooier opzeggen dan de Arabieren zelf, puur 
omdat hij alles uit zijn hoofd heeft geleerd. Sommigen hebben zelfs de diepe 

regels van Tajweed (de juiste uitspraak) onder de knie gekregen. Dat komt 
omdat de Heilige Koran het woord van Allah (جل جلاله) is. Het is makkelijk gemaakt 

omdat het rechtstreeks de harten en zielen van mensen raakt. Hoe je het ook 
bekijkt, alles staat in de Koran Azimu sh-Sha’n. Er zit gezondheid in, iman 

(geloof) en barakah (zegening). Alle kennis is daar te vinden, zowel wat we 
kunnen zien als wat verborgen is. Als je zegt: “Ik lees dit in plaats van de 

Heilige Koran, want deze schrijver heeft zoveel boeken geschreven,” dan mis je 

de barakah. Je zult niet echt profiteren van de kracht van de Heilige Koran. Je 
komt dan gewoon tekort. 

 
Moge Allah (جل جلاله) ons hiervoor beschermen. Wees met goede mensen. Blijf op de 

weg van haqq (de waarheid). De weg van tariqah (de spirituele weg) is de weg 
van haqq. Mensen die slecht praten over de tariqah, of het niet willen 
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accepteren, die leiden anderen alleen maar van het pad af. Moge Allah (جل جلاله) ons 

beschermen. Moge Allah (جل جلاله) ons allemaal leiden, in sha’a Allah. 

 
Wa min Allahi t-Tawfiq. Al-Fatiha. 


