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As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh. A‘ūdhu bi-Llāhi mina sh-shayṭāni 
r-rajīm (Ik zoek mijn toevlucht tot Allah tegen de vervloekte Satan). 
Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm (In de naam van Allah, de meest 
Barmhartige, de meest Genadevolle). Waṣ-ṣalātu wa s-salāmu ‘alā 
Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-Awwalīna wa l-Ākhirīn (En vrede en 
zegeningen zij met onze Boodschapper Mohammed, de leider van de 
Eersten en de Laatsten). Madad yā Rasūla Llāh, madad yā Sādāti Aṣḥābi 
Rasūli Llāh, madad yā Mashāyikhinā, dastūr yā Shaykh ‘Abdu Llāh al-
Fa’iz ad-Dāghistānī, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. Madad (O 
Boodschapper van Allah, help! O meesters, gezellen van de 
Boodschapper van Allah, help! O onze sjeiks, toestemming, o Sheikh 
‘Abdu Llāh al-Fa’iz ad-Dāghistānī, Sheikh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. 
Hulp!). Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam’iyyah (Onze weg is 
gezelschap en het goede zit in de gemeenschap). 
  
Onze Profeet ṣallá Llāhu ‘alayhi wa-sallam zegt: Wie gelooft, moet het goede 

zeggen of zwijgen. Als iemand niets goeds gaat zeggen, dan is stilte beter. 
Want soms praten mensen zonder dat ze het doorhebben, en wanneer dat 

gebeurt, ontstaat er kwaad en fitnah (onrust en verdeeldheid) in plaats van iets 
goeds. Daarom is stilte soms beter. Mensen moeten altijd goed opletten wat ze 

precies zeggen. Zeggen ze iets goeds of iets slechts, iets naars of iets moois? 
Dat moeten ze echt weten. 

 
In deze tijd, ik geloof dat Sayyidina Ali zei: البُيُوت 
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Zamanu s-Sukut wa Mulazamatu l-Buyut. Destijds, veertienhonderd jaar 
geleden, werd het al gezien als een tijd om stil te blijven en thuis te blijven. Nu 

hebben we dat nog veel harder nodig dan vroeger. Het is niet nodig om te veel 
te praten. We moeten zeggen wat goed is. Want anders, als je iets verkeerds 

zegt, zal het je pijn doen. Als je iets goeds zegt, dan zal het juist fijn en nuttig 
zijn. 

 

Maar zoals we al zeiden, de weg van onze Profeet ṣallá Llāhu ‘alayhi wa-sallam 
is de goede weg. Wat hij صلى الله عليه وسلم heeft onderwezen is goed voor de mensheid. Niet 

alleen voor moslims, maar voor alle mensen. Iedereen moet van onze Profeet 
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ṣallá Llāhu ‘alayhi wa-sallam leren wat ze moeten doen. Degenen die het goede 
en het mooie in de wereld willen, moeten die weg volgen. Alle andere wegen 

leiden naar verlies en zijn nooit goed. 
 
Moge Allāh جل جلاله ons standvastig houden op die weg. Moge we niet in fitnahs 

vallen, in shā’a Llāh (als God het wil). Niet alles wat je ziet is waar, en niet alles 

wat er gezegd wordt is waar. Daarom is het 't beste om je nergens zorgen over 
te maken of jezelf moe te maken. Wat je ook doet, doe wat onze Profeet ṣallá 
Llāhu ‘alayhi wa-sallam heeft gezegd. Moge Allāh جل جلاله ons niet weghalen van die 

weg. Moge Allāh جل جلاله de Islam en de moslims beschermen, en de Sāhib (de 

gezaghebbende leider) sturen. We leven in de eindtijd. De enige oplossing voor 
al deze problemen en moeilijkheden is zeker datgene waar onze Profeet ṣallá 

Llāhu ‘alayhi wa-sallam goed nieuws over gaf: wanneer Mahdi ‘alayhi s-salām 
(de rechtgeleide opvolger) verschijnt, zullen er geen problemen meer zijn, in 
shā’a Llāh. Moge Allāh جل جلاله ons helpen, en moge hij snel komen, in shā’a Llāh. 

 
Wa min Allāhi t-Tawfīq. Al-Fātiḥa. 


