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HADITHLES: WAAROVER IS ZAKĀT VERPLICHT? 
 

Mawlana Shaykh Muhammad Adil ar-Rabbani 

             10 februari 2026 / 22 Sha‘bān 1447  

     Beylerbeyi Dergah, Istanbul          

 
As-Salāmu ʿAlaykum wa RaḥmatuLlāhi wa Barakātuh (Vrede, 

barmhartigheid en zegeningen van Allāh zij met jullie.) Aʿūdhu biLlāhi mina sh-

shayṭāni r-rajīm (Ik zoek mijn toevlucht bij Allāh tegen de vervloekte Shayṭān.) 

BismiLlāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm (In de Naam van Allāh, de Meest Barmhartige, 

de Meest Genadevolle.) Wa ṣ-Ṣalātu wa s-Salāmu ʿalá Rasūlinā 

Muḥammadin Sayyidi l-Awwalīna wa l-Ākhirīn (En gebeden en vrede zij met 

onze Boodschapper Muḥammad صلى الله عليه وسلم, de meester van de eersten en de laatsten.) 

Madad yā RasūluLlāh (Hulp, o Boodschapper van Allāh صلى الله عليه وسلم) Madad yā Sādāti 

Aṣḥābi RasūliLlāh (Hulp, o Meesters, metgezellen van de Boodschapper van 

Allāh صلى الله عليه وسلم) Madad yā Mashāyikhinā (Hulp, o onze eerbiedwaardige sheikhs) 

Dastūr Mawlānā Shaykh ʿAbdullāh al-Fāʾiz ad-Dāghistānī, Shaykh 

Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. Madad.  (Toestemming en leiding, Mawlānā 

Shaykh ʿAbdullāh al-Fāʾiz ad-Dāghistānī en Shaykh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. 

Hulp.) 

 

  

 
1- Qala RasuluLlah salla Llāhu ‘alayhi wa-sallam   

De Boodschapper van Allāh جل جلاله (vrede zij met hem صلى الله عليه وسلم) zei:   
 

ِ وَالشَّاةَ مِنَ الْغَنَمِ وَالْبعَِيرَ مِنَ الِإبِلِ وَالْبَقرََةَ مِنَ الْبَقرَِ  ذِ الْحَبَّ مِنَ الْحَب   ُ  
"Khudh al-ḥabba mina l-ḥabb, wa ash-shāta mina l-ghanam, wa al-

baʿīra mina l-ibil, wa al-baqara mina l-baqr." 

 
Onze geliefde Profeet صلى الله عليه وسلم heeft gezegd: “Neem graan van graan, 

een schaap van schapen, een kameel van kamelen en een 
koe van koeien.” Hij legt ons hier uit dat zakāt (verplichte 

liefdadigheid) per soort bezit wordt gegeven: elk type bezit heeft 
zijn eigen soort zakāt. 

 
2- Qala RasuluLlah salla Llāhu ‘alayhi wa-sallam   

De Boodschapper van Allāh جل جلاله (vrede zij met hem صلى الله عليه وسلم) zei:   
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كَاز  الَّذِي يَنْب ت  فيِ الْْرَْضِ   الر ِ
"Ar-rikāzu alladhī yanbutu fī l-arḍ." 
 
Onze geliefde Profeet صلى الله عليه وسلم heeft gezegd:  

De Profeet صلى الله عليه وسلم zegt: “Rikāz (gevonden schat of verborgen 
schat) is iets dat uit de grond tevoorschijn komt.” Dat 

betekent dat wie een oude schat of waarde vindt die in de aarde 
verborgen lag, daar zakāt over moet geven. Hij geeft één vijfde als 

zakāt. Dus wie honderd lira vindt, geeft twintig lira. Dat is meer dan 
de gewone zakāt, want normale zakāt is tweeënhalf procent. Maar 

voor rikāz is het twintig procent. 
 

3- Qala RasuluLlah salla Llāhu ‘alayhi wa-sallam   

De Boodschapper van Allāh جل جلاله (vrede zij met hem صلى الله عليه وسلم) zei:  

  

لِقَتْ  ة  الَّذِي خَلَقَه  الله  فيِ الْْرَْضِ يَوْمَ خ  كَاز  الذَّهَب  وَالْفِضَّ  الر ِ
"Ar-rikāzu adh-dhahabu wa al-fiḍḍatu alladhī khalaqahumu Llāhu fī 

l-arḍ yawma khuliqat." 

 
Onze geliefde Profeet صلى الله عليه وسلم heeft gezegd: “Rikāz is het goud en 

zilver dat Allāh جل جلاله in de aarde heeft geplaatst op de dag dat zij 

werd geschapen.” Dit geldt ook voor metalen of mineralen die uit 
de grond komen. Ook daarvoor geeft men twintig procent als zakāt. 

 
4- Qala RasuluLlah salla Llāhu ‘alayhi wa-sallam   

De Boodschapper van Allāh جل جلاله (vrede zij met hem صلى الله عليه وسلم) zei:  

  

 

بِيب  وَالتَّمْر  * كَاة  فيِ هَذِهِ الْْرَْبعََةِ: الْحِنْطَة  وَالشَّعِير  وَالزَّ  الزَّ
"Az-zakātu fī hādhihi l-arbaʿah: al-ḥinṭah, wa ash-shaʿīr, wa az-

zabīb, wa at-tamr." 

 
Onze geliefde Profeet صلى الله عليه وسلم heeft gezegd: “Deze vier dingen hebben 

zakāt: tarwe, gerst, rozijnen en dadels.” 
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5- Qala RasuluLlah salla Llāhu ‘alayhi wa-sallam   

De Boodschapper van Allāh جل جلاله (vrede zij met hem صلى الله عليه وسلم) zei:   
 

 

م س   كَازِ الْخ  بَارٌ، وَفِي الر ِ بَارٌ، وَالْمَعْدِن  ج  بُّ ج  بَارٌ، وَالْج    السَّائمَِة  ج 
"As-sā’imatu jubār, wa al-jubbu jubār, wa al-maʿdinu jubār, wa fī r-

rikāzi l-khums." 

 
Onze geliefde Profeet صلى الله عليه وسلم heeft gezegd: “Voor schade door 

grazende dieren, een put of een mijn is niemand 
aansprakelijk. Maar op rikāz moet één vijfde worden 

gegeven.” Dat betekent dat als er bij deze zaken een ongeluk 
gebeurt, er geen schadevergoeding verplicht is. Maar voor een 

gevonden schat blijft het: één vijfde zakāt. 
 

6- Qala RasuluLlah salla Llāhu ‘alayhi wa-sallam   
De Boodschapper van Allāh جل جلاله (vrede zij met hem صلى الله عليه وسلم) zei: 

   

فيِ الِإبِلِ صَدقََت هَا، وَفيِ الْغَنَمِ صَدقََت هَا، وَفيِ الْبَقرَِ صَدقََت هَا، وَفيِ الْبزَ ِ صَدقََت ه ، وَمَنْ  

ةً لََ يعَ دُّهَا لِغرَِيمٍ وَلََ ي نْفِق هَا فيِ سَبِيلِ اللهِ  وَ كَنْزٌ  رَفَعَ دنََانِيرَ أوَْ دِرْهَمًا أوَْ تِبْرًا أوَْ فِضَّ ، فهَ 

   ي كْوَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ 
"Fī l-ibili ṣadaqatuhā, wa fī l-ghanami ṣadaqatuhā, wa fī l-baqari 

ṣadaqatuhā, wa fī l-bazzi ṣadaqatuhu, wa man rafaʿa danānīra aw 
dirhaman aw tibran aw fiḍḍah lā yaʿuddahā li-gharīmin wa lā 

yunfiqhā fī sabīli Llāh, fahuwa kanz yukwa bihi yawma l-qiyāmah." 

 
Onze geliefde Profeet صلى الله عليه وسلم heeft gezegd: “Er is zakāt op kamelen, 

op schapen, op koeien en op graan. En wie goud of zilver 
bezit en geen zakāt betaalt en het niet uitgeeft op de weg 

van Allāh جل جلاله, dat bezit wordt een schat waarmee hij op de Dag 

van het Oordeel met vuur wordt gemerkt.” Wie zijn zakāt niet 
betaalt, wordt op de Laatste Dag gestraft met het goud en zilver dat 

hij bewaarde. 
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7- Qala RasuluLlah salla Llāhu ‘alayhi wa-sallam   

De Boodschapper van Allāh جل جلاله (vrede zij met hem صلى الله عليه وسلم) zei:   

 

 فيِ الْخَيْلِ السَّائمَِةِ فيِ ك ل ِ فرََسٍ دِينَارٌ 
"Fī l-khayli s-sā’imati fī kulli farasin dīnār." 

 
Onze geliefde Profeet صلى الله عليه وسلم heeft gezegd:  
De Profeet صلى الله عليه وسلم zegt: “Voor elk paard dat buiten graast moet 

één gouden dinar worden gegeven.” Wie zijn paarden dus in de 

natuur laat grazen, geeft per paard één gouden munt. 
 

8- Qala RasuluLlah salla Llāhu ‘alayhi wa-sallam   
De Boodschapper van Allāh جل جلاله (vrede zij met hem صلى الله عليه وسلم) zei:   

 

م س   كَازِ الْخ   فيِ الر ِ
"Fī r-rikāzi l-khums." 

 
Onze geliefde Profeet صلى الله عليه وسلم heeft gezegd: “Op rikāz is één vijfde.” 
Dat is twintig procent. 

 
9- Qala RasuluLlah salla Llāhu ‘alayhi wa-sallam   

De Boodschapper van Allāh جل جلاله (vrede zij met hem صلى الله عليه وسلم) zei:   

 
كَازِ الْعشُُرُ     فِي الر ِ
"Fī r-rikāzi l-ʿushr." 

 

Onze geliefde Profeet صلى الله عليه وسلم heeft gezegd: “Op rikāz is één tiende.” 
In sommige gevallen wordt tien procent gegeven, afhankelijk van 

de soort vondst. 
 

10- Qala RasuluLlah salla Llāhu ‘alayhi wa-sallam   
De Boodschapper van Allāh جل جلاله (vrede zij met hem صلى الله عليه وسلم) zei:   

 

ٍ زِق   ق    فيِ الْعَسَلِ فيِ ك ل ِ عَشَرَةِ أزَ 
"Fī l-ʿasali fī kulli ʿasharati azuqqin zuqq." 
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Onze geliefde Profeet صلى الله عليه وسلم heeft gezegd: “Voor elke tien zakken 

honing is één zak als zakāt verplicht.” 
 

11- Qala RasuluLlah salla Llāhu ‘alayhi wa-sallam   
De Boodschapper van Allāh جل جلاله (vrede zij met hem صلى الله عليه وسلم) zei:  

  

  فيِ اللَّبَنِ صَدقََةٌ 

"Fī l-labani ṣadaqah." 

 
Onze geliefde Profeet صلى الله عليه وسلم heeft gezegd: “Er is zakāt op melk.” 
 

12- Qala RasuluLlah salla Llāhu ‘alayhi wa-sallam   
De Boodschapper van Allāh جل جلاله (vrede zij met hem صلى الله عليه وسلم) zei:  

  

سِنَّةٌ    فيِ ثلَََثِينَ مِنَ الْبَقرَِ تبَِيعٌ أوَْ تبَِيعَةٌ وَفيِ أرَْبعَِينَ م 
"Fī thalāthīna mina l-baqari tabīʿun aw tabīʿah, wa fī arbaʿīna 
musinnah." 

 
Onze geliefde Profeet صلى الله عليه وسلم heeft gezegd: “Voor dertig koeien is één 

jonge koe verplicht, en voor veertig koeien een volwassen 

koe.” 
 

13- Qala RasuluLlah salla Llāhu ‘alayhi wa-sallam   
De Boodschapper van Allāh جل جلاله (vrede zij met hem صلى الله عليه وسلم) zei:   

 

فِيمَا سَقَتِ السَّمَاء  وَالْنَْهَار  وَالْع ي ون  أوَْ كَانَ عَثرَِيًّا الْع شْر  وَفِيمَا س قِيَ بِالسَّوَانيِ أوَِ  

 النَّضْحِ نِصْف  الْع شْرِ   

"Fīmā saqat as-samā’u wa al-anhāru wa al-ʿuyūnu aw kāna 

ʿathariyyan al-ʿushr, wa fīmā suqiya bi-s-sawānī aw an-naḍḥ 

niṣfu l-ʿushr." 

  
Onze geliefde Profeet صلى الله عليه وسلم heeft gezegd: “Op gewassen die door 
regen, rivieren of bronnen worden bevloeid, is één tiende 

zakāt. En op gewassen die met moeite worden bevloeid, 
zoals met dieren die water ophalen, is het een halve tiende.” 
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Moge Allāh جل جلاله ons in staat stellen onze zakāt te geven en het niet op 

ons te laten rusten. Moge Hij ons gul laten geven. Moge Allāh جل جلاله het 
van ons accepteren. Moge Allāh  جل جلاله ons beschermen tegen het kwaad 

van onze ego’s. Het ego is hebzuchtig. Moge we het niet tot het 

Hiernamaals uitstellen door die hebzucht, in shā’a Llāh. Geef steeds 
meer. Hoe meer iemand heeft, hoe meer zakāt hij moet geven; en 

omdat zakāt fard is, is de beloning ervan veel groter dan die van 
wat nāfilah (vrijwillig) is. 

 
 

Ṣadaqa RasūluLlāh fī mā qāl, aw kamā qāl صلى الله عليه وسلم 

De Boodschapper van Allāh جل جلاله heeft de waarheid gesproken in wat 
hij  صلى الله عليه وسلم zei — of zoals hij  صلى الله عليه وسلم het heeft gezegd. 

 

❁❁❁❁❁ 
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Ihda’ – Toewijding: 
 

 Ziyadatan ila sharafi’ ‘n-Nabi, sallaLlahu `alayhi wa sallam wa 
Alihi wa Asahabihi l-kiram, wa ila arwahi jamee’i al Anbiya’i wa l-

Mursalin wa Khudama’i sharai’ihim wa ila arwahi al ‘Aimmati al 
arba’a, wa ila arwahi Mashayyikhina fi t-Tariqati n-Naqshbandiyyati 

l-Aliyyah, khassatan Imamu t-Tariqah wa Ghawthu l-Khaliqah 

Khwaja Bahauddin Muhammad al-Uwaisiyi l-Bukhari, Sayyidina 
Abdul Khaliq al Ghujduwani, Mawlana Shaykh Sharafuddin al 

Daghestani, Mawlana Shaykh Abdullah al Faiz al Daghestani, 
Mawlana Shaykh Muhammad Nazim Adil al Haqqani, wa sai’ri 

Sadatina wa s-Siddiqiyun, wa man nahnu fi hadratihim wa 
jiwarihim, for the souls of all our passed ones, for the souls of all 

Shaheeds. Li-Llahi Ta’ala, Al-Fatiha. 
 
 [(Vertaling) Ter ere van de Profeet صلى الله عليه وسلم, het licht van leiding, 

en zijn gezegende familie en nobele metgezellen — zij die het pad 

van waarheid en overgave hebben belichaamd. Voor de zielen van 
alle profeten en boodschappers, en van allen die hun sharī‘ah 

(goddelijke wet) hebben gediend met oprechtheid en toewijding. 
Voor de zielen van de vier imams, die als bakens van kennis en 

wijsheid het pad van zuivering (tazkiyah) hebben verlicht. Voor de 
zielen van onze mashāyikh (spirituele meesters) van de Verheven 
Naqshbandī ṭarīqah (spirituele weg), die ons hebben geleerd hoe we 

het hart (qalb) kunnen zuiveren en nabijheid tot Allāh جل جلاله kunnen 

zoeken. In het bijzonder voor de ziel van de imam van de ṭarīqah en 

Ghawth al-Khaliqah (Hulp van de Schepping), Khwaja Bahauddin 

Muhammad al-Uwaisiyi l-Bukhari, Sayyidina Abdul Khaliq al 
Ghujduwani, Mawlānā Shaykh Sharafuddin al Daghestani, Mawlānā 

Shaykh Abdullah al Faiz al Daghestani, Mawlānā Shaykh Muhammad 
Nazim Adil al Haqqani — zij die ons hebben voorgedaan hoe men 
leeft met dhikr, adab en liefde voor Allāh جل جلاله. En voor de rest van 

onze meesters en de ṣādiqīn (waarachtigen), en voor allen in wiens 

spirituele nabijheid wij ons bevinden — zij die ons herinneren aan 
wat werkelijk telt. Voor de zielen van al onze overledenen, en voor 

de zielen van alle shuhadā’ (martelaren), die hun leven hebben 
gegeven op het pad van waarheid. Voor Allāh  جل جلاله. Al-Fātiḥah. 

 
 


