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HET GEVEN VAN IFTAR EN DE SCHOONHEID VAN HET VASTEN 
 

Mawlānā Sheikh Muhammad Adil ar-Rabbani   

             28 februari 2026 / 11 Ramadan 1447 

     Fajr Prayer – Akbaba Dergah, Istanbul 

       
As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh. A‘ūdhu bi-Llāhi mina sh-shayṭāni 
r-rajīm (Ik zoek mijn toevlucht tot Allah tegen de vervloekte Satan). 
Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm (In de naam van Allah, de meest 
Barmhartige, de meest Genadevolle). Waṣ-ṣalātu wa s-salāmu ‘alā 
Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-Awwalīna wa l-Ākhirīn (En vrede en 
zegeningen zij met onze Boodschapper Mohammed, de leider van de 
Eersten en de Laatsten). Madad yā Rasūla Llāh, madad yā Sādāti Aṣḥābi 
Rasūli Llāh, madad yā Mashāyikhinā, dastūr yā Shaykh ‘Abdu Llāh al-
Fa’iz ad-Dāghistānī, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. Madad (O 
Boodschapper van Allah, help! O meesters, gezellen van de 
Boodschapper van Allah, help! O onze sjeiks, toestemming, o Sheikh 
‘Abdu Llāh al-Fa’iz ad-Dāghistānī, Sheikh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. 
Hulp!). Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam’iyyah (Onze weg is 
gezelschap en het goede zit in de gemeenschap). 
  
Onze Profeet صلى الله عليه وسلم zegt: Wie een vastende persoon voorziet van iftar (de maaltijd 

om het vasten te verbreken), die zal dezelfde beloning verdienen als degene die 
aan het vasten was, zonder dat de beloning van de laatste op de een of andere 

manier wordt verminderd. Vrijgevigheid is een van de Heilige eigenschappen 
van Allah Azza wa-Jalla. Het is niet zo dat Hij جل جلاله van de één zal nemen en aan 

de ander zal geven; Allah Azza wa-Jalla geeft uit Zijn جل جلاله eigen overvloed. Allah 

Azza wa-Jalla zegt: Neem, profiteer hiervan, doelend op het goede en de kansen 
die Hij جل جلاله aan gelovigen heeft gegeven. En een daarvan is het geven van iftar 

aan iemand. Dus, wat voor goeds er ook wordt gedaan, het zal vele malen 
worden beloond. 

 
Vandaag is de 10e van Ramadan, shukr (dank) aan Allah جل جلاله. Het is niet moeilijk. 

Mensen denken soms dat het moeilijk is. De schoonheid ervan vind je nergens 
anders. De schoonheid van het vasten; degenen die niet vasten, kennen het 
niet. Ze ervaren of proeven het niet. Zoals onze Profeet صلى الله عليه وسلم zei, in de ogen van 

Allah Azza wa-Jalla heeft degene die vast twee momenten van vreugde. Bij het 

verbreken van het vasten voelt iedereen die vast een grote vreugde, vrede en 
schoonheid. En de tweede is de beloning die ervoor wordt gegeven in akhirah 

(het hiernamaals); dat is de belangrijkste en die is in akhirah. Maar zelfs al is 
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het maar een klein deel ervan, het wordt geschonken aan moslims, aan 
degenen die vasten op het moment van de iftar. 

 
Daarom is iemand die vast een gelukkig mens. Ze hebben zich niet laten 

misleiden door shaytan (de duivel), ze hebben niet geluisterd naar hun ego’s. 
Hoe meer ze ingaan tegen shaytan en hun ego’s, hoe beter het voor hen is. 

Wanneer ze hen volgen, worden ze hun slaven en dwalen ze doelloos rond. Ze 

doen hun best om te doen wat zij maar willen. Ze moeten onderdanig aan jou 
zijn. Je ego moet jou gehoorzamen. Shaytan moet ver bij je vandaan blijven. Zo 

hoort het te zijn. Als je dat doet, zul je geluk en vreugde bereiken, zowel in deze 
wereld als in het hiernamaals. De aanbiddingen en goede daden die in deze 

wereld worden gedaan, helpen en versterken een mens enorm. Ze brengen 
allerlei soorten goeds. 

 
Daarom moeten we de zegeningen die Allah Azza wa-Jalla ons heeft geschonken 

accepteren, en mogen we ze met vreugde doen, in sha’a Allah (als Allah het 
wil). Moge Allah جل جلاله ons succes schenken om dit te doen. Moge Hij جل جلاله de mensen 

leiden en ook degenen die dit niet doen. Moge Hij جل جلاله hun daar een deel van 

schenken, in sha’a Allah. 

 
Wa min Allahi t-Tawfiq. Al-Fatiha. 


