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HOE KUNNEN WE ONZE MENSHEID BEHOUDEN? 
 

Mawlānā Sheikh Muhammad Adil ar-Rabbani   

             09 februari 2026 / 21 Sha’ban 1447 

     Fajr Gebed – Akbaba Dergah, Istanbul 

       
As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh. A‘ūdhu bi-Llāhi mina sh-shayṭāni 
r-rajīm (Ik zoek mijn toevlucht tot Allah tegen de vervloekte Satan). 
Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm (In de naam van Allah, de meest 
Barmhartige, de meest Genadevolle). Waṣ-ṣalātu wa s-salāmu ‘alā 
Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-Awwalīna wa l-Ākhirīn (En vrede en 
zegeningen zij met onze Boodschapper Mohammed, de leider van de 
Eersten en de Laatsten). Madad yā Rasūla Llāh, madad yā Sādāti Aṣḥābi 
Rasūli Llāh, madad yā Mashāyikhinā, dastūr yā Shaykh ‘Abdu Llāh al-
Fa’iz ad-Dāghistānī, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. Madad (O 
Boodschapper van Allah, help! O meesters, gezellen van de 
Boodschapper van Allah, help! O onze sjeiks, toestemming, o Sheikh 
‘Abdu Llāh al-Fa’iz ad-Dāghistānī, Sheikh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. 
Hulp!). Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam’iyyah (Onze weg is 
gezelschap en het goede zit in de gemeenschap). 
  
BismiLlahi r-Rahmani r-Rahim: 

 
ادِقِي  َ  وا مَعَ الصَّ

ُ
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َ وَك

َّ
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ُ
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وا ات

ُ
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َّ
هَا ال يُّ

َ
 يَا أ

 

(Qur’ān 09:119). ‘Yā ‘Ayyuhā l-Ladhīna ‘Āmanū t-Taqū l-Llaha Wa Kūnū Ma’a s-
Sādiqīn’ (O jullie die geloven, heb taqwā (Godsbewustzijn) voor Allāh جل جلاله en wees 

met de waarachtigen). Allāh ‘Azza wa-Jalla zegt: “Wees met de rechtschapen 
mensen, wees met de oprechten.” Rechtschapen betekent mensen die Allāh جل جلاله 

kennen en in Allāh جل جلاله geloven. Zij willen goed en doen goed voor mensen. Ze 

zijn religieus, mensen die de religie accepteren en Allāh ‘Azza wa-Jalla 

accepteren. Bij hen zijn is goed voor de mensheid. 
 

Nu leven we in de eindtijd; mensen zijn alles kwijtgeraakt – geloof, religie, iman 
(geloof), niets is over. Iedereen doet wat in zijn eigen hoofd opkomt. Niet-

moslims zijn anders, en moslims zijn anders. Iedereen volgt zijn eigen weg en 
zegt: “Dit is wat ik wil, dit is wat ik goed vind.” En zij raden het daarna aan 
anderen aan. Dan wordt niets meer goed. Zonder de tevredenheid van Allāh جل جلاله 

heeft niets nut. Zelfs als zij de hele wereld in goud zouden veranderen, zou het 

nog steeds geen voordeel hebben. Het enige voordeel is de tevredenheid van 
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Allāh جل جلاله. Als de tevredenheid van Allāh جل جلاله er is, zal het goed zijn voor jou, je 

familie en de hele Ummah (de wereldwijde gemeenschap van moslims). 

 
Er is geen voordeel zonder de tevredenheid van Allāh جل جلاله. Dan zouden dieren 

beter zijn dan mensen. Want het niveau van dieren is lager, maar deze 
schepselen kennen Allāh ‘Azza wa-Jalla, verheerlijken Hem جل جلاله en maken shukr 

(dank) aan Allāh جل جلاله. Hoe weten we dit? Allāh ‘Azza wa-Jalla is de Schepper van 

alles, Degene Die informeert. Hij جل جلاله is Degene die het ons vertelde. Daarom is 

die rang, hun niveau, een vast niveau. Wij moeten boven dat niveau komen. Als 

mensen dat niet doen, vallen ze onder het niveau van dieren. Ze verliezen hun 
menselijkheid. Menselijkheid is geloven in Allāh جل جلاله en shukr aan Allāh جل جلاله. Als ze 

dat niet doen maar kwaad doen, vallen ze nog lager dan het niveau van dieren. 
Moge Allāh جل جلاله ons beschermen. Deze dagen zien we overal dat mensen hun 

menselijkheid kwijt zijn. Moge Allāh جل جلاله hen leiden. Moge Allāh جل جلاله de 

menselijkheid beschermen, in shā’a Llāh. 

 
Wa min Allāhi t-Tawfīq. Al-Fātiḥa. 


