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VERSPEEL JE TIJD NIET TEVERGEEFS 
 

Mawlānā Sheikh Muhammad Adil ar-Rabbani   

             06 februari 2026 / 18 Sha’ban 1447 

     Fajr-gebed – Akbaba Dergah, Istanbul 

       
As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh. A‘ūdhu bi-Llāhi mina sh-shayṭāni 
r-rajīm (Ik zoek mijn toevlucht tot Allah tegen de vervloekte Satan). 
Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm (In de naam van Allah, de meest 
Barmhartige, de meest Genadevolle). Waṣ-ṣalātu wa s-salāmu ‘alā 
Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-Awwalīna wa l-Ākhirīn (En vrede en 
zegeningen zij met onze Boodschapper Mohammed, de leider van de 
Eersten en de Laatsten). Madad yā Rasūla Llāh, madad yā Sādāti Aṣḥābi 
Rasūli Llāh, madad yā Mashāyikhinā, dastūr yā Shaykh ‘Abdu Llāh al-
Fa’iz ad-Dāghistānī, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. Madad (O 
Boodschapper van Allah, help! O meesters, gezellen van de 
Boodschapper van Allah, help! O onze sjeiks, toestemming, o Sheikh 
‘Abdu Llāh al-Fa’iz ad-Dāghistānī, Sheikh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. 
Hulp!). Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam’iyyah (Onze weg is 
gezelschap en het goede zit in de gemeenschap). 
  
Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm: 
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ه

ُ
مْ وَرَسُول

ُ
ك

َ
ُ عَمَل ى اللَّه َ سَيََ

َ
وا ف

ُ
لِ اعْمَل

ُ
 وَق

‘Wa-quli ʿmalū fa-sa-yarā llāhu ʿamalakum wa rasūlih‘ ‘En zeg: Doe, want Allah 

zal jullie daden zien, en [ook] Zijn Boodschapper.’ (Qur’ān 09:105). 
 

Allāh ‘Azza wa-Jalla zegt: Doe, want alles wat je in deze wereld doet, wordt 
gezien door Allāh ‘Azza wa-Jalla, en Hij جل جلاله blijft het zien. Alles wat je doet wordt 

gezien in de Aanwezigheid van Allāh ‘Azza wa-Jalla. Als je iets goeds doet, ziet 
Allāh ‘Azza wa-Jalla het en geeft Hij je daarvoor een beloning. Als je iets slechts 

doet, is er zeker een straf voor als je geen berouw hebt. 
 

Deze wereldse bezigheden, Allāh ‘Azza wa-Jalla zegt dat deze wereld alleen spel 
en vermaak is. Wat je doet, moet op de weg van Allāh جل جلاله zijn. Je hoeft geen 

belang te geven aan dingen die geen nut hebben. De moeite die je erin stopt, 
het geld dat je eraan uitgeeft, als het naar nutteloze dingen gaat, heb je er 

niets aan. Het helpt jezelf niet eens. Sommige dingen die mensen najagen zijn 

heel slecht. Andere zijn niet zo slecht, maar ze verspillen toch je tijd en je 
moeite en worden zinloos. 
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SubhanAllah, twee dagen geleden, toen wij op het vliegveld kwamen, zagen wij 

een grote menigte. Ze zeiden: “Er komt een kind dat voetbalt, denk ik, mensen 
komen om hem te zien.” Maar kijk hoeveel enthousiasme ze hebben! Niemand 

aanbidt met zoveel enthousiasme. De energie waarmee ze rennen – mensen 
gaan op ḥajj, ze luisteren naar sheikhs en geleerden, maar ik heb nooit zo’n 

energie gezien. Zoveel rennen voor wereldse en nutteloze dingen: als wij 
daarvan één procent hadden, zouden wij allemaal Awliyā’ zijn, we zouden hoog 
stijgen. SubhanAllah, shayṭān geeft mensen zulke motivatie dat, als je erover 

nadenkt, je ziet dat je niets wint maar juist verliest. Je verliest minstens je tijd 
en je moeite. Als het voor Allāh جل جلاله was geweest, was het niet zo geweest. 

 

Daarom moeten we voorzichtig zijn. Ze zitten voor deze machine en praten 
urenlang met mensen; ik weet niet waarover. Ze slapen niet tot de ochtend. 
Deze mensen moeten nadenken. Allāh ‘Azza wa-Jalla ziet wat wij doen. Hij جل جلاله 

zal ons daarvoor rekenschap laten afleggen. Mensen zullen later spijt krijgen en 

zeggen: “Ik heb zoveel tijd verspild. Als ik ‘Allāh’ had gezegd, was dit allemaal 
winst geweest. Anders is er geen winst, alleen schade.” 

 
Daarom moet men voorzichtig zijn. Laat het zijn omwille van Allāh جل جلاله, laat het 

zijn zoals Allāh جل جلاله het wil; vergeet Allāh جل جلاله niet. Waar je ook gaat, zelfs daar, 

vergeet Allāh جل جلاله niet, en zeg: “Moge Allāh جل جلاله ons vergeven. Wij zijn niet 

tevreden met hoe wij nu zijn.” Moge wij Allāh جل جلاله vragen onze toestand te 

verbeteren, in shā’a Llāh. Moge Allāh جل جلاله ons weghouden van dingen die geen 

nut hebben. Moge wij dingen hebben die ons helpen. Moge Allāh جل جلاله ons helpen. 

Tegenwoordig denken mensen alleen aan plezier en leeg vermaak. Moge Allāh 
 .ons allemaal verbeteren جل جلاله

 
Wa min Allāhi t-Tawfīq. Al-Fātiḥa. 

 
Er zijn Qur’ān‑recitaties. Wij schenken de recitaties van Salawat, Yasin, Soera’s, 

ayāt, en alle liefdadigheid en goede daden, gedaan omwille van Allāh جل جلاله, eerst 

aan de edele ziel van onze Profeet ṣallá Llāhu ‘alayhi wa-sallam, zijn Ahlu l‑Bayt 

en ṣaḥābah, alle Profeten, Awliyā’, Asfiya en mashāyikh, de zielen van onze 

voorouders, de zielen van gelovige mannen en vrouwen, moslim mannen en 

vrouwen, en om het goede te brengen en het slechte weg te houden. 
 

Li-Llahi Ta’ala, Al-Fatiha. 


