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WAAROM DE VERBINDING MET AWLIYĀ’ BELANGRIJK IS 
 

Mawlānā Sheikh Muhammad Adil ar-Rabbani   

             04 februari 2026 / 16 Sha’ban 1447 

     Fajr-gebed – Sheikh Nazim Dergah; Londen, VK 

       
As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh. A‘ūdhu bi-Llāhi mina sh-shayṭāni 
r-rajīm (Ik zoek mijn toevlucht tot Allah tegen de vervloekte Satan). 
Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm (In de naam van Allah, de meest 
Barmhartige, de meest Genadevolle). Waṣ-ṣalātu wa s-salāmu ‘alā 
Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-Awwalīna wa l-Ākhirīn (En vrede en 
zegeningen zij met onze Boodschapper Mohammed, de leider van de 
Eersten en de Laatsten). Madad yā Rasūla Llāh, madad yā Sādāti Aṣḥābi 
Rasūli Llāh, madad yā Mashāyikhinā, dastūr yā Shaykh ‘Abdu Llāh al-
Fa’iz ad-Dāghistānī, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. Madad (O 
Boodschapper van Allah, help! O meesters, gezellen van de 
Boodschapper van Allah, help! O onze sjeiks, toestemming, o Sheikh 
‘Abdu Llāh al-Fa’iz ad-Dāghistānī, Sheikh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. 
Hulp!). Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam’iyyah (Onze weg is 
gezelschap en het goede zit in de gemeenschap). 
  
Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm, “ 
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ma’ana wala takun ‘alayna, Ya Allāh جل جلاله”, “O mijn God, wees met ons en niet 

tegen ons, o Allāh جل جلاله.” AlhamduliLlah. Vandaag is onze laatste dag hier. In shā’a 

Llāh reizen we omwille van Allāh جل جلاله, uit liefde voor onze Profeet صلى الله عليه وسلم en liefde 

voor Awliyā’u Llāh (vrienden van Allāh). AlhamduliLlah, we hebben veel mensen 

ontmoet, veel Murīds (leerlingen). In shā’a Llāh hebben we deze verbinding 
gemaakt, een sterke verbinding met de Profeet ṣallá Llāhu ‘alayhi wa-sallam, 

met Awliyā’u Llāh, en van hen naar Allāh ‘Azza wa-Jalla. Er moet een verbinding 
zijn. Zonder een verbinding is het niet makkelijk om te bereiken en om te 

blijven in īmān (geloof), in Islām. Er moet een verbinding zijn. Daarom verbindt 
ṭarīqah (spiritueel pad) mensen met de Profeet ṣallá Llāhu ‘alayhi wa-sallam, en 

van de Profeet ṣallá Llāhu ‘alayhi wa-sallam naar Allāh ‘Azza wa-Jalla. 
 

Degenen die niet goed denken zeggen: “Dit is niet goed. Dit is shirk. Dit is niet 
nodig. Zet niemand tussen jou en Allāh ‘Azza wa-Jalla.” Als het zo is, waarom 

heeft Allāh ‘Azza wa-Jalla dan Profeten gestuurd, 124.000 Profeten? Waarom 
stuurde Hij hen? Als het is zoals zij zeggen, dan is dat allemaal niet nodig, en 

dan is geen van hen nodig. Iedereen kan dan doen wat hij wil en vragen van 
Allāh ‘Azza wa-Jalla. Nee, zonder hen kun je niets doen. 
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Dit is een belangrijk punt voor moslims. Moslims vechten tegenwoordig tegen 

elkaar, niet tegen slechte dingen. Wij vechten tegen slechte gedachten, niet 
tegen mensen. Dit is de religie en het geloof van moslims sinds de Profeet ṣallá 

Llāhu ‘alayhi wa-sallam. Dit is wat we moeten voortzetten. We moeten ons hier 
sterk aan vasthouden. Zonder dit kunnen ze met ons spelen. Ze maken 

toneelstukken, ze maken films, en je denkt dat het echt is. Dan ren je weg van 

wat juist is en ga je naar leugens en dingen die niet goed zijn. 
 

Je moet, in shā’a Llāh, op deze manier mensen, kinderen, iedereen leren om 
respect te hebben voor Profeten, vooral voor Sayyidina Muhammad ṣallá Llāhu 

‘alayhi wa-sallam. Alle profeten zijn hetzelfde; er is geen verschil tussen 
profeten in wat zij leren en van waar zij komen. Ze zijn allemaal één. Je kunt 

niet iets anders zeggen. Sommige mensen zeggen: “Deze is goed, die is slecht. 
Deze heeft een fout gemaakt en wij lijden door zijn fout.” Nee, dit is iets 

belachelijks. Degenen die bezwaar maken tegen Profeten of Awliyā’u Llāh of 
ṣaḥābah (metgezellen), al hun gedachten zijn belachelijk, niet belangrijk en 

hebben geen enkele waarde; zij brengen alleen schade en slechtheid. 
 
Dus het belangrijkste in ṭarīqah is respect hebben, respect voor iedereen, vooral 

Profeten, ṣaḥābah, Ahlu l-Bayt (familie van de Profeet), Awliyā’u Llāh, ‘Ulama 

(geleerden); allemaal. We moeten respect hebben voor degenen die op de weg 
van Allāh جل جلاله zijn. Wie iets zegt tegen dit, voor hem is er geen respect. Allāh جل جلاله 

respecteert hem niet en wij respecteren deze mensen ook niet. Moge Allāh جل جلاله 

ons met goede mensen houden en ons redden van slechte mensen en slechte 
bedoelingen. Moge Allāh جل جلاله ons steeds weer laten ontmoeten, in shā’a Llāh. We 

hopen – elke keer zeggen we dit – dat we snel bij Sayyidina Al-Mahdi zijn, in 
shā’a Llāh. 


