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DU’Ā’S VOOR DE 15DE NACHT VAN SHA’BĀN 
 

Mawlānā Sheikh Muhammad Adil ar-Rabbani   

             02 februari 2026 / 14 Sha’ban 1447   

     Fajr-gebed – Sheikh Nazim Dergah; Londen, VK 

       
As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh. A‘ūdhu bi-Llāhi mina sh-shayṭāni 
r-rajīm (Ik zoek mijn toevlucht tot Allah tegen de vervloekte Satan). 
Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm (In de naam van Allah, de meest 
Barmhartige, de meest Genadevolle). Waṣ-ṣalātu wa s-salāmu ‘alā 
Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-Awwalīna wa l-Ākhirīn (En vrede en 
zegeningen zij met onze Boodschapper Mohammed, de leider van de 
Eersten en de Laatsten). Madad yā Rasūla Llāh, madad yā Sādāti Aṣḥābi 
Rasūli Llāh, madad yā Mashāyikhinā, dastūr yā Shaykh ‘Abdu Llāh al-
Fa’iz ad-Dāghistānī, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. Madad (O 
Boodschapper van Allah, help! O meesters, gezellen van de 
Boodschapper van Allah, help! O onze sjeiks, toestemming, o Sheikh 
‘Abdu Llāh al-Fa’iz ad-Dāghistānī, Sheikh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. 
Hulp!). Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam’iyyah (Onze weg is 
gezelschap en het goede zit in de gemeenschap). 
  
Vanavond is het de nacht van de vijftiende van Sha’bān in onze kalender. Wat 

wij weten en wat in de Qur’ān staat, is dat het een gezegende nacht is. Alles 
wat één jaar lang voor iedereen zal gebeuren, wordt in deze nacht bepaald. 
Door de wijsheid van Allāh جل جلاله gaf Hij جل جلاله kennis aan mensen. Maar wat wij 

weten is niets; niet eens een stofje vergeleken met de kennis van Allāh ‘Azza 

wa-Jalla. We kunnen dit helemaal niet met elkaar vergelijken. 
 

Daarom vieren we deze nacht. We doen du’ā’ om dit jaar veilig te zijn. Veilig 
waarvan? Van kufr (ongeloof), van slechte daden, en van alles wat onszelf en de 

mensen om ons heen schade geeft. Dit is waar we eerst voor bidden tot Allāh 
 dat Hij ons niet op een slechte weg laat gaan en dat wij anderen geen :جل جلاله

slechte weg laten zien. Dit is wat we niet willen. We vragen Allāh جل جلاله om ons 

nooit zo te maken. Dit is heel belangrijk. 

 
Verder kun je natuurlijk du’ā’ doen voor alles wat je wilt: voor een gezond 

leven, voor rijkdom. Rijkdom is ook goed, maar veel mensen moeten 
voorzichtig zijn dat ze door rijkdom niet gek worden of iets doen wat niet is 

toegestaan. We zien dat sommige mensen met geld gek worden, en sommige 
mensen zonder geld ook. Daarom: als Allāh جل جلاله je iets heeft gegeven, wees 
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dankbaar en wees voorzichtig met hoe je het uitgeeft en waar je heen gaat. Je 
moet altijd uitgeven met de bedoeling dat het is voor Allāh جل جلاله. Vergeet dit niet. 

Dit is heel belangrijk. Als je dit doet, beloont Allāh جل جلاله je voor elke cent die je 

ergens aan uitgeeft. Als je dit niet onthoudt, zal er geen barakah (zegen) en 

geen voordeel in zitten. Voordeel zit erin dat het voor ākhirah (het Hiernamaals) 
is. Zelfs wanneer je leeft en je alles voor Allāh جل جلاله en voor de zaak van Allāh جل جلاله 

herinnert, kun je genieten. Je kunt alles doen, maar de bedoeling moet voor 
Allāh ‘Azza wa-Jalla zijn. Vergeet dit niet. Dank Allāh جل جلاله. Doe het voor de zaak 

van Allāh جل جلاله en dank Allāh جل جلاله dat Hij جل جلاله ons dit gaf. 

 
En om kracht te hebben voor aanbidding, om anderen te helpen, om op de weg 

van Allāh ‘Azza wa-Jalla te zijn. Maar je moet niet denken dat het van jezelf 
komt. Veel mensen denken dat wel. Dit is heel belangrijk, want als Allāh ‘Azza 

wa-Jalla je niet geeft, kun je niets doen. Je kunt heel slim zijn, veel 

universiteiten afronden, werken, van alles doen, en toch niets hebben. Maar 
wanneer Allāh جل جلاله wil, geeft Hij جل جلاله je zelfs als je niet kunt lezen. Dit moet je 

weten. Alles komt van Allāh جل جلاله. Allāh ‘Azza wa-Jalla geeft sommige mensen wel 

en sommige mensen niet. Dus wanneer je iets hebt, moet je Allāh ‘Azza wa-
Jalla niet vergeten. Je moet Hem جل جلاله de hele tijd danken. Want wanneer je Allāh 

‘Azza wa-Jalla dankt, geeft Hij جل جلاله je meer. ‘ ْم
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La’azīdannakum’, ‘Als jullie dankbaar zijn, zal Ik jullie zeker meer geven.’ 

(Qur’ān 14:07). Allāh ‘Azza wa-Jalla zegt dit. Dit is heel belangrijk. 
 
Moge Allāh جل جلاله het, in shā’a Llāh (als Allāh het wil), een jaar van Barakah maken. 

Een jaar waarin we, in shā’a Llāh, ook vragen – zoals Mawlānā Shaykh altijd zei 
– dat Allāh جل جلاله ons de redder stuurt om ons te redden: Sayyidina Al Mahdi alayhi 

salam (vrede zij met hem). Dit is heel belangrijk. Hoeveel je ook hebt, toch 

willen we dat hij komt, omdat de wereld in een heel slechte situatie is. Alles is 
overal door elkaar geraakt. Je kunt geen oplossing vinden zonder Sayyidina 

Mahdi ‘alayhi s-salām. Daarom vragen we elke keer Allāh ‘Azza wa-Jalla om 
hem te sturen om de onderdrukking in de wereld te beëindigen, in shā’a Llāh, 
en om gerechtigheid en licht te brengen, in shā’a Llāh. Moge Allāh جل جلاله hem 

sturen, in shā’a Llāh. 

 
Wa min Allāhi t-Tawfīq. Al-Fātiḥa. 


