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WAAROM ZIJN WIJ IN ṬARĪQAH? 
 

Mawlānā Sheikh Muhammad Adil ar-Rabbani   

             26 januari 2026 / 07 Sha’ban 1447   

     London Hall – Reading, UK 

       
As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh. A‘ūdhu bi-Llāhi mina sh-shayṭāni 
r-rajīm (Ik zoek mijn toevlucht tot Allah tegen de vervloekte Satan). 
Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm (In de naam van Allah, de meest 
Barmhartige, de meest Genadevolle). Waṣ-ṣalātu wa s-salāmu ‘alā 
Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-Awwalīna wa l-Ākhirīn (En vrede en 
zegeningen zij met onze Boodschapper Mohammed, de leider van de 
Eersten en de Laatsten). Madad yā Rasūla Llāh, madad yā Sādāti Aṣḥābi 
Rasūli Llāh, madad yā Mashāyikhinā, dastūr yā Shaykh ‘Abdu Llāh al-
Fa’iz ad-Dāghistānī, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. Madad (O 
Boodschapper van Allah, help! O meesters, gezellen van de 
Boodschapper van Allah, help! O onze sjeiks, toestemming, o Sheikh 
‘Abdu Llāh al-Fa’iz ad-Dāghistānī, Sheikh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. 
Hulp!). Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam’iyyah (Onze weg is 
gezelschap en het goede zit in de gemeenschap). 
  
Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm: 
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“Mina l-mu’minīna rijālun ṣadaqū mā ‘āhadū Llāha ‘alayhi fa-minhum man 
qaḍá naḥbahu wa-minhum man yantaẓir”, “Onder de gelovigen zijn mensen die 

trouw zijn aan wat zij Allāh hebben beloofd. Onder hen is degene die zijn 
gelofte heeft vervuld [tot aan de dood], en onder hen is degene die wacht op 
zijn kans.” (Qur’an 33:23) Ṣadaqa Llāhu l-‘aẓīm. 

 
Allāh جل جلاله prijst de mensen die hun belofte houden; wat zij hebben beloofd aan 

Allāh ‘Azza wa-Jalla en aan de Profeet ṣallá Llāhu ‘alayhi wa-sallam. Zij breken 

die belofte niet. Ze blijven hun hele leven trouw, tot aan de dood. Hun woord 
verandert niet. Het is het woord van een man. Sorry voor de vrouwen, maar we 

kunnen dit zeggen. Tegenwoordig is bijna niemand nog echt een man. Veel 
mensen zeggen eerst iets en daarna zeggen ze nee. Als het hen niet uitkomt, 

zeggen ze: “Nee. Nee. Ik zei dat gewoon. Ik geef niets meer om die belofte.” 
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Waarom zeggen we dit? AlhamduliLlāh, de meesten van jullie komen uit deze 
omgeving. Misschien komt de helft van de Jamā‘ah van hier, en anderen komen 

luisteren uit Londen of verder. Elke keer dat we naar deze stad komen, gingen 
we voordat we hierheen kwamen altijd naar Shaykh Walīd. Hij is Palestijn. Hij 
was in deze omgeving bezig met het verspreiden van ṭarīqah onder Engelsen, 

Pakistani’s, Arabieren en anderen. Ik ken hem sinds 1985. Toen was hij jong en 

kwam hij naar Peckham om Mawlānā Sheikh te ontmoeten. Vanaf die tijd 
veranderde hij nooit van zijn weg. Hij kan zelf een Sheikh zijn. Hij kan zeggen: 
“Ṭarīqah Walīdiyyah.” Dat zou kunnen. Niemand vroeg hem om naar Sheikh 

Nāẓim te gaan. Hij had kennis, hij had alles. En mensen waren altijd bij hem. 

Maar hij volgde zijn ego niet. Hij zei niet: “Ik ben een Sheikh. Ik ben dit. Ik ben 
dat.” Hij bleef trouw aan zijn belofte. En toen Mawlānā Sheikh overleed, 

veranderde hij ook niet. Mawlānā gaf mij de opdracht. Ik was ook niet blij om 
Sheikh te zijn. Maar Mawlānā zei: “Deze man zal Sheikh voor jullie zijn.” En hij 

zei niet: “Nee, ik accepteer dit niet. Ik ben Sheikh. Ik ben dit, ik ben dat. Ik hoef 
niet te volgen wie Mawlānā heeft aangewezen als Sheikh. Ik ben ook Sheikh. Ik 
ben langer in ṭarīqah. Ik weet meer dan hij.” Nee, hij accepteerde het gewoon. 

En hij gaf dezelfde liefde. Hij was slim en wijs. Hij had wijsheid. En hij wist: 

deze weg is niet voor de Sheikh. Deze weg is voor de weg. De Sheikh komt en 
gaat, maar de weg blijft. De liefde voor deze weg mag niet veranderen. De 

Sheikh die komt, volg je. Vooral degenen die zeggen: “Ik hou van de Sheikh. Ik 
ben al 50–60 jaar Murīd.” En daarna, wanneer de Sheikh iets beveelt, zeggen 

ze: “Nee, ik accepteer dat niet. Ik moet Sheikh zijn.” Deze man was een goed 
mens. 

 
Daarom prijst Allāh جل جلاله zulke mensen. Allāh جل جلاله zegt: dit is een Man. Zelfs 

vrouwen zijn Mannen als zij stevig achter hun belofte blijven staan. Zij zijn 
sterker dan mannen die hun belofte niet houden. Dit is heel belangrijk in 
ṭarīqah. Want je kunt geen echte Sheikh vinden, geen echte ṭarīqah. En als je 

vijftig jaar in ṭarīqah bent en je weet dit niet, dan ben je niets. Dan ben je per 

ongeluk in ṭarīqah gekomen. En daarna zeg je je hele leven: “Wat doe ik hier? 

Wie ben ik? Wat doe ik hier?” Je bent hier omdat het moet. En iedereen moet 

dit ook weten voor de barakah van Shaykh Walīd: je bent in het schip van 
redding. Mawlānā Sheikh zei vaak, zoals Sayyidinā Nūḥ. Als je in zijn schip zit, 

ben je veilig in deze wereld en in de volgende wereld. Dus je moet dit weten. 
Wees niet onzeker. Wees zeker dat je veilig bent. Maak geen bezwaar. Zeg niets 
waar Allāh جل جلاله niet blij mee is. Volg gewoon. 
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AlhamduliLlāh, onze weg is duidelijk. Vaak zeggen mensen dat we agenten 
hebben in onze plaats. AlhamduliLlāh, wij zijn open voor iedereen. Onze deur is 

open. Niet zoals anderen die de deur sluiten zodra je binnenkomt. Onze deur is 
open. Wie komt, welkom! Wie niet blij is, dag dag. Wij houden mensen niet 

vast. Maar onze weg is om mensen veilig te maken en hen te laten weten; niet 
om te blijven denken: “Waarom ben ik hier? Waarom ben ik in deze dunyā?” 

Veel mensen worden gek en schreeuwen tegen hun ouders: “Waarom brachten 
jullie mij naar deze wereld!” De ouders brachten je niet. Allāh جل جلاله bracht je. Allāh 

 schiep je en stuurde je hier. Als je dat weet, word je tevreden en blij. Er is جل جلاله

geen manier om weg te rennen. Wacht gewoon. Wanneer jouw tijd komt, 

ontmoet je jouw Heer, in shā’a Llāh. Wees niet bang of bezorgd: “Hoe zal ik 
weggaan?” Wanneer jouw voorziening op is, sterf je. Zelfs als je miljarden hebt, 

kun je geen hap extra eten of één druppel water drinken. Je kunt het niet. Dus 
maak je geen zorgen. Wees blij. Allāh ‘Azza wa-Jalla heeft ieders rizq en leven 

bepaald. Een vaste hoeveelheid en een vaste tijd. Wanneer de tijd komt, ga je. 
Veel mensen maken hun leven tot een hel. Nog voordat ze naar ākhirah gaan, 

maken ze hun leven al tot een hel. Elke dag zorgen. Elke dag zorgen. Als je niet 

blij bent, maak snel wudu’ en bid het gebed van die dag. 
 

En het is belangrijk dat alle mensen bidden. Bidden is het moment waarop we 
het dichtst bij onze Heer Allāh ‘Azza wa-Jalla zijn, zegt Hij. Allāh جل جلاله is overal. 

Maar wanneer je bidt, is Hij جل جلاله in je hart. Want Hij جل جلاله zei: “  ، ي
ي ولا سَمائ 

ي أرضن
ما وَسِعَنن

ي ولكنْ وَسِ 
لبُ عبدي المُؤمِنِ   عَنن

َ
ق ” “Mijn aarde en mijn hemelen konden Mij niet 

bevatten, maar het hart van mijn gelovige dienaar wel.” Het hart is klein, maar 
Allāh جل جلاله zei dat wanneer je bidt Hij جل جلاله in je hart is. Dan gaan al je problemen 

weg, in shā’a Llāh. 

 
Dit is heel belangrijk. En volg niemand die zegt dat hij je beter kan onderwijzen 

dan deze weg. Onze weg, van Mawlānā Sheikh ‘Abdu Llāh ad-Dāghestānī, 
Mawlānā Sheikh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī, alle Mashāyikh zijn hetzelfde als 

in de tijd van de Profeet صلى الله عليه وسلم. Wat de Profeet ṣallá Llāhu ‘alayhi wa-sallam zegt, 

volgen zij in zijn Sunnah. Zij laten mensen alle goedheid zien. Het beste en 

meest waardevolle onderricht van de Profeet ṣallá Llāhu ‘alayhi wa-sallam is 
nederigheid. Alle Mashāyikh waren nederig. Niemand maakte zichzelf beter dan 

anderen. Zij zeiden: wij dienen alleen. Wij zijn in khidmah (dienst). Wij dienen 
de Ummah van de Profeet ṣallá Llāhu ‘alayhi wa-sallam. Als je iemand ziet, een 

ālim of iemand anders, die zegt: “Ik ben dit. Ik ben dat,” volg hem niet. 
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AlhamduliLlāh, moge Allāh جل جلاله Walīd Efendi zegenen. Hij was zo nederig en zo 

goed. En alhamduliLlāh, zijn zaden gaan verder. Dit is belangrijk. Het is 

belangrijk om te zien dat iets doorgaat. Zelfs als je iets kleins doet, laat het niet 
los. Laat deze weg niet los. Laat je niet misleiden. Het is zeldzaam om in deze 

tijd goede mensen te vinden om te volgen. Soms volg je mensen die je van de 
weg laten afgaan. Zij zeggen: “Je hoeft niet te bidden,” en zij begrijpen de 

grote Mashāyikh en Awliyā’u Llāh verkeerd. Zoals de Efendi zei: Mawlānā 
Jalaluddīn Rumi zegt dat bij een heilige of Sheikh zijn beter is dan honderd jaar 

‘ibādah. Iemand kan dit verkeerd begrijpen en denken dat je niet hoeft te 
bidden of niets hoeft te doen. Nee. Als je met een heilige bent, laat hij je juist 

zien hoe belangrijk aanbidding is, hoe belangrijk de rechte weg is, de weg van 

de Profeet ṣallá Llāhu ‘alayhi wa-sallam. 
 

Alle Awliyā’u Llāh volgen de Sharī‘ah van de Profeet ṣallá Llāhu ‘alayhi wa-
sallam. Ṭarīqah en sharī‘ah horen bij elkaar. Zonder sharī‘ah is er geen ṭarīqah. 

Dan zou iedereen doen wat zijn ego wil. Ze zouden zeggen: “Waarom zouden 

we bidden? We doen tasbih en dhikr. Er is geen noodzaak om te bidden.” 

Anderen zouden zeggen over hajj: “Waarom gaan we als het zo druk is? We 
gaan later wel.” Anderen zouden zeggen: “Waarom vast je in de zomer? Het is 

te heet en te lang. Vast nu, dat is kort en makkelijk.” Dat is wat er zou 
gebeuren. Daarom kan er zonder sharī‘ah geen ṭarīqah zijn. 

 
Dit is heel belangrijk. Alle Awliyā’u Llāh zijn streng in ṭarīqah. En geen van hen 

staat buiten de sharī‘ah. Geen één. Je vindt niemand buiten sharī‘ah en 
madhāhib met een mazār of maqām. Alleen degenen die sharī‘ah en ṭarīqah 

volgen. Je ziet dit overal: in Turkije, Arabische landen, Syrië, Pakistan en Irak. 

Overal zijn maqāms van mensen die sharī‘ah volgen. Degenen die dat niet 
doen, hebben geen plek waar mensen komen om barakah te nemen. Het is ook 
belangrijk om te gaan en Allāh جل جلاله te vragen omwille van deze mensen. Je neemt 

barakah. Allāh جل جلاله stuurt altijd zegen naar de plaatsen van degenen die geliefd 

zijn bij Hem جل جلاله, en jij kunt daarvan nemen. Je vraagt niet aan die persoon. Je 

vraagt Allāh ‘Azza wa-Jalla omwille van hen. Allāh جل جلاله geeft alles. Veel mensen 

halen dit door elkaar en krijgen daarna problemen. Moge Allāh جل جلاله ons 

beschermen tegen ons ego. Moge Hij جل جلاله ons de rechte weg laten volgen en ons 

niet laten misleiden door mensen die dingen beweren en niet luisteren naar 

Awliyā’u Llāh. De wil van Awliyā’u Llāh is dat we samen zijn, niet dat we 
weggaan van de weg van Mashāyikh, in shā’a Llāh. Moge Allāh جل جلاله jullie zegenen. 

Wa min Allāhi t-Tawfīq. Al-Fātiḥa. 


