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BESCHERM JE FAMILIE TEGEN FITNAH 
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As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh. A‘ūdhu bi-Llāhi mina sh-shayṭāni 
r-rajīm (Ik zoek mijn toevlucht tot Allah tegen de vervloekte Satan). 
Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm (In de naam van Allah, de meest 
Barmhartige, de meest Genadevolle). Waṣ-ṣalātu wa s-salāmu ‘alā 
Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-Awwalīna wa l-Ākhirīn (En vrede en 
zegeningen zij met onze Boodschapper Mohammed, de leider van de 
Eersten en de Laatsten). Madad yā Rasūla Llāh, madad yā Sādāti Aṣḥābi 
Rasūli Llāh, madad yā Mashāyikhinā, dastūr yā Shaykh ‘Abdu Llāh al-
Fa’iz ad-Dāghistānī, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. Madad (O 
Boodschapper van Allah, help! O meesters, gezellen van de 
Boodschapper van Allah, help! O onze sjeiks, toestemming, o Sheikh 
‘Abdu Llāh al-Fa’iz ad-Dāghistānī, Sheikh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. 
Hulp!). Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam’iyyah (Onze weg is 
gezelschap en het goede zit in de gemeenschap). 
  
Onze Profeet ṣallá Llāhu ‘alayhi wa-sallam zei: “In de eindtijd zullen fitnahs 

(verwarring, onrust) zijn als de duisternis van de nacht.” Zelfs als het dag is, zal 
het donker zijn. “Wat moeten jullie dan doen? Iedereen moet thuis blijven, niet 

onnodig naar buiten gaan, hun aanbidding thuis doen, bij hun familie zijn en 
voor hen zorgen.” 

 
Tegenwoordig letten mensen vooral op zichzelf, zelfs binnen hetzelfde gezin. Ze 

denken weinig aan anderen. Hun gedachte is: “Ik eerst, dan anderen, dan 
familie, enzovoort.” Daarom willen ze niet dat de verantwoordelijkheid voor hun 

familie op hun schouders ligt; ze willen vrij zijn. Maar zo werkt vrijheid niet. 
Alles heeft zijn orde en regels. De wereld trekt mensen aan en dompelt hen erin 

onder. Daardoor raken ze ver weg van Allāh ‘Azza wa-Jalla. 

 
Daarom vragen mensen: “Wat is onze plicht? Wat moeten we doen? Wat raad je 

ons aan?” Let op je familie. Dat is heel belangrijk. Voor je familie zorgen is heel 
belangrijk. Want veel mensen, moge Allāh جل جلاله ons beschermen, komen naar ons 

toe: kinderen zijn ergens aan verslaafd en willen ermee stoppen, maar het lukt 
niet. En daarvoor vragen ze om duʿāʾ (smeekbede). 
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Daarom moeten we in alle opzichten voorzichtig zijn. Het apparaat in hun hand, 
de telefoon of wat dan ook, brengt gif in hen. Deze soldaten van shayṭān (satan) 

hebben onvoorstelbare gifstoffen. Ze verspreiden die van alle kanten. Gokken is 
een andere plaag. De laatste dagen zag ik dat ze zelfs naar ons iets stuurden. 
Moge Allāh جل جلاله ons beschermen. Daarom zeggen we dat we voorzichtig moeten 

zijn. Ze zeggen: “We hebben je vijfduizend lira gegeven, begin ermee.” O Allāh 
 waar komt dit vandaan? Wie geeft zomaar vijfduizend lira? De soldaten van ,جل جلاله

shayṭān beginnen met vijfduizend lira en brengen je in een schuld van 

vijfhonderd miljoen, en nemen alles wat je hebt. 

 

Hoe gebeurt dit? Dit is waar we het over hebben. Dit is wat men noemt de 
fitnahs van de eindtijd, de gifstoffen van de eindtijd. We moeten voorzichtig zijn 

met onze familie, onszelf en onze kinderen. We moeten voor hen zorgen. Moge 
Allāh جل جلاله ons beschermen. Moge Allāh جل جلاله ons helpen. Onze tijd is de eindtijd. Dat 

wil zeggen: er is nog nooit zoveel kwaad in de wereld geweest. Onze tijd, de 
eindtijd, is de slechtste tijd. Maar in ruil daarvoor is het grootste voordeel, de 
grootste beloning, de gunsten van Allāh جل جلاله, voor degenen die zichzelf 

beschermen en op het rechte pad blijven in deze tijd. Voor degenen die zichzelf, 

hun familie, hun verwanten en hun gemeenschap helpen, zijn er zulke grote 
beloningen in ruil voor dit, en Allāh جل جلاله heeft het beloofd in ruil voor de 

moeilijkheden. “Jihād” zeggen ze, dit is de Jihād: jezelf en anderen beschermen 
tegen het kwaad. Moge Allāh جل جلاله ons allemaal helpen. Moge Allāh جل جلاله ons 

beschermen tegen deze situatie, tegen het kwaad, tegen het kwaad van shayṭān 

en tegen het kwaad van de volgelingen van shayṭān. 

 
Wa min Allāhi t-Tawfīq. Al-Fātiḥa. 


