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NIEUWJAAR IS DE MISLEIDING VAN SHAYṬĀN 
 

Mawlānā Sheikh Muhammad Adil ar-Rabbani   

        27 december 2025 / 07 Rajab 1447   

        Fajr-gebed – Akbaba Dergah, Istanbul 

       
As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh. A‘ūdhu bi-Llāhi mina sh-shayṭāni 
r-rajīm (Ik zoek mijn toevlucht tot Allah tegen de vervloekte Satan). 
Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm (In de naam van Allah, de meest 
Barmhartige, de meest Genadevolle). Waṣ-ṣalātu wa s-salāmu ‘alā 
Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-Awwalīna wa l-Ākhirīn (En vrede en 
zegeningen zij met onze Boodschapper Mohammed, de leider van de 
Eersten en de Laatsten). Madad yā Rasūla Llāh, madad yā Sādāti Aṣḥābi 
Rasūli Llāh, madad yā Mashāyikhinā, dastūr yā Shaykh ‘Abdu Llāh al-
Fa’iz ad-Dāghistānī, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. Madad (O 
Boodschapper van Allah, help! O meesters, gezellen van de 
Boodschapper van Allah, help! O onze sjeiks, toestemming, o Sheikh 
‘Abdu Llāh al-Fa’iz ad-Dāghistānī, Sheikh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. 
Hulp!). Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam’iyyah (Onze weg is 
gezelschap en het goede zit in de gemeenschap). 
  
Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm: 
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(Qur’ān 04:26). ‘Yurīdu Allāhu Liyubayyina Lakum Wa Yahdiyakum’, ‘Allāh wil 

duidelijk maken wat toegestaan en verboden is, en jullie de weg wijzen.’ 
 

Allāh ‘Azza wa-Jalla zegt: “Hij wil jullie leiden en jullie goedheid schenken.” 
Shayṭān daarentegen wil jullie kwaad geven en jullie slechte dingen laten doen, 

zegt Allāh ‘Azza wa-Jalla. Dit is natuurlijk één van de wijsheden en geheimen 
van Allāh ‘Azza wa-Jalla. Wij weten niet hoe het gebeurt, maar de mens kan 

nog steeds zijn nafs (ego) beheersen. Hij kan de weg van Allāh ‘Azza wa-Jalla 
volgen. Het is mogelijk om die weg te kiezen zonder het ego te volgen. 

Natuurlijk dringt het ego meer aan. Het houdt meer van wat ḥarām (verboden) 
is, en het is makkelijker om dat te doen. Maar aan de andere kant liggen alle 

soorten goedheid en schoonheid op de weg die Allāh ‘Azza wa-Jalla heeft 
bevolen. 

 
Nu, elk jaar wordt hetzelfde gezegd en gedaan, maar het is goed om het 

duizend keer te herhalen. Door steeds opnieuw te herhalen, herinneren mensen 
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zich wat ze vergeten zijn. Wij zijn in gezegende dagen en maanden. Aan de 
andere kant is er ḥarām, alle soorten kwaad. Wat is dat? Oudejaarsavond. Wat 
zij Nieuwjaar noemen, is Shayṭān die mensen misleidt. Ze bereiden zich voor op 

nutteloze dingen: “We zullen blij zijn en vieren.” Wij begrijpen niet waarom 

jullie zo blij zijn. Die slimme, volwassen mensen, duizend keer meer opgeleid 
dan wij, die naar de universiteit zijn gegaan, die van alles hebben gedaan, die 

“netjes en waardig” zijn, bereiden zich hier een maand van tevoren op voor, 
zeggen dat ze dit en dat zullen doen, hun huizen versieren, de straten 

versieren. Wat is het nut daarvan? Niets; niets behalve schade. Ze doen dingen 
die Allāh جل جلاله niet wil, dingen die Allāh جل جلاله absoluut afkeurt, dingen waarvan Hij جل جلاله 

zegt dat ze niet gedaan mogen worden. 
 

Daarom komt er niets anders dan duisternis en kwaad uit voort. De wereld 
raakt gevuld met kwaad, niet met goedheid. Elk jaar, overal ter wereld, zijn 
mensen blij omdat het nieuwe jaar komt. Zoals Mawlānā Shaykh Nāẓim zei: in 

deze dagen is elke dag slechter dan de vorige. Het wordt steeds erger, niet 

beter. Toch zijn ze blij en denken dat het nieuwe jaar beter zal zijn, dat ze 
betere dingen zullen doen: “Laten we dit jaar blij beginnen.” Maar ze zijn niet 

blij; ze worden ’s morgens wakker met hoofden die bonzen als trommels door 
al dat gif dat ze hebben gedronken. Ze zeggen: “Het is voorbij, het is weg, 
maar nu begint het weer.” Moge Allāh جل جلاله ons daarvan beschermen. Doe geen 

dingen die Allāh جل جلاله niet wil. Doe dingen die Allāh جل جلاله liefheeft. Doe wat Allāh جل جلاله 

wil. 
 

Er is Nieuwjaar. Maar ze hebben nu ook allerlei andere feestdagen bedacht. Er 
is de dag van geliefden, de dag van lepels, de dag van ezels, de dag van dieren 

– van alles. Ze proberen gewoon mensen geld af te troggelen. En ze lachen hard 
om de mensen die vieren en zeggen: “Wat doen deze dwazen? Kijk, we 

verdienen zoveel geld, en deze mensen volgen precies wat wij hen 

voorschrijven.” Elk jaar verzinnen ze iets nieuws. Elk jaar komt er weer een 
andere slechte gewoonte bij. En mensen volgen als schapen en zeggen: “Het 

zou beschamend zijn als we dit niet doen. Het zou heel slecht zijn. We moeten 
dit doen.” Ze laten mensen deze dingen doen door schaamte in hen op te 

wekken. Ze zeggen: “Wij zijn moderne mensen, als we dit niet doen, zullen ze 
ons belachelijk maken. Wij zijn verfijnde mensen, wij doen dit, wij zijn niet grof 

of achterlijke boeren.” Zelfs een “achterlijke boer” is duizend keer beter dan 
jullie; tenminste weet hij wat hij doet. Moge Allāh جل جلاله ons beschermen. Moge 

Allāh جل جلاله mensen verstand en begrip geven; we zullen niets meer zeggen. Moge 

Allāh جل جلاله ons niet scheiden van de oceaan van verstand. Amīn. 
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Wa min Allāhi t-Tawfīq. Al-Fātiḥa. 


