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VRAAG EN AANBID IN DE GEZEGENDE NACHT VAN RAGHĀ’IB 
 

Mawlānā Sheikh Muhammad Adil ar-Rabbani   

        25 december 2025 / 05 Rajab 1447   

        Fajr-gebed – Akbaba Dergah, Istanbul 

       
As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh. A‘ūdhu bi-Llāhi mina sh-shayṭāni 
r-rajīm (Ik zoek mijn toevlucht tot Allah tegen de vervloekte Satan). 
Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm (In de naam van Allah, de meest 
Barmhartige, de meest Genadevolle). Waṣ-ṣalātu wa s-salāmu ‘alā 
Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-Awwalīna wa l-Ākhirīn (En vrede en 
zegeningen zij met onze Boodschapper Mohammed, de leider van de 
Eersten en de Laatsten). Madad yā Rasūla Llāh, madad yā Sādāti Aṣḥābi 
Rasūli Llāh, madad yā Mashāyikhinā, dastūr yā Shaykh ‘Abdu Llāh al-
Fa’iz ad-Dāghistānī, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. Madad (O 
Boodschapper van Allah, help! O meesters, gezellen van de 
Boodschapper van Allah, help! O onze sjeiks, toestemming, o Sheikh 
‘Abdu Llāh al-Fa’iz ad-Dāghistānī, Sheikh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. 
Hulp!). Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam’iyyah (Onze weg is 
gezelschap en het goede zit in de gemeenschap). 
  
Shukr (dankbaarheid) aan Allāh جل جلاله dat Hij ons in deze mooie religie heeft 

geschapen. Duizendmaal shukr aan Hem جل جلاله, want, zoals we zeiden, deze 

toestand is bij ons door Zijn جل جلاله wil. Dit zijn mooie toestanden. We moeten hun 

waarde kennen. 

 
Vandaag is de eerste donderdag van Rajab. De nacht ervan is gezegend: de 

Nacht van Raghā’ib. In de Nacht van Raghā’ib worden du’ā’s altijd aanvaard, 
maar deze nacht heeft een bijzondere verdienste, een eigenheid: het is een 
nacht die Allāh جل جلاله liefheeft. Het is een nacht gezegend door onze Profeet ṣallá 

Llāhu ‘alayhi wa-sallam. De maand Rajab behoort tot de gezegende maanden. 

De beloning ervan is groter dan die van andere maanden. 
 
Daarom, shukr aan Allāh جل جلاله: aanbidding in deze nacht omvat het vasten van de 

dag ervan. ’s Nachts, in shā’a Llāh, zullen er dhikr en du’ā’s zijn. Wie gebeden 

heeft gemist, moet die verrichten. Voor het slapen gaan moet men bidden en 
dan opstaan voor Tahajjud. Het is alsof men de hele nacht heeft herleefd, zegt 

onze Profeet ṣallá Llāhu ‘alayhi wa-sallam. Sommige mensen blijven de hele 

nacht wakker. Zelfs als ze slapen, krijgen ze toch die beloning, alsof ze de nacht 
hebben herleefd in aanbidding. 
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Daarom zijn deze nachten een blijk van goedheid, een deugdzame gave van 
Allāh جل جلاله aan ons. Hij schenkt ons voortdurend gaven. Allāh ‘Azza wa-Jalla wil bij 

zulke gelegenheden nog meer geven. Hij جل جلاله houdt ervan te geven en te 

schenken. De menselijke natuur is niet zo. Allāh ‘Azza wa-Jalla is edelmoedig. 
Edelmoedigheid betekent een gelegenheid zoeken om meer te geven, om nog 

meer te geven. Allāh ‘Azza wa-Jalla zegt: “Vraag van Mij.” Zeg niet dat je te veel 
hebt gevraagd. “Vraag, wees standvastig, wees volhardend in het vragen. 

Vraag,” zegt Allāh ‘Azza wa-Jalla. Bij mensen is het zo: zij accepteren één, twee 
of drie personen. Maar voortdurend aandringen maakt een mens benauwd en 

rusteloos. Hoeveel hij ook heeft, het wordt moeilijk voor hem. Maar door Allāh 
‘Azza wa-Jalla’s gunst en edelmoedigheid zegt Hij جل جلاله: “Vraag Mij. Vraag, en Ik 

zal je geven; Mijn schatten raken nooit op.” “  بَاق ِ
ه
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Indakum Yanfadu  ۖ  Wa Mā Inda Allāhi Bāqin”, “Wat bij jullie is, raakt op, en 

wat bij Allāh is, blijft.” (Koran 16:96). Wat jij hebt, eindigt. Hoe (rijk) een mens 
ook is, wat hij heeft raakt op. Maar wat bij Allāh ‘Azza wa-Jalla is, is eeuwig; 
het eindigt nooit, shukr aan Allāh جل جلاله. 

 
Dit is een gezegende nacht; moge Allāh جل جلاله deze nacht voor ons gezegend 

maken. Moge Allāh جل جلاله ons īmān geven uit Zijn جل جلاله eeuwige schatten. Moge Hij جل جلاله 

ons begunstigen. Zodat we niemand nodig hebben, in shā’a Llāh. Voor geluk 
hier en in het hiernamaals. 

 
Li-Llahi Ta’ala (omwille van Allāh, de Verhevene), Al-Fātiḥa 


