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MAAK SHUKR VOOR DE BELANGRIJKSTE GUNST 
 

Mawlānā Sheikh Muhammad Adil ar-Rabbani   

        22 december 2025 / 02 Rajab 1447   

        Fajr-gebed – Akbaba Dergah, Istanbul 

       
As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh. A‘ūdhu bi-Llāhi mina sh-shayṭāni 
r-rajīm (Ik zoek mijn toevlucht tot Allah tegen de vervloekte Satan). 
Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm (In de naam van Allah, de meest 
Barmhartige, de meest Genadevolle). Waṣ-ṣalātu wa s-salāmu ‘alā 
Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-Awwalīna wa l-Ākhirīn (En vrede en 
zegeningen zij met onze Boodschapper Mohammed, de leider van de 
Eersten en de Laatsten). Madad yā Rasūla Llāh, madad yā Sādāti Aṣḥābi 
Rasūli Llāh, madad yā Mashāyikhinā, dastūr yā Shaykh ‘Abdu Llāh al-
Fa’iz ad-Dāghistānī, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. Madad (O 
Boodschapper van Allah, help! O meesters, gezellen van de 
Boodschapper van Allah, help! O onze sjeiks, toestemming, o Sheikh 
‘Abdu Llāh al-Fa’iz ad-Dāghistānī, Sheikh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. 
Hulp!). Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam’iyyah (Onze weg is 
gezelschap en het goede zit in de gemeenschap). 
  
A‘ūdhu biLlāhi mina sh-shayṭāni r-rajīm. Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm,  
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“Huwa Al-Ladhī Yusayyirukum”, “Hij is Degene Die jullie laat wandelen op een 
weg” (Qur’an 10:22). Ṣadaqa Llāhu l-‘Aẓīm. 

 
Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm: 
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(Qur’ān 57:02). ‘Wa Huwa ‘Alā Kulli Shay’in Qadīr’, ‘En Hij heeft macht over alle 
dingen.’ Ṣadaqa Llāhu l-‘Aẓīm. 

 
Allāh جل جلاله leidt jullie zoals Hij جل جلاله wil; alles wat jullie doen gebeurt door Zijn جل جلاله wil. 

De wil van Allāh ‘Azza wa-Jalla (de Almachtige en Verhevene) staat boven ons 

allemaal. Voor de gelovige is er in alles iets goeds; hij moet dit weten. Hij moet 
Allāh جل جلاله danken dat hij op de weg van Islām (overgave aan Allāh) is. Duizenden 

keren dank, miljoenen keren dank aan Allāh ‘Azza wa-Jalla, omdat Hij جل جلاله ons 

niet op andere wegen heeft geleid. Moge Hij جل جلاله ons standvastig houden op deze 

weg, in shā’a Llāh (als Allāh het wil). Moge wij op deze weg blijven tot onze 
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laatste adem, in shā’a Llāh. Want Hij جل جلاله heeft andere mensen op andere wegen 

geleid. Er zijn mensen die gelukkig zijn (Ahlu s-Sa’ādah / Mensen van geluk) en 

mensen die ellendig zijn (Ahlu sh-Shaqāwah / Mensen van ellende). Ahlu s-
Sa’ādah zijn degenen die Allāh جل جلاله naar Zijn جل جلاله weg heeft geleid. Ahlu sh-

Shaqāwah zijn degenen die het tegenovergestelde pad zijn gegaan. 
 
Gisteren, shukr (dank) aan Allāh جل جلاله, bezochten we een plaats (Iznik) waar een 

belangrijke gebeurtenis plaatsvond, een gebeurtenis die de gelukkigen tot 
ellende bracht. Daarna werden ze vijanden van de weg van Allāh جل جلاله. Ze gingen 

op de weg van shayṭān (de satan). Wat was het? Ze verlieten de weg van 

Sayyidina ‘Īsa (Profeet Jezus) en gingen op de weg van dwaling. We gingen 

naar de plaats waar ze het profeetschap van Sayyidina ‘Īsa ontkenden en hem 
tot God verklaarden – dat was een gebeurtenis van 1700 jaar geleden. Dat is de 

plaats waar ze degenen die op de juiste weg waren verdreven, hen doodden, 

hen tot zwijgen brachten, hun Injīl (Evangelie) verbrandden en al hun kennis en 
informatie uitwisten. Ze hebben het gewist, maar het bestaat zeker; de 

waarheid verdwijnt niet. 
 
Daarom moeten we shukr maken aan Allāh  جل جلاله dat Hij جل جلاله ons niet van de rechte 

weg laat afdwalen. Want shayṭān is niet stil. Zoals hij hen liet dwalen en 

afgoden liet aanbidden, zo laat hij ook hier mensen dwalen en shayṭān 

aanbidden, hun eigen ego aanbidden. Moge Allāh جل جلاله ons beschermen. Dit is 

zeker wat Allāh جل جلاله wil. Maar degenen die op de rechte weg zijn, moeten ook 

shukr maken en er niet van afdwalen, in shā’a Llāh. Moge Allāh جل جلاله ons nooit van 

die weg laten afdwalen. De weg van waarheid is de weg die Allāh ‘Azza wa-Jalla 

ons heeft gegeven. Door dankbaarheid blijven zegeningen bestaan. Dit is de 
grootste zegen, en we moeten er voortdurend shukr voor maken. Shukr aan 
Allāh جل جلاله voor de gunst van īmān (geloof). Shukr aan Allāh جل جلاله, in shā’a Llāh. 

 

Moge deze heilige maanden gezegend voor jullie zijn. Moge ons īmān nog 
sterker worden ter ere van deze maanden. Alleen Islām is niet genoeg voor de 

mens; īmān is nodig. Īmān is nodig samen met Islām. Wat is īmān? Geloven in 
het onzichtbare. Er is nu een groep die iedereen laat dwalen. Ze geloven niet in 

het onzichtbare. Ze zeggen: “Het kan niet zo zijn, het kan niet zo zijn. Hij is 
dood, er is geen voordeel van hem. Hij was dit, hij was dat,” zonder te beseffen 
dat zijzelf zijn afgedwaald en anderen ook laten afdwalen. Moge Allāh جل جلاله ons 

beschermen tegen hun kwaad. Moge Allāh جل جلاله ons īmān versterken, in shā’a 

Llāh.                              Wa min Allāhi t-Tawfīq. Al-Fātiḥa. 


