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DE VERRADER LEEFT IN ANGST, NIET DEGENE DIE VERRADEN 
WORDT 

 
Mawlānā Sheikh Muhammad Adil ar-Rabbani   

        16 december 2025 / 25 Jumada al-Thani 1447   

        Fajr-gebed – Akbaba Dergah, Istanbul 

       
As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh. A‘ūdhu bi-Llāhi mina sh-shayṭāni 
r-rajīm (Ik zoek mijn toevlucht tot Allah tegen de vervloekte Satan). 
Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm (In de naam van Allah, de meest 
Barmhartige, de meest Genadevolle). Waṣ-ṣalātu wa s-salāmu ‘alā 
Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-Awwalīna wa l-Ākhirīn (En vrede en 
zegeningen zij met onze Boodschapper Mohammed, de leider van de 
Eersten en de Laatsten). Madad yā Rasūla Llāh, madad yā Sādāti Aṣḥābi 
Rasūli Llāh, madad yā Mashāyikhinā, dastūr yā Shaykh ‘Abdu Llāh al-
Fa’iz ad-Dāghistānī, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. Madad (O 
Boodschapper van Allah, help! O meesters, gezellen van de 
Boodschapper van Allah, help! O onze sjeiks, toestemming, o Sheikh 
‘Abdu Llāh al-Fa’iz ad-Dāghistānī, Sheikh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. 
Hulp!). Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam’iyyah (Onze weg is 
gezelschap en het goede zit in de gemeenschap). 
  
Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm: 
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(Qur’ān 12:52). ‘Wa 'AnnaAllāha Lā Yahdī Kayda Al-Khā'inīna’, ‘En dat Allāh de 
plannen van verraders niet zal leiden.’ Ṣadaqa Llāhu l-‘Aẓīm. 

 
Allāh ‘Azza wa-Jalla is niet met degenen die verraad plegen. In deze dunyā 

(wereld) is alles vreemd geworden. Mensen vallen elkaar aan met woorden, 
belasteren en schaden. Hun tongen verspreiden leugens en roddels. Degene die 

belasterd wordt, voelt angst in zijn qalb (hart). Maar wie draagt de echte angst? 
De verrader. Zijn nafs (ego) vreest dat wat hij diep verbergt, aan het licht komt. 

 

In deze tijd jaagt men op voordeel in deze dunyā (wereld). Ze intimideren, 
eisen geld en dwingen anderen door dreiging. Als je qalb (hart) zuiver is, hoef 
je geen angst te kennen. Allāh جل جلاله is met jou. Maar als er iets slechts in je daden 

zit, dan komt angst en verdriet. Denk je: “Ik heb niets gedaan, maar ze richten 

zich op mij, ze maken me bang, ze eisen dit of dat,” en jij weet dat je rein bent, 
wees dan niet bang. Laat hen lasteren, laat hen doen wat ze willen. Als je rein 
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bent in de ogen van Allāh جل جلاله, zoek toevlucht bij Hem, en Hij zal je beschermen. 

Maar als er verraad in je nafs (ego) is, keer terug naar de waarheid. Kom op 

het pad van sulūk (innerlijke weg). Als je rechten van anderen hebt geschonden, 
geef hen terug wat van hen is. Anders zul je niet gered worden. Zelfs als je in 

dunyā ontsnapt, zul je niet ontsnappen in ākhirah (Hiernamaals). Want rechten 
zullen daar zeker worden genomen. Vraag daarom in deze wereld vergeving, 

zodat je gered wordt. Anders zal je leven gevuld zijn met angst en zorgen. 
 

Vandaag beschuldigen mensen je van dingen zonder dat je het weet. Ze zeggen: 
“Je bent zo, je bent zo,” en je qalb (hart) wordt bang. Zoals gezegd: als je geen 
fouten of zonden hebt, wees niet bang. Vertrouw op Allāh جل جلاله. Zelfs als de hele 

wereld tegen je is, blijf standvastig in riḍā (tevredenheid met Allāh). Maar als je 

een fout hebt gemaakt, herstel die. Als je rechten van anderen hebt 
geschonden, geef ze terug. Als er iets is tussen jou en Allāh جل جلاله, keer terug met 

tawbah (berouw) en vraag vergeving. Allāh  جل جلاله zal je beschermen. Want deze 

tijd is zwaar: menselijkheid, geweten, schaamte en fatsoen lijken verdwenen. 

En schaamteloosheid is groter dan je kunt bevatten. 
 
Daarom, wees waakzaam en bescherm je qalb (hart). Allāh جل جلاله zal je 

beschermen. Allāh ‘Azza wa-Jalla zal je beschermen. Anders vult angst je leven; 

je zult dit vrezen, dat vrezen, verward en zoekend zijn: “Wat moet ik doen?” Hij 
die met Allāh جل جلاله is, kent geen angst, door Zijn ināyah (bescherming). Moge 

Allāh جل جلاله ons allen bewaren. Moge Allāh جل جلاله ons beschermen tegen het kwaad, 

tegen het kwaad van onze nafs (ego). 
 
Wa min Allāhi t-Tawfīq. Al-Fātiḥa. 


