
  
 

 

 
www.mawlanasultan.org 

REALITEIT VAN DE DOOD EN DE EEUWIGHEID 
 

Mawlānā Sheikh Muhammad Adil ar-Rabbani   

        13 december 2025 / 22 Jumada al-Thani 1447 

        Fajr Prayer – Akbaba Dergah, Istanbul 

       
As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh. A‘ūdhu bi-Llāhi mina sh-shayṭāni 
r-rajīm (Ik zoek mijn toevlucht tot Allah tegen de vervloekte Satan). 
Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm (In de naam van Allah, de meest 
Barmhartige, de meest Genadevolle). Waṣ-ṣalātu wa s-salāmu ‘alā 
Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-Awwalīna wa l-Ākhirīn (En vrede en 
zegeningen zij met onze Boodschapper Mohammed, de leider van de 
Eersten en de Laatsten). Madad yā Rasūla Llāh, madad yā Sādāti Aṣḥābi 
Rasūli Llāh, madad yā Mashāyikhinā, dastūr yā Shaykh ‘Abdu Llāh al-
Fa’iz ad-Dāghistānī, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. Madad (O 
Boodschapper van Allah, help! O meesters, gezellen van de 
Boodschapper van Allah, help! O onze sjeiks, toestemming, o Sheikh 
‘Abdu Llāh al-Fa’iz ad-Dāghistānī, Sheikh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. 
Hulp!). Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam’iyyah (Onze weg is 
gezelschap en het goede zit in de gemeenschap). 
  
Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm: (In de Naam van Allāh, de Erbarmer, de Meest 

Barmhartige) 
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(Qur’ān 29:57): ‘Kullu Nafsin Dhā'iqatu Al-Mawti, Thumma 'Ilaynā Turja un’, 
‘Elke ziel zal de dood proeven. Daarna zullen jullie tot Ons worden 
teruggebracht.’ Ṣadaqa Llāhu l-‘Aẓīm. (Allāh, de Verhevene, heeft de waarheid 

gesproken). 

 
De dood is iets wat iedereen zal proeven. Maar zolang mensen leven, denken ze 

dat ze nooit zullen sterven. Dit is de wijsheid van Allāh ‘Azza wa-Jalla (Allāh, de 
Almachtige en Majesteitelijke). Onze Profeet ṣallá Llāhu ‘alayhi wa-sallam 

(mogen zegeningen en vrede van Allāh op hem zijn) zegt dat op de Dag des 
Oordeels, nadat de rekeningen zijn vereffend, de dood naar een plek tussen het 

Paradijs en de Hel wordt gebracht, waar het zal worden geslacht zoals een dier. 
Als het is geslacht, is onsterfelijkheid eeuwig. Dat geldt voor de mensen van 

zowel het Paradijs als de Hel. Daarna is er geen dood meer. Deze wereld is een 
sterfelijke plek. Een mens in deze wereld zal zeker de dood proeven. Daarna zal 

de dood voor altijd ophouden. Het zal worden geslacht tussen het Paradijs en de 
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Hel. Daarna is er geen dood meer. De dood is in dunyā (de tijdelijke wereld). Ze 
bestaat niet in het Paradijs, in ākhirah (het Hiernamaals). 

 
Nu denken mensen soms: “Wat zullen we doen in deze eeuwigheid?” Zelfs 

terwijl je leeft, denk je dat je nooit zult sterven. En ondanks alle moeite en pijn 
hier willen mensen niet sterven. Ze denken zelfs niet aan de dood. Het 

Hiernamaals is anders. Die wereldse toestand bestaat daar niet. Wanneer 

iemand het Paradijs binnengaat en drinkt uit de Pool van Kawthar van onze 
Profeet ṣallá Llāhu ‘alayhi wa-sallam, zullen de zorgen, angsten en het kwaad 

van deze wereld verdwijnen. Geen jaloezie, geen slechte gedachten, geen angst 
voor schade zal overblijven; niets zal overblijven. 

 
Daarom is de toestand van het Hiernamaals, van het Paradijs, niet zoals die van 

dunyā. Zelfs sommige mensen die zichzelf geleerden noemen, vragen: “Wat 
zullen we doen?” Zij accepteren de eeuwigheid niet. Maar de belofte van Allāh 

‘Azza wa-Jalla is waar. In het Paradijs is er eeuwige rust, schoonheid en alle 
vormen van goedheid. Er zullen geen zorgen meer zijn zoals: “Wat gebeurt er 

morgen? Hoeveel loonsverhoging krijg ik? Hoeveel geld zal ik verdienen? Hoe 
red ik het?” Er zal rust zijn, eeuwige omgang met geliefden en geen scheiding. 

Geen zorgen, geen verdriet en geen angst meer zoals: “Ik zal van mijn 
geliefden worden gescheiden. Die is oud en zal sterven. Die is ziek, die heeft dit, 

die had een ongeluk, die is aangevallen, die heeft dit gedaan,” enzovoort. 

 
Daarom moeten mensen zich inspannen voor het Hiernamaals, want zelfs de 

tijdelijke moeilijkheden van dunyā zijn nuttig voor de gelovige. Rust is ook 
nuttig voor de gelovige. Voor de niet-gelovige, hoe comfortabel hij ook is, is het 
niet nuttig. Het Hiernamaals is wat echt nuttig is. Moge Allāh جل جلاله ons niet 

scheiden van īmān (geloof). Deze dwalende mensen, die zichzelf geleerden 

noemen en zeggen dat zij geleerden zijn, brengen mensen op een dwaalspoor, 
zelfs onschuldige mensen en kinderen, en bederven hun Hiernamaals. Zij zullen 
voor altijd geruïneerd worden, moge Allāh جل جلاله ons beschermen. Moge Allāh جل جلاله 

ons beschermen tegen hun kwaad. Moge Hij  جل جلاله ons īmān versterken, in shā’a 

Llāh (als Allāh wil). 

 
Wa min Allāhi t-Tawfīq. (het succes komt van Allāh). Al-Fātiḥa. (de Opening) 


