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VRAAG OM BARAKAH, NIET OM MEER GELD 
 

Mawlānā Sheikh Muhammad Adil ar-Rabbani   

        06 december 2025 / 15 Jumada al-Thani 1447   

        Fajr-gebed – Akbaba Dergah, Istanbul 
       

As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh. A‘ūdhu bi-Llāhi mina sh-shayṭāni 
r-rajīm (Ik zoek mijn toevlucht tot Allah tegen de vervloekte Satan). 
Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm (In de naam van Allah, de meest 
Barmhartige, de meest Genadevolle). Waṣ-ṣalātu wa s-salāmu ‘alā 
Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-Awwalīna wa l-Ākhirīn (En vrede en 
zegeningen zij met onze Boodschapper Mohammed, de leider van de 
Eersten en de Laatsten). Madad yā Rasūla Llāh, madad yā Sādāti Aṣḥābi 
Rasūli Llāh, madad yā Mashāyikhinā, dastūr yā Shaykh ‘Abdu Llāh al-
Fa’iz ad-Dāghistānī, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. Madad (O 
Boodschapper van Allah, help! O meesters, gezellen van de 
Boodschapper van Allah, help! O onze sjeiks, toestemming, o Sheikh 
‘Abdu Llāh al-Fa’iz ad-Dāghistānī, Sheikh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. 
Hulp!). Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam’iyyah (Onze weg is 
gezelschap en het goede zit in de gemeenschap). 
  
A‘ūdhu biLlāhi mina sh-shayṭāni r-rajīm. Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm.  
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‘Wa Man ‘A’rada an Dhikrī Fa inna Lahu Ma’īshatan Dankāan’, ‘En wie zich 
afwendt van Mijn gedenken – voorzeker, hij zal een moeilijk leven hebben.’ 
(Qur’ān 20:124). Ṣadaqa Llāhu l-‘Aẓīm. 

 

Allāh ‘Azza wa-Jalla zegt: “Wie zich afwendt van Mijn gedenken en Mijn dhikr 
(herinnering), zal een zwaar en slecht leven hebben.” Dit is de toestand van de 

mens wanneer het qalb (hart) zich losmaakt van dhikr. Overal zien we hoe de 
nafs (ego) overheerst en mensen verdrinken in zorgen van dunyā. Moeilijkheden 

in levensonderhoud, onrust in gezinnen – dit zijn tekenen van ghaflah 
(onoplettendheid). Allāh جل جلاله maakt duidelijk dat het komt door het verlaten van 

Zijn herinnering en het ontbreken van shukr (dankbaarheid). Zonder dhikr is er 
geen riḍā (tevredenheid), en het pad van sulūk (innerlijke reis) wordt zwaar en 

donker. 
 

Mensen richten zich tot de overheid voor meer geld, denkend dat dit hun 
problemen oplost. Ze zeggen: “Dit geld is niet genoeg.” Maar de echte oplossing 
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is om Allāh ‘Azza wa-Jalla te vragen om Zijn جل جلاله barakah (zegen), zodat wat je 

hebt voldoende is. Wanneer er barakah is, wordt het qalb (hart) rustig en de 

nafs (ego) tevreden. Zelfs als je meer krijgt, verdwijnt het vaak snel door de 
greep van dunyā. Vraag daarom niet om meer, maar om barakah in wat Hij جل جلاله 

je al heeft gegeven. Zeg: “Laat het niet meer worden.” Laat het blijven zoals het 
is, maar met barakah. Toon shukr (dankbaarheid) en maak du‘ā’ (smeekbede) 
zodat Allāh جل جلاله Zijn جل جلاله barakah schenkt. Als wat je hebt barakah draagt, heb je 

niemand meer nodig. Je zegt: “Dit is genoeg.” Dan geeft Allāh جل جلاله Zijn barakah, 

en het pad van sulūk (innerlijke reis) wordt licht en gemakkelijk. Dit is een 

werkelijkheid die velen hebben ervaren: hoe meer begeerte, hoe meer barakah 

verdwijnt, en zonder barakah blijft er leegte. 
 

Nu zeggen ze: “We krijgen zoveel geld,” en ze verheugen zich. Maar terwijl ze 
ontvangen, geven ze nog meer uit, gevangen in de kringloop van dunyā. Het 

qalb (hart) beseft dit niet, verblind door de nafs (ego). Soms ontwaken ze even, 
maar keren toch terug naar dezelfde weg. Ze blijven in dezelfde toestand. Moge 

mensen ontwaken, zodat ze de barakah van Allāh ‘Azza wa-Jalla proeven. Richt 
je tot Allāh جل جلاله. Wie van Allāh vraagt, vindt riḍā (tevredenheid) en succes. Wie 

van mensen vraagt, wordt misleid en bereikt niets. 
 
Daarom, moge Allāh ‘Azza wa-Jalla Zijn جل جلاله barakah schenken. Zelfs als het 

weinig lijkt, moge het gevuld zijn met barakah, want dat is beter dan overvloed 
zonder zegen. Moge Allāh جل جلاله mensen helpen en hun qalb (hart) wakker maken. 

Laat hen zich tot Allāh wenden, Hem جل جلاله gedenken en zich losmaken van dunyā. 

Dan zal hun leven verlicht worden en het pad van sulūk (innerlijke reis) 
gemakkelijk. Moge Allāh جل جلاله ons helpen en ons standvastig houden. 

 
Wa min Allāhi t-Tawfīq. Al-Fātiḥa. 


