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DE KOMST VAN DE PAUS EN DE OPENBARING VAN AL-ḤAQQ 
(DE WAARHEID) 

 
Mawlānā Sheikh Muhammad Adil ar-Rabbani   

        29 november 2025 / 08 Jumada al-Thani 1447   

        Fajr-gebed – Akbaba Dergah, Istanbul 

       
As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh. A‘ūdhu bi-Llāhi mina sh-shayṭāni 
r-rajīm (Ik zoek mijn toevlucht tot Allah tegen de vervloekte Satan). 
Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm (In de naam van Allah, de meest 
Barmhartige, de meest Genadevolle). Waṣ-ṣalātu wa s-salāmu ‘alā 
Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-Awwalīna wa l-Ākhirīn (En vrede en 
zegeningen zij met onze Boodschapper Mohammed, de leider van de 
Eersten en de Laatsten). Madad yā Rasūla Llāh, madad yā Sādāti Aṣḥābi 
Rasūli Llāh, madad yā Mashāyikhinā, dastūr yā Shaykh ‘Abdu Llāh al-
Fa’iz ad-Dāghistānī, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. Madad (O 
Boodschapper van Allah, help! O meesters, gezellen van de 
Boodschapper van Allah, help! O onze sjeiks, toestemming, o Sheikh 
‘Abdu Llāh al-Fa’iz ad-Dāghistānī, Sheikh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. 
Hulp!). Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam’iyyah (Onze weg is 
gezelschap en het goede zit in de gemeenschap). 
  
A‘ūdhu biLlāhi mina sh-shayṭāni r-rajīm. Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm,  
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Fa-man shāʾa fa-l-yuʾmin, wa-man shāʾa fa-l-yakfur’, ‘Wie wil, mag geloven; 

en wie wil, mag ongelovig zijn.’ (Qur’ān 18:29). Ṣadaqa Llāhu l-‘Aẓīm. _Dit 
vers herinnert ons dat īmān (geloof) een keuze is van het 

qalb (hart), niet van dwang. Het pad van sulūk 

(innerlijke weg) begint met vrije wil._ 

 

Allāh ‘Azza wa-Jalla zegt: “Wie wil, mag geloven, en wie wil, mag ongelovig 
blijven.” Het pad van īmān (geloof) begint in het hart (qalb), niet door dwang. 
Sulūk (de weg naar Allāh جل جلاله) is een keuze, geen verplichting. Zelfs in tijden van 

verovering werd niemand gedwongen zijn religie te verlaten. Wie verlangt naar 

Islām, kan binnentreden; wie niet, blijft in zijn eigen weg. Er is slechts een 
belasting, en men leeft als een burger onder bescherming (ināyah). 

 
Waarom zeggen we dit? De paus, de belangrijkste man in de christelijke wereld, 

is hier de afgelopen dagen op bezoek geweest. Het doel van zijn bezoek was om 



  
 

 

 
www.mawlanasultan.org 

de priesters te herdenken die 1700 jaar geleden in Nicea bijeenkwamen om de 
religie te veranderen. Toen martelden heidense Romeinen de volgelingen van 

Isa ‘alayhi s-salām, die “Nazarenen” werden genoemd. Ze doodden hen en 
lieten hen nergens heen gaan. Uiteindelijk mengden ze heidendom met 

christendom volgens hun eigen ideeën. Zeventienhonderd jaar geleden, 
driehonderdvijfentwintig jaar na Sayyidina Isa, besloten ze: “Wij zijn ook 

christenen geworden.” Maar ze veranderden het door te zeggen: “Onze religie 

kan niet één God hebben; Hij moet een familie hebben, een kind, enzovoort.” 
Ḥāshā (verre van dat). Toen de echte Mensen van het Boek dit niet 

accepteerden en zich verzetten, verzamelden ze hen om hen het zwijgen op te 

leggen en hielden deze raad in Nicea. Ze zeiden: “Dit zijn de echte christenen. 

We accepteren niemand anders,” en ze werden afgeslacht. Degenen die 
ontsnapten, vluchtten, en wie bleef, moest zich bekeren of werd gedood. 

 
Dit is het probleem dat 1700 jaar geleden begon. Sommigen richtten sektes op 

buiten de oorspronkelijke leer. Eén daarvan was de Nestoriaanse sekte. De 
monniken die Salman al-Farisi volgde vóór Islām, hielden vast aan de ware 

religie en gaven deze door tot hun laatste adem. Toen één stierf, verwezen ze 
hem naar de volgende, tot Salman al-Farisi naar Madinah werd gestuurd met 

de woorden: “De Profeet ‘alayhi s-salām zal daar verschijnen.” Zo vond hij onze 
Meester ṣallá Llāhu ‘alayhi wa-sallam. Hij behoorde tot die groep van oprechte 
harten (qulūb) die tawḥīd (eenheid van Allāh  جل جلاله) beleden en Hem جل جلاله aanbaden. 

Maar toen de sektes zich vermenigvuldigden, dwaalde men af van sulūk (het 

rechte pad) en misleidde de christelijke wereld door de Schrift te vervalsen, 
valse evangeliën te verspreiden en door onderdrukking en moord. Zo raakte 

men gevangen in afgoderij en de sluier van dunyā (wereldse misleiding). 
 

Dit is wat er gebeurde, en deze ontmoeting zal, in shā’a Llāh, een middel zijn 
om harten (qulūb) naar de rechte weg van sulūk (innerlijke weg) te leiden. 

Angst is een stem van de nafs (ego), maar er is geen reden om bang te zijn. Dit 
is een plaats van awliyā’ (heiligen), martelaren en ṣaḥābah (metgezellen), een 

plek van barakah (zegen). Wie wil komen, mag komen; er zal niets gebeuren. 
Ontvang gasten met riḍā (tevredenheid) en vriendelijkheid, zodat Allāh جل جلاله licht 

en īmān in hun qalb (hart) plaatst. Moge zij de waarheid zien, in shā’a Llāh. 
 
Zoals de twee vorige pausen die onverwacht Mawlānā Shaykh Nāẓim 

ontmoetten. Daarna nam hij ontslag uit het pausdom; iets dat nog nooit eerder 
in de geschiedenis is gebeurd. We vroegen Mawlānā Shaykh Nāẓim: “Waarom 

deed hij dit?” Hij zei: “Hij zag de waarheid.” Toen hij de waarheid zag, vertrok 
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hij. Ze gaven het volk een excuus: “Hij werd ziek. En door zijn ziekte wilde hij 
niets meer doen met het pausdom.” Maar er is nog nooit een paus vervangen 

voordat hij stierf. Niemand heeft ooit ontslag genomen. Als hij ziek is, blijft hij 
tot zijn dood in zijn positie. Dus, als Allāh جل جلاله wil dat mensen geleid worden, zal 

het gebeuren, in shā’a Llāh. Zo niet, dan zijn er al duizenden priesters en 
monniken die in het geheim de waarheid hebben gezien, hun taken bleven doen 

en geheime moslims werden. 
 
Er is geen reden voor angst. ‘ ُبَاطِل
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Zahaqa Al-Bāţilu’, ‘En zeg: De waarheid is gekomen, en het valse is verdwenen.’ 
(Qur’ān 17:81). Wanneer ḥaqq (waarheid) verschijnt, verdwijnt bāṭil (valsheid); 

het heeft geen betekenis. Allāh جل جلاله is met ons, Hij is Al-Haqq. De waarheid zal 

zichtbaar worden, nu of later. Zoals de paus kwam, zal ook Sayyidina Isa 
komen en alle valsheid verwijderen met idhn (toestemming) van Allāh جل جلاله. Dit is 

een teken voor wie sulūk (innerlijke weg) zoekt: vertrouw op Allāh جل جلاله. Moge Hij 

het een middel maken voor riḍā (tevredenheid) en hidāyah (leiding). Velen 

hebben hun nafs verlaten en zijn teruggekeerd naar tawḥīd. Shukr aan Allāh جل جلاله. 

Moge Hij ook de harten (qulūb) van moslims wekken, zodat zij de waarheid 
omarmen, in shā’a Llāh. 

 
Wa min Allāhi t-Tawfīq. Al-Fātiḥa. 


