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HET GEHEIM VAN DE ZIEL EN HET LOT 
 

Mawlānā Sheikh Muhammad Adil ar-Rabbani   

        27 november 2025 / 06 Jumada al-Thani 1447   

        Fajr-gebed – Akbaba Dergah, Istanbul 

       
As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh. A‘ūdhu bi-Llāhi mina sh-shayṭāni 
r-rajīm (Ik zoek mijn toevlucht tot Allah tegen de vervloekte Satan). 
Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm (In de naam van Allah, de meest 
Barmhartige, de meest Genadevolle). Waṣ-ṣalātu wa s-salāmu ‘alā 
Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-Awwalīna wa l-Ākhirīn (En vrede en 
zegeningen zij met onze Boodschapper Mohammed, de leider van de 
Eersten en de Laatsten). Madad yā Rasūla Llāh, madad yā Sādāti Aṣḥābi 
Rasūli Llāh, madad yā Mashāyikhinā, dastūr yā Shaykh ‘Abdu Llāh al-
Fa’iz ad-Dāghistānī, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. Madad (O 
Boodschapper van Allah, help! O meesters, gezellen van de 
Boodschapper van Allah, help! O onze sjeiks, toestemming, o Sheikh 
‘Abdu Llāh al-Fa’iz ad-Dāghistānī, Sheikh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. 
Hulp!). Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam’iyyah (Onze weg is 
gezelschap en het goede zit in de gemeenschap). 
  
Onze Profeet ṣallá Llāhu ‘alayhi wa-sallam zegt: “Er zijn twee zaken die alleen 
Allāh جل جلاله weet.” Geloof mensen niet die zeggen: “Ik weet dit, ik weet dat.” De 

eerste is de menselijke ziel. De ziel staat onder het bevel van Allāh جل جلاله. Alleen Hij 

 kent haar. Soms zijn er mensen die zichzelf geleerden noemen en de ziel جل جلاله

proberen te beschrijven. Zij zijn geen geleerden, maar onwetend. Want Allāh 
‘Azza wa-Jalla zegt: ‘ ِ

ّ
مْرِ رَب 

َ
وحُ مِنْ أ لِ الرُّ

ُ
 Quli r-Rūĥu Min 'Amri Rabbī’, “De ziel is‘ ,’ق

door bevel van mijn Heer.” (Qur’ān 17:85). Het is door het bevel van Allāh جل جلاله en 

behoort tot Zijn kennis. Onze Profeet ṣallá Llāhu ‘alayhi wa-sallam zei hetzelfde, 
want hij brengt altijd de bevelen van Allāh جل جلاله over. Niemand weet dit. Hoe zij is, 

wat zij doet, enzovoort. Niemand weet het behalve Allāh جل جلاله 

 
De tweede is het lot (qadar). Niemand kent het lot behalve Allāh جل جلاله. Hoe het is, 

wat het is, enzovoort. Het lot is ons leven. Wat jouw lot is, daarmee leef je en 

daarmee ga je naar ākhirah (hiernamaals). Het lot is ook een geheim van Allāh 
 Daarom moeten we ons, als iets gebeurt, onderwerpen aan het lot. Als het .جل جلاله

goed is, is het goed. En als het slecht is, is het hetzelfde. Men zegt dat een 
mens leeft volgens zijn lot. Zijn lot kan niet worden tegengehouden. Volgens de 

kennis van Allāh zegt onze Profeet ṣallá Llāhu ‘alayhi wa-sallam dat het met 
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sadaqah (liefdadigheid) misschien kan worden tegengehouden. Maar het kan 
ook gewoon gebeuren. 

 
Daarna leef je je leven: je trouwt, je scheidt, je gaat en je komt. Dit alles is 

jouw lot. Als dat lot zich voltrekt, geef anderen niet de schuld en zoek geen 
fouten bij hen. Dit is de wil van Allāh جل جلاله. Het is het lot, het is voorbeschikt. Het 

is gebeurd en voorbij. Je kunt het niet veranderen, ook niet als je iets probeert. 
Het is beter om je te onderwerpen, want het komt van Allāh جل جلاله. Accepteer het 

en wees tevreden. Als je in opstand komt, verlies je je beloning en schaadt 
jezelf. Het is gebeurd. Dit is de kern van ṭarīqah (spirituele weg). Dit geldt ook 

voor alle mensen. Maar “Awāmu n-nās”, wat we bedoelen met “Awāmu n-nās”, 
zijn gewone mensen die geen kennis hebben van ṭarīqah, religie en īmān 

(geloof). Zij zoeken fouten bij anderen. 
 

Dit is wat men tegenwoordig in de wereld meestal “democratie” noemt: in 
opstand komen en mensen niet toestaan ergens mee akkoord te gaan. Dat is 

één ding. Politiek is iets anders. En dan nog met ballen, zoals voetbal en 
dergelijke. Ook daar komen ze tegen in opstand. Iets is al gedaan en voorbij. 

Kom zoveel in opstand als je wilt, doe zoveel als je wilt. Je schaadt niemand 
behalve jezelf. Dat is jouw eigen lot. Wees er tevreden mee. Onderwerp je en 
gehoorzaam Allāh جل جلاله. We moeten duʿā’ (smeekbede) doen: “Dit is van U 

gekomen. Geef ons de beloning hiervan,” en Allāh جل جلاله vragen ons het beste te 

geven. Dat is wat telt. 
 

Deze zaken zijn belangrijk. Zo is het leven van de mens: er is de ziel en er is het 
lot. Je mag er niet mee interfereren; je moet weten dat ze van Allāh ‘Azza wa-
Jalla komen en je moet je onderwerpen. Moge Allāh جل جلاله ons allemaal helpen. 

Moge ons lot goed zijn en ons einde goed; dat is wat belangrijk is. 

 
Wa min Allāhi t-Tawfīq. Al-Fātiḥa. 


