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DE SPIRITUELE KRACHT VAN HET BEZOEKEN VAN HEILIGE 
GRAVEN 

 
Mawlānā Sheikh Muhammad Adil ar-Rabbani   

        17 november 2025 / 26 Jumada al-Awwal 1447   

        Lefke, Cyprus  

       
As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh. A‘ūdhu bi-Llāhi mina sh-shayṭāni 
r-rajīm (Ik zoek mijn toevlucht tot Allah tegen de vervloekte Satan). 
Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm (In de naam van Allah, de meest 
Barmhartige, de meest Genadevolle). Waṣ-ṣalātu wa s-salāmu ‘alā 
Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-Awwalīna wa l-Ākhirīn (En vrede en 
zegeningen zij met onze Boodschapper Mohammed, de leider van de 
Eersten en de Laatsten). Madad yā Rasūla Llāh, madad yā Sādāti Aṣḥābi 
Rasūli Llāh, madad yā Mashāyikhinā, dastūr yā Shaykh ‘Abdu Llāh al-
Fa’iz ad-Dāghistānī, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. Madad (O 
Boodschapper van Allah, help! O meesters, gezellen van de 
Boodschapper van Allah, help! O onze sjeiks, toestemming, o Sheikh 
‘Abdu Llāh al-Fa’iz ad-Dāghistānī, Sheikh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. 
Hulp!). Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam’iyyah (Onze weg is 
gezelschap en het goede zit in de gemeenschap). 
  

Onze Profeet ṣallá Llāhu ‘alayhi wa-sallam prees dit eiland, het eiland waar wij 
nu zijn. Shukr (dank) aan Allāh جل جلاله, want deze plek wordt al vanaf het begin van 

de Islām door moslims geëerd. Deze plaatsen zijn door Allāh ‘Azza wa-Jalla (de 
Almachtige en Verhevene) gekozen om zowel de Islām als de meeste Profeten te 

herbergen. De meesten kwamen uit deze regio, uit deze plaatsen, zoals de 
Hijaz, Damascus, Jemen en andere gebieden. Natuurlijk heeft Allāh جل جلاله Profeten 

over de hele wereld gestuurd, voor alle mensen. Maar in wezen zijn dit 
gezegende plaatsen, omdat de meeste Profeten uit deze gebieden kwamen. Ze 

zijn gezegend omdat het plaatsen zijn waar Profeten reisden en de boodschap 
verkondigden. Dit is de regio waar Islām en de mensheid hun oorsprong 

hebben. Allāh ‘Azza wa-Jalla schiep Adam ‘alayhi s-salām (vrede zij met hem) in 
het Paradijs, waar hij bleef. Toen hij naar de aarde werd gezonden, leefden de 

meeste Profeten uit zijn lijn en nakomelingen in deze landen. 

 
Hun gezegende plaatsen en graven zijn talrijk in deze gebieden. Het bezoeken 

ervan brengt zowel barakah (zegen) als Himmah (spirituele kracht) van die 
Profeten naar degenen die hen bezoeken. Daarna brengt het bezoeken van de 

graven van de Metgezellen, de Ahlu l-Bayt (familie van de Profeet), de Awliyā’ 
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(heiligen) en de Rechtvaardigen barakah, openbaring en barmhartigheid voor 
mensen, voor moslims – want waar zij ook rusten, daalt barmhartigheid neer 

tot aan qiyāmah (Dag des Oordeels). Daarom is het bezoeken van hen een 
voordeel voor degenen die het doen. Luister niet naar die dwaze mensen van 

vandaag die zeggen: “Jullie aanbidden graven.” Nee, waarom zouden wij 
graven aanbidden? Als wij aanbidden, weten wij waar wij moeten aanbidden. 

Niet wat jullie zeggen. Wij aanbidden Allāh ‘Azza wa-Jalla. Wij aanbidden Hem 
 richting de qibla (gebedsrichting). Wij volgen de weg die onze Profeet ṣallá جل جلاله

Llāhu ‘alayhi wa-sallam heeft getoond, shukr aan Allāh جل جلاله. 

 

Hier, op ons eiland, zijn er gezegende Metgezellen en Awliyā’. Sommigen zijn 
bekend, anderen onbekend. Zelfs Barnabas, een van de discipelen van ‘Isa 

‘alayhi s-salām (Jezus, vrede zij met hem) die het ware Evangelie schreef, rust 
hier. Zijn graf bevindt zich hier en kan ook bezocht worden. Hij heeft niets te 

maken met het christendom. Hij is geen afgodaanbidder. Zijn Evangelie is het 
ware Evangelie. Ze tonen het niet, en dat is een ander onderwerp. Maar hij was 

aanwezig tijdens de reizen van Profeet ‘Isa ‘alayhi s-salām en vergezelde hem. 

Het is het ware Evangelie dat hij schreef. Het legt uit en bevestigt dat Sayyidina 
‘Isa ‘alayhi s-salām een Profeet is. Zelfs christenen kennen hem als Barnabas, 

zelfs in beroemde boeken. Maar ze kennen hem alleen bij naam. Ze weten 
verder niets. Ze weten niet dat hij het Evangelie schreef. Dat Evangelie bestaat, 

maar natuurlijk, als dat Evangelie openbaar zou worden, zouden al hun valse 
zaken worden onthuld. Ze zouden geen religie meer hebben. Ze zouden 

allemaal moslim moeten worden. Dat willen ze niet. Ze verbergen het en 
houden het geheim voor wereldse winst, persoonlijk voordeel, macht en allerlei 
andere redenen. Alleen om te gehoorzamen aan shayṭān (satan), om bij 

shayṭān te zijn. 

 
Daarom zijn deze dingen belangrijk. Graven zijn niet om te aanbidden. Wij 

bezoeken ze om hun barakah (zegen) en de barmhartigheid die hun is gegeven 
te ontvangen. En ook om te zien hoe mooi deze mensen leefden, hoe zij Islām 
dienden, hoe zij Allāh جل جلاله gehoorzaamden en hoe zij anderen leidden. Dat is iets 

heel belangrijks, iets heel moois. Het bezoeken van de graven van de 

rechtvaardigen en de Profeten. Allereerst het eerbiedwaardige graf van onze 
Profeet ṣallá Llāhu ‘alayhi wa-sallam, de kroon van onze hoofden, het licht van 

onze ogen. Dat is het allerbelangrijkste. Daarna worden de Metgezellen, Ahlu l-
Bayt en anderen bezocht. Hun barakah wordt ontvangen, met Allāh’s جل جلاله 

toestemming. 
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Er zijn veel mensen die anderen in verwarring brengen. Luister niet naar hen. 
Ze weten niet wat ze zeggen, begrijpen niet wat ze lezen en geven hun 
koppigheid niet op. Ze zijn niet belangrijk. Wat belangrijk is, is dat Allāh جل جلاله ons 

in deze mooie plaatsen heeft geschapen en ons op deze prachtige weg heeft 
gezet. Moge Allāh جل جلاله deze weg bestendig maken. En moge wij voor altijd op 

deze weg blijven, in shā’a Llāh (als Allāh het wil). 

 
Wa min Allāhi t-Tawfīq. Al-Fātiḥa. 


