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STANDVASTIGHEID IN LIEFDE VOOR ALLĀH جل جلاله OPENT DE 
POORTEN VAN GENADE 

 
Mawlānā Sheikh Muhammad Adil ar-Rabbani   

        15 november 2025 / 24 Jumada al-Awwal 1447   

        Lefke, Cyprus   

       
As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh. A‘ūdhu bi-Llāhi mina sh-shayṭāni 
r-rajīm (Ik zoek mijn toevlucht tot Allah tegen de vervloekte Satan). 
Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm (In de naam van Allah, de meest 
Barmhartige, de meest Genadevolle). Waṣ-ṣalātu wa s-salāmu ‘alā 
Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-Awwalīna wa l-Ākhirīn (En vrede en 
zegeningen zij met onze Boodschapper Mohammed, de leider van de 
Eersten en de Laatsten). Madad yā Rasūla Llāh, madad yā Sādāti Aṣḥābi 
Rasūli Llāh, madad yā Mashāyikhinā, dastūr yā Shaykh ‘Abdu Llāh al-
Fa’iz ad-Dāghistānī, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. Madad (O 
Boodschapper van Allah, help! O meesters, gezellen van de 
Boodschapper van Allah, help! O onze sjeiks, toestemming, o Sheikh 
‘Abdu Llāh al-Fa’iz ad-Dāghistānī, Sheikh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. 
Hulp!). Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam’iyyah (Onze weg is 
gezelschap en het goede zit in de gemeenschap). 
  
Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm 
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‘Wa ‘Al-law staqāmū `AláAţ-Ţarīqati L’asqaynāhum Mā’an Ghadaqāan’, ‘Als zij 
in Allāh geloven en op de rechte weg blijven, zouden Wij hun zeker overvloedig 
water (regen) geven.’ (Qur’ān 72:16). Ṣadaqa Llāhu l-‘Aẓīm. 

 

Allāh ‘Azza wa-Jalla zegt: als zij recht zijn op istiqāmah (standvastigheid, recht 
zijn), dan geldt dat voor iedereen, voor alle mensen. Als zij op de rechte weg 

blijven, is er genoeg voor hen van alles, en zelfs meer, zegt Allāh ‘Azza wa-Jalla. 
Wanneer zij op istiqāmah blijven, heeft Allāh جل جلاله iedereen zijn rizq (voorziening) 

gegeven. Maar de mens blijft niet op istiqāmah. Istiqāmah betekent 
standvastigheid en recht zijn. Als iedereen recht zou zijn, zonder iemand te 

bedriegen, zonder iemand kwaad te doen, en zich met zijn eigen zaken 
bezighoudt, dan heeft Allāh ‘Azza wa-Jalla voor ieder genoeg gegeven. Maar 
omdat mensen de shayṭāns (duivels) volgen – ego, verlangens, shayṭān en 

dunyā (wereld): de vier vijanden van de mens – kunnen zij helemaal niet op 
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istiqāmah blijven. Zij kunnen niet recht blijven op de rechte weg. Zij kunnen 
niet rechtvaardig blijven en niet rechtvaardig handelen. 

 
Daarom is dunyā een marteling voor iedereen geworden. En degenen die niet 

op istiqāmah (standvastigheid) blijven, worden nog meer gemarteld. Hoe meer 
zij kromme wegen gaan, liegen en verkeerde dingen doen, hoe verder zij van 

de weg afdwalen, en het brengt hen op geen enkele manier voordeel. Ook 

materieel wordt het een leven zonder barakah (zegen). Het wordt een leven 
zonder barakah voor hen. 

 
Nu is de toestand van de wereld altijd in die richting. Er zijn scholen, 

madrasahs (islamitische scholen) en universiteiten. Wat leren zij? Zij zouden het 
juiste moeten leren. Maar terwijl zij het juiste onderwijzen, leren zij nog meer 

over wat verkeerd is. Zij sturen en manipuleren mensen naar hun zin en 
zeggen: “Als je dit doet, krijg je dat. Als je dat doet, krijg je meer.” En 

uiteindelijk krijgen zij niets. Zij bereiken niets behalve schade. Wat zij bereiken 
is niets anders dan kwaad. Want istiqāmah (standvastigheid) moet ook volgens 

het bevel van Allāh ‘Azza wa-Jalla zijn. Zonder dat zal die istiqāmah 
onvermijdelijk een weg worden om van de rechte weg af te dwalen. 

 
Daarom is istiqāmah (standvastigheid) belangrijk. Als je eenmaal op istiqāmah 

bent – men zegt dat de wereld nu 8 miljard mensen telt. Dat zou genoeg zijn 

voor 80 miljard. Maar in deze toestand is het niet eens genoeg voor hen. Het zal 
niet eens genoeg voor hen zijn. Daarom verslinden zij elkaar. Zij verslinden 

elkaar, denkend: “Als deze persoon eet, eet ik niet.” Zij vertrouwen elkaar niet. 
Zij dwalen van de rechte weg af. Zij beweren ook dat hun daden echte kennis 

zijn. Zij leiden ook anderen af. Degene die een ander afleidt, zijn straf – hoeveel 
mensen hij heeft afgeleid, hun zonden komen ook op hem. Moge Allāh جل جلاله ons 

beschermen. 
 
Op veel plaatsen in de Qur’ān ‘Aẓīmu sh-Sha’n spreekt Allāh جل جلاله Azza wa-Jalla 

over deze zaak van istiqāmah (standvastigheid), van recht zijn. Moslims zouden 

dit als eersten moeten doen. Helaas zijn moslims het verst van istiqāmah. Moge 
Allāh جل جلاله hen allen leiden. Moge Allāh جل جلاله ons beschermen tegen het kwaad van 

ons ego en het kwaad van shayṭān. 

 
Wa min Allāhi t-Tawfīq. Al-Fātiḥa. 


