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As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh. A‘ūdhu bi-Llāhi mina sh-shayṭāni 
r-rajīm (Ik zoek mijn toevlucht tot Allah tegen de vervloekte Satan). 
Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm (In de naam van Allah, de meest 
Barmhartige, de meest Genadevolle). Waṣ-ṣalātu wa s-salāmu ‘alā 
Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-Awwalīna wa l-Ākhirīn (En vrede en 
zegeningen zij met onze Boodschapper Mohammed, de leider van de 
Eersten en de Laatsten). Madad yā Rasūla Llāh, madad yā Sādāti Aṣḥābi 
Rasūli Llāh, madad yā Mashāyikhinā, dastūr yā Shaykh ‘Abdu Llāh al-
Fa’iz ad-Dāghistānī, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. Madad (O 
Boodschapper van Allah, help! O meesters, gezellen van de 
Boodschapper van Allah, help! O onze sjeiks, toestemming, o Sheikh 
‘Abdu Llāh al-Fa’iz ad-Dāghistānī, Sheikh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. 
Hulp!). Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam’iyyah (Onze weg is 
gezelschap en het goede zit in de gemeenschap). 
  
Moge Allāh جل جلاله deze bijeenkomsten een middel tot goedheid maken. Dit zijn 

bijeenkomsten die Allāh جل جلاله liefheeft. Een van de broeders vroeg: “Hoe waren die 

landen? Welke plaats vond je het mooist?” Wij zeiden: shukr (dank) aan Allāh 
 waar we ook komen, de dergahs blijven vrij van wereldse bezigheden, van ,جل جلاله

het goede en het slechte. We voelden ons nergens als vreemden. Overal is het 
hetzelfde, shukr aan Allāh جل جلاله. Die mooie bijeenkomst is overal hetzelfde. Want 

het is de bijeenkomst van onze Profeet ṣallá Llāhu ‘alayhi wa-sallam (vrede en 
zegeningen met hem). Het gebeurt met oprechtheid. Mensen hebben het met 

oprechtheid gedaan. Al onze dergahs zijn hetzelfde, of het nu in het rijkste land 
ter wereld is of in het armste. Er is geen verschil; we voelden geen vreemdheid. 
“Hoe lukt dat allemaal?” Shukr aan Allāh جل جلاله, we gaan van de ene plaats naar de 

andere, en het is overal hetzelfde. Die uitstraling, die schoonheid, blijft 

hetzelfde. 
 

Daarom zijn we naar het andere einde van de wereld gereisd en weer terug, en 
opnieuw, zonder ons ooit vreemd te voelen. Hoeveel plaatsen hebben we 
bezocht omwille van Allāh جل جلاله? Hoeveel plekken hebben we gezien? Of het nu een 

lange reis is of een korte tocht, we voelen ons nooit vreemd, shukr aan Allāh جل جلاله. 

Want wat belangrijk is, is bij Allāh جل جلاله zijn, op de weg van Allāh جل جلاله blijven. Als je 
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niet op die weg bent, is het alsof je zegt: “Laten we hierheen gaan, laten we 
daarheen gaan, laten we iets doen.” Wij beginnen een reis omwille van Allāh جل جلاله. 

Met de broeders en hun oprechtheid is er geen gevoel van vreemd zijn en geen 
moeite, met toestemming van Allāh جل جلاله.. 

 
Wees daarom met Allāh جل جلاله, dan zal onze reis gemakkelijk zijn. Iedereen is een 

reiziger, en de weg leidt naar het hiernamaals. Moge die weg mooi zijn, in 
shā’a Llāh (als Allāh het wil). Moge hij niet gevuld zijn met kwaad. We moeten 

anderen zien en medelijden met hen hebben, niet hen beschamen door te 
zeggen: “Ik ben zo, ik ben op deze weg, anderen zijn op een andere, 
tegenovergestelde weg.” Dat is Allāh’s جل جلاله besluit voor hen. Het zijn arme 

mensen. Moge Allāh جل جلاله hen ook leiden. Moge zij niet verdwalen. Moge zij deze 

mooie weg vinden. Moge zij niet in de tegenovergestelde richting gaan. Wie in 

de tegenovergestelde richting gaat, zal nergens komen. Het zal elke keer 

moeilijk voor hem zijn. Hoe hard hij ook probeert, er zal nooit gemak zijn. Moge 
Allāh جل جلاله de kinderen, jongeren en de Ummati Muhammad صلى الله عليه وسلم (gemeenschap van 

de Profeet) beschermen tegen het kwaad van shayṭān (satan). Shayṭān’s kwaad 

is groot in deze dagen. Dat wil zeggen, terwijl iemand op de juiste weg is, kan 
hij hem doen afdwalen. Moge Allāh جل جلاله ons beschermen 

 
Wa min Allāhi t-Tawfīq. Al-Fātiḥa. 


