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ZIJ DIE STREVEN OM EEN MIDDEL TOT LEIDING TE ZIJN 
 

Mawlānā Sheikh Muhammad Adil ar-Rabbani   

        07 november 2025 / 16 Jumada al-Awwal 1447   

        Fajr-gebed – Akbaba Dergah, Istanbul   

       
As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh. A‘ūdhu bi-Llāhi mina sh-shayṭāni 
r-rajīm (Ik zoek mijn toevlucht tot Allah tegen de vervloekte Satan). 
Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm (In de naam van Allah, de meest 
Barmhartige, de meest Genadevolle). Waṣ-ṣalātu wa s-salāmu ‘alā 
Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-Awwalīna wa l-Ākhirīn (En vrede en 
zegeningen zij met onze Boodschapper Mohammed, de leider van de 
Eersten en de Laatsten). Madad yā Rasūla Llāh, madad yā Sādāti Aṣḥābi 
Rasūli Llāh, madad yā Mashāyikhinā, dastūr yā Shaykh ‘Abdu Llāh al-
Fa’iz ad-Dāghistānī, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. Madad (O 
Boodschapper van Allah, help! O meesters, gezellen van de 
Boodschapper van Allah, help! O onze sjeiks, toestemming, o Sheikh 
‘Abdu Llāh al-Fa’iz ad-Dāghistānī, Sheikh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. 
Hulp!). Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam’iyyah (Onze weg is 
gezelschap en het goede zit in de gemeenschap). 
  
Shukr aan Allāh جل جلاله, we zijn gegaan en veilig teruggekeerd. Het was een lange 

reis, maar Allāh جل جلاله heeft ons geholpen. in shā’a Llāh (als Allāh het wil), het 

gebeurde omwille van Allāh جل جلاله; moge Allāh جل جلاله het accepteren. Omdat het een 

lange reis was—en we hadden deze reis eerder gemaakt—vroegen we ons af of 
het nog een tweede keer zou gebeuren. Allāh جل جلاله heeft het mogelijk gemaakt, en 

we zijn gegaan. Mā shā’a Llāh (wat Allāh wil), wanneer Allāh جل جلاله de mensen daar 

leidt, krijgen zij die leiding. En met de barakah (zegen) en himmah (steun) van 
Mawlānā Shaykh Nāẓim hebben duizenden mensen daar Islām omarmd, zijn zij 

bij ṭarīqah (spirituele weg) gekomen en doen zij hun best met hun eigen 

mogelijkheden om deze religie te verspreiden, Islām te verspreiden en de 
mensen daar te helpen. Moge Allāh جل جلاله tevreden met hen zijn; zij hebben ons 

met gastvrijheid en respect ontvangen. 
 

Zij namen ook hun familieleden mee om ons te ontmoeten, zodat zij eveneens 

Islām konden omarmen. Zij hielpen hen en vroegen om duʿā’ (smeekbede) om 
een middel tot hun leiding te zijn. Wanneer een gelovige, een moslim, iets 
goeds ervaart, wenst hij hetzelfde voor anderen. Wat zij wensen is – “  وْلى
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 al-aqrabūna awlā bil-maʿrūf", “De naasten hebben het meeste recht" ,”بالمَعْروف  

op goedheid”, zegt onze Profeet ṣallá Llāhu ‘alayhi wa-sallam. Als je iets goeds 
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wilt doen, begin dan bij je familie. Daarom riepen zij steeds hun familie, 
vrienden en anderen op om de boodschap aan hen over te brengen en het te 
laten zien. En velen van hen kwamen, shukr (dank) aan Allāh جل جلاله. in shā’a Llāh, 

het zal een middel tot leiding zijn. 

 
Omdat het zo’n afgelegen plaats is, zijn er vroeger veel moslims naartoe 

gegaan. Maar hun grootste probleem was dat zij daarheen gingen als moslims, 
terwijl er geen Jamāʿah (gemeenschap), geen ṭarīqah, niets was. Helaas 

raakten zij verdwaald. Maar in shā’a Llāh, nu is er ṭarīqah—en juist daarom 

haat shayṭān (satan) ṭarīqah het meest: ṭarīqah en haqīqah (innerlijke 

waarheid). Shayṭān verafschuwt hen. Hij houdt ook niet van sharīʿah (wet). Hij 

houdt niet van sharīʿah of madhhabs (rechtscholen). Hij houdt niet van de 

mashāyikh (spirituele leraren). Hij houdt niet van de Ahlu l-Bayt (familie van de 
Profeet). Wanneer mensen hen ook niet liefhebben, hebben zij geen tak om zich 

aan vast te houden; dan verdorren zij. 
 
Met Allāh’s جل جلاله toestemming zullen veel mensen door hen leiding krijgen, in 

shā’a Llāh. Want met ṭarīqah: ṭarīqah betekent īmān (geloof). Islām: iedereen is 

moslim; er zijn veel moslims. Zoals we zeiden, veel moslims gingen daarheen 
en raakten verdwaald. Hun grootvaders waren moslim, hun zonen waren 

moslim, zij baden, maar hun kleinkinderen zijn nu mensen die geen band meer 
hebben met Islām. Zij hebben óf geen kennis van religie, óf zijn zoals 

christenen geworden. 
 

In shā’a Llāh, deze keer – Mahdi ‘alayhi s-salām (vrede zij met hem) zal 
sowieso komen. Maar tot die tijd, moge Allāh جل جلاله hen leiden en gelukkig maken. 

Moge die mensen, hun vrienden en familie Islām omarmen. in shā’a Llāh, moge 
zij zich aansluiten bij ṭarīqah. Eerst wisten zij daar niets van ṭarīqah, niets van 

Islām. Zij kwamen bij ṭarīqah, als soefisme. Daarna kregen zij leiding en 

spraken de Shahada (geloofsgetuigenis) uit. Zij verrichten de vijf dagelijkse 

gebeden en alle andere vormen van aanbidding, en geven zo een voorbeeld 
voor de mensen daar. 

 
Moge Allāh جل جلاله tevreden met hen zijn; zij hebben ons geëerd. We zijn 

vijfentwintig dagen samen geweest. Moge Allāh جل جلاله hen eren. Moge Allāh جل جلاله hen 

gelukkig maken, en ons ook, in shā’a Llāh. 
 
Wa min Allāhi t-Tawfīq. Al-Fātiḥa. 
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Er zijn Qur’ān Khatm (volledige recitaties), āyāt (verzen), soerahs, Yāsīn, 

Ṣalawāt (zegeningen over de Profeet), tahlīlāt (lā ilāha illa Llāh), en ook Dala’il 
al-Khayrat, takbīrs (Allāhu akbar) en tahlīlāt gereciteerd. Moge Allāh جل جلاله alle 

goede daden en liefdadigheid accepteren. Allereerst voor de heilige ziel van 
onze Profeet ṣallá Llāhu ‘alayhi wa-sallam, zijn familie en metgezellen, alle 

profeten, awliyā (heiligen), asfiyā (zuiveren), mashāyikh, en voor de zielen van 
al onze voorouders. Vooral voor de ziel van onze Shaykh, Mawlānā Shaykh 
Nāẓim. Voor de zielen van onze moeders, vaders, familieleden, moslims en 

gelovigen. Voor het komen van goedheid en het afweren van kwaad. Moge de 

goede wensen van degenen die het lezen uitkomen. Voor geluk hier en in het 
hiernamaals. 

 
Li-Llah Ta’ala, Al-Fatiha. 


