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ONTMOETINGEN OM ALLĀH جل جلاله IN ZUID-AMERIKA 
 

Mawlānā Sheikh Muhammad Adil ar-Rabbani   

        03 november 2025 / 12 Jumada al-Awwal 1447   

        Santiago, Chili 

       
As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh. A‘ūdhu bi-Llāhi mina sh-shayṭāni 
r-rajīm (Ik zoek mijn toevlucht tot Allah tegen de vervloekte Satan). 
Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm (In de naam van Allah, de meest 
Barmhartige, de meest Genadevolle). Waṣ-ṣalātu wa s-salāmu ‘alā 
Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-Awwalīna wa l-Ākhirīn (En vrede en 
zegeningen zij met onze Boodschapper Mohammed, de leider van de 
Eersten en de Laatsten). Madad yā Rasūla Llāh, madad yā Sādāti Aṣḥābi 
Rasūli Llāh, madad yā Mashāyikhinā, dastūr yā Shaykh ‘Abdu Llāh al-
Fa’iz ad-Dāghistānī, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. Madad (O 
Boodschapper van Allah, help! O meesters, gezellen van de 
Boodschapper van Allah, help! O onze sjeiks, toestemming, o Sheikh 
‘Abdu Llāh al-Fa’iz ad-Dāghistānī, Sheikh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. 
Hulp!). Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam’iyyah (Onze weg is 
gezelschap en het goede zit in de gemeenschap). 
  
AlhamduliLlah, wij danken Allāh جل جلاله dat we deze mensen mogen ontmoeten die 

zo ver van ons land wonen. Onze weg is de weg van licht, de weg van de 
Profeet ṣallá Llāhu ‘alayhi wa-sallam (vrede en zegeningen van Allāh met hem). 

Alle profeten reisden om mensen te bereiken, hen de waarheid te vertellen en 
hen naar het paradijs te leiden. Onze bijeenkomst is alleen omwille van Allāh جل جلاله. 

Allāh ‘Azza wa-Jalla houdt van zulke bijeenkomsten en zegent ze. Er zijn veel 
ḥadīths (uitspraken van de Profeet) van de Profeet ṣallá Llāhu ‘alayhi wa-sallam 

en veel woorden van Allāh ‘Azza wa-Jalla over zulke bijeenkomsten, wanneer de 
bedoeling alleen is om Allāh جل جلاله tevreden te stellen. Onze Profeet صلى الله عليه وسلم zegt in een 

ḥadīth dat Allāh  جل جلاله Zijn جل جلاله engelen beveelt om hun vleugels onder de voeten te 

leggen van de mensen die voor Hem جل جلاله samenkomen. Hij جل جلاله schenkt hen Zijn جل جلاله 

genade. En de Profeet ṣallá Llāhu ‘alayhi wa-sallam zei: wanneer twee 
moslimbroeders elkaar ontmoeten omwille van Allāh جل جلاله, beloont Allāh جل جلاله hen. 

Voor elke stap vergeeft Allāh جل جلاله hen, beloont hen en verhoogt hen één rang. 

 

AlhamduliLlah, ook wij komen van een verre plaats. In shā’a Llāh (als Allāh het 

wil) zal dit een beloning zijn voor ons allemaal. Dit is een echte winst. Wij zijn 
de echte winnaars. Want dit zal bewaard blijven in de Goddelijke 

Tegenwoordigheid van Allāh ‘Azza wa-Jalla, en wij zullen het terugvinden in het 
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hiernamaals. Het is zoals wanneer mensen geld winnen en het op de bank 
zetten; in veel landen, ook in ons land. Ze bewaren hun geld in banken, maar 

vaak geven banken het niet terug. In de Goddelijke Tegenwoordigheid van Allāh 
 wordt het echter voor jou bewaard; niet voor korte tijd, maar voor altijd. Dit جل جلاله

is uit Zijn جل جلاله vrijgevigheid voor de mens. Allāh جل جلاله is de Schepper. Alles is in Zijn 

 جل جلاله Hij .جل جلاله Het universum en alles erin is voor Hem .جل جلاله Hand. Alles is voor Hem جل جلاله

heeft onze aanbidding niet nodig en niet wat wij doen. Toch is Hij جل جلاله blij met 

jou als je dit doet. Hij جل جلاله is blij dat jij wint. Mensen houden er niet van dat 

anderen winnen. Zelfs als ze miljoenen hebben, willen ze niets geven. Zelfs als 

hun rijkdom genoeg is voor duizend jaar, geven ze niet. Maar Allāh ‘Azza wa-
Jalla geeft zonder te tellen: “  حِسَاب ِ

يْر
َ
 ,Bighayri Ĥisāb’ (zonder berekening)‘ ,”بِغ

“Hun beloning zal zonder rekening gegeven worden.” (Qur’ān 39:10). Als je een 
goede daad doet, beloont Allāh جل جلاله je tien keer, tot zevenhonderd keer; daarna 

weet alleen Hij جل جلاله hoe Hij جل جلاله je beloont. Dit is voor de gelukkige mensen. Veel 

mensen kennen de waarheid, kennen deze goede weg en volgen hem niet. 
Daarom is Allāh جل جلاله blij met mensen zoals jullie die samenkomen omwille van 

Zijn جل جلاله liefde, omwille van Allāh جل جلاله. 

 

Mensen wonen al duizenden jaren op dit continent, in deze streek. Sommigen 

zeggen dat het een nieuw continent is. Nee, het bestaat al sinds ‘Ādam ‘alayhi 
s-salām (vrede met hem). ‘Ādam ‘alayhi s-salām is de vader van de mensheid. 

Allāh ‘Azza wa-Jalla heeft alle mensen uit ‘Ādam ‘alayhi s-salām voortgebracht. 
En door Zijn جل جلاله wijsheid heeft Allāh جل جلاله vastgelegd wat iedereen zal eten, 

wanneer hij zal eten, waar hij zal eten en waar hij zal sterven. Allāh جل جلاله heeft dit 

al voor iedereen bepaald. Deze mensen zijn dus niet onbekend voor Allāh جل جلاله. 

Allāh جل جلاله heeft hen geschapen. Vijfduizend jaar, tienduizend jaar – Allāh جل جلاله weet 

wanneer deze mensen hier kwamen.  
 

AlhamduliLlah, wij hebben veel plaatsen bezocht op dit continent. Uiteindelijk 
weten wij dat Allāh ‘Azza wa-Jalla in de Qur’ān zegt: Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-

Raḥīm, “  اد
َ
م  ه

ور
َ
لِّ ق

ُ
 ”.Wa li-Kulli Qawmin Haad”, “Voor elk volk is er een gids“ ,”وَلِك

(Qur’ān 13:07). Voor elke natie is er iemand die hen naar de waarheid leidt. Dus 
op elke plaats waar mensen samenkwamen, stuurde Allāh جل جلاله een profeet. Ook 

hier was er een profeet. Overal was een profeet. Maar mensen veranderden 

snel. Misschien al na vijf jaar veranderden ze. Langzaam, langzaam. Daarna 
dachten ze dat er geen profeet was in deze streek. Op elke plaats in deze 

wereld was een profeet. Natuurlijk waren deze profeten vóór ‘Īsa ‘alayhi s-
salām (Jezus, vrede met hem). Duizenden jaren gingen voorbij en mensen 
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veranderden. Maar ze bleven een beetje respectvol. Of ze volgden iets, zodat ze 
doorgingen met het aanbidden van iets dat hen niet helpt. Daarna leefden ze zo 

vele jaren. Ik weet niet wat ze deden. Maar uiteindelijk zeiden ze dat ze een 
nieuwe plaats hadden gevonden. Dus kwamen ze en vestigden zich hier. Zo liet 
Allāh جل جلاله langzaam de mensen over de hele wereld verspreiden om de tijd van 

de mensheid te voltooien. 

 
Zoals we eerder zeiden, Allāh جل جلاله heeft bepaald dat zij hier zouden komen. Ze 

deden goede dingen – natuurlijk niet veel; ze deden meer slechte en nog 
slechtere dingen dan goede. Maar ze kwamen hier omdat hun rizq 

(levensonderhoud) hier was, dus moesten ze het hier ontvangen. Helaas waren 
deze mensen onderdrukkers; ze lieten niemand denken aan Allāh ‘Azza wa-

Jalla, religie of iets anders. En natuurlijk veranderden ze de religie in een 
andere religie die eigenlijk goed moest zijn, maar met hun eigen ideeën 

gebruikten ze die alleen om mensen te onderdrukken. Daarom, Allāh ‘Azza wa-
Jalla – SubḥānAllāh – degenen die naar dit continent kwamen, probeerden als 

moslims te leven zoals Allāh جل جلاله had bevolen, maar ze gaven deze mensen geen 

kans. Allāh ‘Azza wa-Jalla gaf hen alles. Al deze landen, mashā’Allāh, duizenden 

mijlen – wij reisden met het vliegtuig, met de auto en te voet. Het was 
geweldig; heel rijk. Allāh جل جلاله gaf hen alles. 

 
SubḥānAllāh, telkens horen we dat er problemen zijn hier. Mensen zijn niet 

gelukkig. Ze veroorzaken problemen, anders dan in andere landen; het is niet 
veilig. Daar zit een wijsheid achter. Wat is die wijsheid? Omdat er 

onderdrukking was en veel slechte dingen zijn gedaan aan mensen. Daarom 
komt dit als een erfenis bij de mensen. Wat de voorouders hebben gedaan, 

werkt door eeuwenlang tot nu. Daarom zie je miljoenen mensen uit 
moslimlanden naar dit continent komen, maar geen enkel teken van Islām; 

misschien pas sinds 24 of 30 jaar geleden. 
 

Wat is de oplossing hiervoor? De oplossing is om berouw te tonen, vergeving te 
vragen aan Allāh جل جلاله en tot Islām te komen. “م

َ
ل سر

َ
 Aslim Taslam.” Word“ ,”أسلِم ت

moslim en je zult veilig zijn. Geef je over en je zult veilig zijn. Islām is de religie 
van vrede. Het accepteert geen onderdrukking. Het eerste en belangrijkste is 

rechtvaardigheid. Dit is heel belangrijk in Islām. Al deze mensen spreken over 
“democratie” en andere dingen; telkens brengen ze iets nieuws, maar ze 

hebben geen rechtvaardigheid. Geen enkel land in deze wereld heeft echte 

rechtvaardigheid. Wie zegt: “Er is rechtvaardigheid in dit land of dat land” liegt. 
Het lijkt op rechtvaardigheid, maar ze zijn hypocriet. Er is een gezegde: “ ُل

ر
العَد
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ك
ْ
 Rechtvaardigheid is de basis van heerschappij, van een goed“ ,”أساسُ المُل

leven.” En wie naar de geschiedenis kijkt, vanaf de Profeet ṣallá Llāhu ‘alayhi 

wa-sallam tot de laatste Ottomaanse sultan, vindt geen onrecht. In deze landen 
woonden niet alleen moslims, maar ook joden, christenen, boeddhisten en 

hindoes. Er waren wel 70 verschillende religies. 
 
Maar natuurlijk, wie is de eerste vijand van de mens? Shayṭān (de satan). 

Shayṭān wil mensen geen goede dingen geven. Hij vernietigde de laatste 

islamitische heerschappij, het Ottomaanse rijk. Shayṭān heeft het vernietigd. En 

daarna begon de slechtste eeuw: de 20e eeuw. Nu, al honderd jaar, lijdt de hele 

wereld. Ze beloofden: “We zullen je dit geven, we zullen je dat geven,” maar 
wat deden ze? Ze gaven niets, ze namen alles.   

 
In de geschiedenis zien we dat niemand voor altijd regeert. Allāh جل جلاله heeft ons 

beloofd dat Hij جل جلاله iemand zal sturen uit de afstamming van de Profeet ṣallá 

Llāhu ‘alayhi wa-sallam, een van zijn صلى الله عليه وسلم kleinzonen, die zal redden, in shā’a 

Llāh. In shā’a Llāh, wij wachten op hem, want de wereld wordt elke dag 

slechter en slechter. In shā’a Llāh, wanneer Sayyidinā Al-Mahdi ‘alayhi s-salām 
komt, zal al het slechte dat ze nu veroorzaken, alle problemen zonder oplossing, 

verdwijnen. Er zal rechtvaardigheid zijn. Het zal barakah (zegen) brengen voor 
de hele wereld. Niemand zal iemand onderdrukken. Er zijn veel geheimen en 

veel dingen die mensen niet weten. Je ziet wat er vroeger gebeurde: “Wat is 

dit? Wat is dat?” Mensen vragen zich af. Alles zal duidelijk worden. Wat er 
gebeurde sinds Sayyidinā Ādam ‘alayhi s-salām tot nu. Wie leefde op deze 

aarde, wie leefde daar, deze berg, deze zee: alles wat onbekend was zal 
zichtbaar worden. Wat wij weten over de geschiedenis van de mensheid is 

misschien niet eens vijf procent. In die tijd zal alles bekend zijn, en wie die tijd 
bereikt – in shā’a Llāh het is dichtbij – zal gemakkelijk begrijpen wat er is 

gebeurd. 
 

Die tijd zal een heel gezegende tijd zijn. Na al deze slechte dingen komt er een 
periode van veel goedheid. Maar deze periode duurt slechts veertig jaar. Na 

veertig jaar zal Sayyidinā Al-Mahdi ‘alayhi s-salām komen en Sayyidinā ‘Īsa 
‘alayhi s-salām zal bij hem zijn. Sayyidinā Al-Mahdi zal zeven jaar regeren en 

Sayyidinā ‘Īsa zal veertig jaar regeren. Veel mensen worden misleid over 
Sayyidinā ‘Īsa. Sayyidinā ‘Īsa is een wonder van Allāh جل جلاله. Hij is een wonder. 

Allāh جل جلاله maakte Sayyidatinā Mariam ‘alayha s-salām zwanger zonder huwelijk, 

zonder dat een man haar aanraakte. Wat zij zeggen: “Hij is de zoon van God” is 
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belachelijk. Hoe kan dat zijn? Ḥāshā (verre van dat), het is alsof iemand zegt 

dat een mier trouwde met een olifant. Hoe kan dat! Hoe kun je zeggen dat Allāh 

‘Azza wa-Jalla een zoon heeft! Niemand kan zich voorstellen hoe Allāh ‘Azza wa-
Jalla is, waar Hij جل جلاله is, wat Hij جل جلاله is! Dit is onmogelijk voor ons verstand. 

Sayyidinā ‘Īsa zal in die tijd komen. Hij is nu in de tweede hemel. Ze konden 
hem niet doden. Allāh جل جلاله redde hem en hij wacht op het moment om terug te 

keren. Dan zal hij, in shā’a Llāh, samen met Sayyidinā Al-Mahdi regeren. Hij zal 
het kruis breken. Hij zal niet toestaan dat mensen varkensvlees eten. Hij zal 

regeren volgens de Sharī‘ah (wet) van de Profeet ṣallá Llāhu ‘alayhi wa-sallam. 
En na veertig jaar zal hij overlijden. Zijn graf zal zijn bij de Profeet ṣallá Llāhu 

‘alayhi wa-sallam, in Madina. Het is bekend dat de Profeet ṣallá Llāhu ‘alayhi 
wa-sallam zei over de broeders van de profeten, en hij صلى الله عليه وسلم zei: “Mijn صلى الله عليه وسلم broeder 

‘Īsa ‘alayhi s-salām.” Dus na veertig jaar, wanneer ‘Īsa ‘alayhi s-salām overlijdt, 
is dat het grote teken van Qiyāmah (Dag des Oordeels). Dan komt Qiyāmah 

dichtbij en mensen verlaten opnieuw religie, verlaten goedheid en volgen weer 
hun ego. Dit is de natuur van mensen, omdat ze shayṭān hebben en een ego. 

Wanneer ze iets vinden, volgen ze het snel. Dan is het voorbij. Dan zal Allāh جل جلاله 

een rook sturen. Wanneer gelovigen deze rook ruiken, sterven ze, en alleen 
ongelovigen blijven over. Daarna zal Allāh جل جلاله alles beëindigen en dit zal het 

einde van het leven zijn. Niemand zal dan nog leven. Allen zullen wachten op 
Qiyāmah. Qiyāmah zal, in shā’a Llāh, later komen en iedereen zal krijgen wat 

hij in dit leven heeft gedaan. En wat wij in het begin van de sohbāh (lezing) 
vertelden: wat je krijgt aan beloningen en wat Allāh جل جلاله je gaf, zal dan voor jou 

zijn. In shā’a Llāh, ook met de barakah van oprechte mensen, zal Allāh جل جلاله 

mensen leiden naar Zijn جل جلاله weg, de weg van genade.   

 
Wa min Allāhi t-Tawfīq. Al-Fātiḥa. 


