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OPEN JE OGEN OM GELUK TE VINDEN 
 

Mawlānā Sheikh Muhammad Adil ar-Rabbani   

        17 oktober 2025 / 25 Rabīʿ al-Ākhir 1447   

        Jum’ah – Buenos Aires Dergah, Argentinië 

       
As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh. A‘ūdhu bi-Llāhi mina sh-shayṭāni 
r-rajīm (Ik zoek mijn toevlucht tot Allah tegen de vervloekte Satan). 
Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm (In de naam van Allah, de meest 
Barmhartige, de meest Genadevolle). Waṣ-ṣalātu wa s-salāmu ‘alā 
Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-Awwalīna wa l-Ākhirīn (En vrede en 
zegeningen zij met onze Boodschapper Mohammed, de leider van de 
Eersten en de Laatsten). Madad yā Rasūla Llāh, madad yā Sādāti Aṣḥābi 
Rasūli Llāh, madad yā Mashāyikhinā, dastūr yā Shaykh ‘Abdu Llāh al-
Fa’iz ad-Dāghistānī, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. Madad (O 
Boodschapper van Allah, help! O meesters, gezellen van de 
Boodschapper van Allah, help! O onze sjeiks, toestemming, o Sheikh 
‘Abdu Llāh al-Fa’iz ad-Dāghistānī, Sheikh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. 
Hulp!). Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam’iyyah (Onze weg is 
gezelschap en het goede zit in de gemeenschap). 
  
Bismillāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm  

 
We prijzen Allāh جل جلاله zonder ophouden, in elke ademhaling, voor Zijn  جل جلاله genade 

die ons samenbrengt met gelovigen, mu’min en mu’mināt, in shā’a Llāh (als 

Allāh het wil). Deze dag van Jum’ah is niet zomaar een dag; het is een oceaan 
van barakah (zegeningen) voor de ummah van de Profeet ṣallá Llāhu ‘alayhi 

wa-sallam. Allāh ‘Azza wa-Jalla heeft deze dag verheven boven alle andere 
dagen. Op deze dag begon de schepping van ‘Adam alayhi s-salām, en op deze 

dag zal Qiyāmah (de Dag des Oordeels) plaatsvinden. 
 

Op deze dag van Jum’ah is er een uur waarin de poort van ijābah (verhoring) 
openstaat. Wie in dat uur du’ā’ (smeekbede) verricht, ziet hoe Allāh جل جلاله zijn 

gebed accepteert. Jum’ah is een oceaan van barakah (zegeningen): salawāt 
(zegeningen over de Profeet), ṣalāh (gebed) en ṣadaqah (liefdadigheid) worden 

op deze dag niet alleen geaccepteerd, maar extra beloond. 
 

Allāh ‘Azza wa-Jalla heeft een vaste tijd vastgesteld voor het Jum’ah-gebed. Dit 

gebed moet in jama’ah (gemeenschap) worden verricht, want samenkomst 
brengt zegeningen. Voor de Shāfiʿī is veertig mensen vereist, voor de Ḥanafī 
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volstaat drie mensen en één imām. Wie deze gelegenheid vindt, moet het 
Jum’ah-gebed verrichten. Als dit niet mogelijk is, bidt men de fard van Dhuhr. 

In landen waar het moeilijk is, is er ruimte voor excuus, zoals ziekte of 
onvermogen. Maar wie aanwezig is en toch niet gaat, verliest een grote zegen 

 
Het Jum’ah-gebed is niet compleet zonder de khuṭbah (preek) en twee rakʿāt 

achter de imām. Deze uiterlijke vorm lijkt op het Dhuhr-gebed. Tijdens de 
khuṭbah moet men stil zijn en luisteren, want in die stilte ligt respect en 

gehoorzaamheid. Wanneer Allāh جل جلاله tevreden is met jou, wordt alles in het leven 

eenvoudig en licht. 

 
Alles wat je verricht van aanbidding, liefdadigheid en goede daden is een schat 

die je meeneemt naar de ākhirah (hiernamaals). Dit is het enige dat blijft. De 
grote awliyā’ (heiligen) begrepen dit geheim. Muʿīn al-Dīn Chishtī raḥmatu Llāhi 

ʿalayh, die miljoenen mensen naar Islām leidde, werd eens gevraagd: “Wat is 
succes?” Hij zei: “Succes is om de ākhirah te winnen.” Niet om president, 

dokter, advocaat of miljonair te zijn, want dat zijn slechts schaduwen van 
dunyā (wereld). Als je jouw ākhirah niet wint, is dat geen succes. Wereldse 

glans is vergankelijk en verdwijnt vaak nog vóór het einde van het leven. 

 
Daarom roepen wij in de ṭarīqah (spirituele weg) en met de Awliyā’u Llāh 

(vrienden van Allāh) mensen op om het welbehagen van Allāh جل جلاله te zoeken. Het 

Jum’ah-gebed is een poort naar barakah (zegeningen), maar velen geven er 
geen belang aan, zelfs in moslimlanden. Slechts een klein deel van de ummah 

opent deze deur; misschien vijf of tien procent. 
 
In deze khuṭbah wordt een sleutel geopend door de āyah: ‘ ْم

ُ
ك
َ
سْتَجِبْ ل

َ
ي أ ِ
 ’ادْعُون 

‘Idʿūnī Astajib lakum’ – “Roep Mij aan, Ik zal jullie antwoorden.” (Qur’ān 40:60). 
Dit is een oproep om je hart tot Allāh جل جلاله te richten en Hem te vragen. Du’ā’ 

(smeekbede) is een kracht die deuren opent en zorgen wegneemt. Het leven 
lijkt lang, maar is kort en vergankelijk. Elke dag is een kans om Allāh جل جلاله te 

vragen om ons vast te houden op het rechte pad. Bid voor jezelf, je kinderen en 
alle mensen, want Allāh جل جلاله zegt: “Ik zal accepteren”, in shā’a Llāh. 

 
De Profeet ṣallá Llāhu ‘alayhi wa-sallam zei in een ḥadīth: “عَاء

ُّ
مِنُ الد

ْ
 Het“ ”سِلاحُ المُؤ

wapen van de gelovige is du’ā’.” Ons wapen is geen pistool, maar du’ā’. Door 
du’ā’ opent Allāh جل جلاله voor ons de weg naar rizq (voorziening), gezondheid en 

bescherming. Het geeft een goed leven en geluk. Geluk en tevredenheid zijn 
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vandaag heel belangrijk, want veel mensen hebben dat niet. Ze zoeken overal, 
terwijl het recht voor hun ogen ligt. Shayṭān maakt mensen blind. Maar jouw 

geluk is dichtbij. Open je ogen en je zult gelukkig zijn, in shā’a Llāh. 
 
Moge Allāh جل جلاله onze du’ā’ accepteren. Wij bidden voor jullie en jullie land, dat 

Allāh جل جلاله iedereen hidāyah (leiding) geeft, zodat zij leven in Islām, īmān (geloof) 

en rechtvaardigheid, in shā’a Llāh. Wij vragen om de komst van Sayyidinā Al-
Mahdī alayhi s-salām, zodat de hele wereld zich opent voor waarheid en vrede, 

in shā’a Llāh. 
 
Wa min Allāhi t-Tawfīq. Al-Fātiḥa. 


