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DOOD JE GEWETEN NIET

Mawlana Sheikh Muhammad Adil ar-Rabbani
10 oktober 2025 / 18 Rabi* al-Akhir 1447
& Fajr-gebed — Akbaba Dergah, Istanbul

As-Salamu ‘alaykum wa rahmatu Llah. A‘adhu bi-Llahi mina sh-shaytani
r-rajim (Ik zoek mijn toevlucht tot Allah tegen de vervloekte Satan).
Bismi Ll1ahi r-Rahmani r-Rahim (In de naam van Allah, de meest
Barmhartige, de meest Genadevolle). Was-salatu wa s-salamu ‘ala
Rasilina Muhammadin Sayyidi l1-Awwalina wa l-Akhirin (En vrede en
zegeningen zi1j met onze Boodschapper Mohammed, de leider van de
Eersten en de Laatsten). Madad ya Rasila Llah, madad ya Sadati Ashabi
Rasuli Ll1ah, madad ya Mashayikhina, dastdr ya Shaykh ‘Abdu Ll1ah al-
Fa’iz ad-Daghistani, Shaykh Muhammad Nazim al-Haqqani. Madad (0O
Boodschapper van Allah, help! 0 meesters, gezellen van de
Boodschapper van Allah, help! 0 onze sjeiks, toestemming, o Sheikh
‘Abdu L1ah al-Fa’iz ad-Daghistani, Sheikh Muhammad Nazim al-Haqqganti.
Hulp!). Tariqatuna s-suhbah wa l-khayru fi 1l-jam’iyyah (Onze weg 1is
gezelschap en het goede zit in de gemeenschap) .

Bismillahi r-Rahmani r-Rahim,

Toen Allah ‘Azza wa-Jalla de mens schiep, verhief Hij 8¢ hem boven alle
schepselen en bekleedde hem met edele eigenschappen. Maar in zijn innerlijk
plaatste Hij ook de nafs (ego), die altijd naar het slechte neigt. Zoals de mensen
van suliik zeggen: de nafs is een sluier die het licht van de waarheid bedekt.
Tegelijk schonk Allah ¢ een innerlijk kompas: het geweten, een straal van nar
(goddelijke licht) in het galb (hart), zodat de mens kan onderscheiden en niet in
zulm (onrecht) valt. En Hij 85 legde in hem rahmah (mededogen), een geur van
Zijn barmhartigheid.

Wie het pad van goedheid wil bewandelen, moet eerst de nafs (ego) bedwingen,
want zij is de poort naar duisternis. Wanneer het geweten ontwaakt, wordt de
hand rein van zulm (onrecht), en het hart vrij van bedrog. Dan begint iman
(geloof) als een zaad in het galb (hart) te ontkiemen, en met elke stap in sulik
(spirituele reis) groeit het, tot het de tuin van hidayah (leiding) bereikt.

Wanneer het geweten sterft, blijven de uiterlijke vormen leeg. Iemand kan
zeggen: “Ik ben moslim,” zijn vijf salah (rituele gebeden) verrichten en zelfs de
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’ '} hajj (bedevaart) volbrengen. Maar zonder geweten is het galb (hart)

> | verduisterd, en de nafs (ego) wordt zijn gids. Dan is de salah slechts beweging,
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en de hajj slechts een reis, terwijl de innerlijke sultk (spirituele weg) stil blijft.

Dit is de hikmah (wijsheid) van Allah ‘Azza wa-Jalla, een oceaan die geen
verstand kan omvatten. Hij % zegt: “Ik heb de mens in de mooiste vorm
geschapen.” ‘s3T5 638 485" - Wa Lagad Karramna Bani ‘Adam - “En Wij hebben
de kinderen van Adam geéerd.” (Qur'an 17:70). Hij ¢ verhief de mens tot de
hoogste magam (rang) en bekleedde hem met de mooiste sifat
(eigenschappen). Maar deze eer leeft alleen door geweten, want het geweten is
een straal van ndr (licht) in het galb (hart). Wanneer het geweten sterft, valt de
mens in ghaflah (onoplettendheid) en volgt hij slechts zijn nafs (ego). Dan wordt
de kroon van karamah (eer) weggenomen, en blijft slechts de schaduw van
vorm.

Daarom zie je soms iemand zonder iman (geloof), maar met een levend
geweten. Hij verricht daden van rechtvaardigheid die sommige moslims niet
doen. En men vraagt: “Hoe is dit mogelijk?” Het is het geweten, een vonk van
ndr (licht) die Allah ‘Azza wa-Jalla in de mens heeft gelegd. Maar je ziet ook

onze Meester salla Llahu ‘alayhi wa-sallam. De mens wiens qalb (hart) leeft met

?\ ,‘ mensen die zich moslim noemen, terwijl hun handen vol zulm (onrecht) en hun
Zﬁ'" hart vol bedrog is. Waarom? Omdat het geweten gestorven is; zij hebben het
o {: geweten geslacht, en de nafs (ego) regeert.

Q\“?’—-’i Wanneer het geweten sterft, is zijn leven moeilijk terug te brengen; het is als
Q\L 4 een lamp die dooft in de nacht. Maar wie het bewaart, vindt barakah (zegen) in
;'g ‘:Q elke stap. Het hoogste geschenk is magbil (aanvaard) zijn bij Allah 2 en bij

geweten en rahmah (mededogen) is geliefd bij Allah ‘Azza wa-Jalla, bij de
Profeet salla LIahu ‘alayhi wa-sallam, bij de ‘awliya’ (heiligen) en bij de sadiqin

%‘t\_ % 4 (waarachtigen).

p 4

_{/:5:_:\ ‘; Dit is wat werkelijk blijft. Bezittingen en rijkdom die door zulm (onrecht) en

o5 4 4 khiyanah (bedrog) zijn verzameld, zijn zonder waarde. Allah ‘Azza wa-Jalla

‘ e,‘ i heeft er geen behoefte aan; het is slechts een last voor jou. Rust komt alleen

£ f,’a”"j’ wanneer het geweten herleeft, want men zegt: “Een zuiver geweten is een

O ,-1 | zuiver qgalb (hart).” Wanneer het geweten helder is, straalt het hart in sakinah
Jﬁ’\ (innerlijke rust). Moge Allah ¢ ons behoeden voor een staat zonder geweten, in
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sha’a Llah, en ons leiden zodat wij dit kostbare amanah (toevertrouwd
geschenk) niet vernietigen, in sha‘a Llah.
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Wa min Allahi t-Tawfig. Al-Fatiha.
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De Qur‘an-khatms, tasbihat, soerahs, ayat en Dala’il al-Khayrat-khatms die zijn
gereciteerd, schenken wij als hadiyyah (spiritueel geschenk) aan onze Meester
#B, zijn # Ahlu I-Bayt en Sahabah, alle Anbiya, Awliya en Asfiya, en aan de
arwah (zielen) van onze Mashayikh. Moge deze nur (licht) hen bereiken, in sha’a
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PR Y LIah. Moge de niyyah (intentie) van degenen die gereciteerd hebben, vervuld
‘igf i worden: voor sa‘adah (geluk) in dunya (de wereld) en akhirah (hiernamaals),
fos @ voor shifa (genezing), en als sabab (middel) voor khayr (goedheid). In sha’a
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LIah, moge het een deur van hidayah (leiding) openen. Moge Allah 3 ons
beschermen tegen shar (kwaad) van mensen en tegen de waswasah
(fluisteringen) van shaytan. Moge Hij % ons verheffen tot de hoogste magamat
(rangen) en ons nabijheid (qurb) schenken, in sha‘a Llah.
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Bi-Hurmeti I-Fatiha..
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