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DE EERSTE LES IN DE ṬARĪQAH (DE SPIRITUELE WEG) 
 

Mawlānā Sheikh Muhammad Adil ar-Rabbani   

        09 oktober 2025 / 17 Rabīʿ al-Ākhir 1447   

        Fajr-gebed – Akbaba Dergah, Istanbul 

       
As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh. A‘ūdhu bi-Llāhi mina sh-shayṭāni 
r-rajīm (Ik zoek mijn toevlucht tot Allah tegen de vervloekte Satan). 
Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm (In de naam van Allah, de meest 
Barmhartige, de meest Genadevolle). Waṣ-ṣalātu wa s-salāmu ‘alā 
Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-Awwalīna wa l-Ākhirīn (En vrede en 
zegeningen zij met onze Boodschapper Mohammed, de leider van de 
Eersten en de Laatsten). Madad yā Rasūla Llāh, madad yā Sādāti Aṣḥābi 
Rasūli Llāh, madad yā Mashāyikhinā, dastūr yā Shaykh ‘Abdu Llāh al-
Fa’iz ad-Dāghistānī, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. Madad (O 
Boodschapper van Allah, help! O meesters, gezellen van de 
Boodschapper van Allah, help! O onze sjeiks, toestemming, o Sheikh 
‘Abdu Llāh al-Fa’iz ad-Dāghistānī, Sheikh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. 
Hulp!). Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam’iyyah (Onze weg is 
gezelschap en het goede zit in de gemeenschap). 
  
Bismillāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm  

 

Mawlānā Sheikh ‘Abdu Llāh ad-Dāghestānī gaf steeds de raad aan Mawlānā 
Shaykh Nāẓim om zijn sohbats vast te leggen, want woorden zijn een amanah 

(vertrouwen). De eerste les in de ṭarīqah is: “هَا آدَاب
ِّ
ل
ُ
 ك

ُ
ة

َ
رِيق  At-ṭarīqah kulluha“ ”,الطَّ

‘Adaab.” De weg van ṭarīqah (de spirituele weg) is geheel gebouwd op adab 

(innerlijke verfijning en goede manieren), want zonder adab is er geen toegang 
tot sulūk (de reis naar Allāh). 

 
Wie zich niet kleedt in adab (goede manieren) mag niet zeggen: “Ik hoor bij de 
ṭarīqah.” Zo iemand blijft als een voorbijganger op de straat, ver van sulūk (de 

innerlijke reis). Wie geen respect toont voor anderen, geen eerbied heeft voor 

ouderen en geen vriendelijkheid toont aan familie of buren, heeft de poort van 
ṭarīqah niet betreden, want adab is de sleutel tot de weg. 

  
Ṭarīqah, zoals gezegd, is gebouwd op adab (innerlijke verfijning). Het licht van 

adab straalt het sterkst in de Profeet ṣallá Llāhu ‘alayhi wa-sallam, wiens adab 
volmaakt was. Wie de weg van ṭarīqah wil betreden, moet zich spiegelen aan 



  
 

 

 
www.mawlanasultan.org 

hem صلى الله عليه وسلم en wandelen op zijn pad, want hij is de miṣbāḥ (lamp) die de reiziger in 

sulūk (de innerlijke reis) leidt. 

 
Daarom horen liegen, kwaadspreken en slechte daden niet bij adab (innerlijke 

verfijning). Adab is gehoorzaamheid: gehoorzaamheid aan het bevel van Allāh 
‘Azza wa-Jalla en het volgen van de weg van de Profeet ṣallá Llāhu ‘alayhi wa-

sallam. Dat is de kern. Vandaag zoeken mensen vreemde dingen en vallen in 
ghaflah (onoplettendheid), en dat is de weg van gewone mensen, niet van de 
ṭarīqah. ṭarīqah is het spiegelen aan het volmaakte karakter van de Profeet صلى الله عليه وسلم 

en hem volgen in sulūk (de innerlijke reis). Moge Allāh جل جلاله ons helpen, want veel 

mensen in de ṭarīqah worden gevangen door hun nafs (ego) en doen wat het 

verlangt. 

 
Wat is ṭarīqah dan? ṭarīqah is tazkiyah (zuivering) door discipline. Je moet je 

nafs (ego) temmen en onder de leiding van adab (innerlijke verfijning) brengen. 
Een nafs die gedisciplineerd is, tilt je naar de hoogste maqāmāt (spirituele 

graden). Er is geen andere weg. Schreeuwen, ruzie maken of grofheid openen 
geen deuren; zij sluiten ze. Daarmee kom je niet vooruit, je valt terug in 
ghaflah (onoplettendheid). Moge Allāh جل جلاله ons beschermen tegen het kwaad van 

ons nafs.   

 
Ze vragen: “Wat moeten we doen in de ṭarīqah?” Het antwoord is: kleed je in 

adab (innerlijke verfijning). Het grootste werk is je adab bewaren, want zonder 
adab sluit de poort van sulūk (de innerlijke reis). Wees bewust van je daden, je 
houding en je woorden, zodat je qalb (hart) helder blijft. Moge Allāh جل جلاله ons 

allemaal helpen, ons gemak geven en ons beschermen tegen de invloed van de 

nafs (ego). 
 
Wa min Allāhi t-Tawfīq. Al-Fātiḥa.   


