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REAGEER NIET OP ONWETENDEN 
 

Mawlānā Sheikh Muhammad Adil ar-Rabbani   

        07 oktober 2025 / 15 Rabīʿ al-Ākhir 1447   

        Fajr-gebed – Akbaba Dergah, Istanbul 
       

As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh. A‘ūdhu bi-Llāhi mina sh-shayṭāni 
r-rajīm (Ik zoek mijn toevlucht tot Allah tegen de vervloekte Satan). 
Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm (In de naam van Allah, de meest 
Barmhartige, de meest Genadevolle). Waṣ-ṣalātu wa s-salāmu ‘alā 
Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-Awwalīna wa l-Ākhirīn (En vrede en 
zegeningen zij met onze Boodschapper Mohammed, de leider van de 
Eersten en de Laatsten). Madad yā Rasūla Llāh, madad yā Sādāti Aṣḥābi 
Rasūli Llāh, madad yā Mashāyikhinā, dastūr yā Shaykh ‘Abdu Llāh al-
Fa’iz ad-Dāghistānī, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. Madad (O 
Boodschapper van Allah, help! O meesters, gezellen van de 
Boodschapper van Allah, help! O onze sjeiks, toestemming, o Sheikh 
‘Abdu Llāh al-Fa’iz ad-Dāghistānī, Sheikh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. 
Hulp!). Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam’iyyah (Onze weg is 
gezelschap en het goede zit in de gemeenschap). 
  
Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm: 

 

إِذاَ خَاطَبهَُمُ الْجَاهِلوُنَ قَالوُا سَلََمًا و ََ  
(Qur’ān 25:63). ‘Wa ‘Idhā Khātabahumu Al-Jāhilūna Qālū Salāmāan’, 

“Wanneer de onwetenden hen benaderen, antwoorden zij met vrede, want hun 
qalb (hart) blijft verbonden met Allāh جل جلاله en niet met de woorden van mensen.” 

Ṣadaqa Llāhu l-‘Aẓīm. 

 

Allāh ‘Azza wa-Jalla zegt tegen de mu’mins (gelovigen): “Wanneer de 
onwetenden spreken, blijf stil en keer je qalb (hart) naar Allāh جل جلاله. Geef hen 

geen aandacht,” zegt Allāh ‘Azza wa-Jalla. Dit is een adab (spirituele houding) 
van onze Profeet ṣallá Llāhu ‘alayhi wa-sallam, geliefd bij Allāh جل جلاله. Als je 

reageert, voed je hun nafs (ego) en jouw eigen nafs groeit ook. Hij denkt: ‘Ik 

ben iets,’ en zijn ghaflah (onoplettendheid) neemt toe. Hoe meer jij antwoordt, 
hoe meer de sluier tussen jou en Allāh جل جلاله dikker wordt. Het brengt jou onrust 

en geeft hem geen licht. 
 

Vandaag noemen ze dit polemiek. Ze zeggen: “Laten we niet in polemiek gaan.” 
Dit is een groot punt van adab (spirituele houding). Want de onwetenden 
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gebruiken deze methode om hun nafs (ego) te voeden. Ze vallen iedereen aan 
om gezien te worden. Groot of klein, geleerde of tiran – allen zoeken riya’ 

(opvallendheid) en faam. Door deze woordenstrijd lijkt een onbekende 
onwetende belangrijk, en mensen in ghaflah (onoplettendheid) volgen hem, 

alsof hij leiding heeft. 
 

Zoals Allāh ‘Azza wa-Jalla leert, is het hoogste adab (spirituele houding) om niet 
in discussie te gaan met de onwetenden. Spreek de ḥaqq (waarheid) en laat het 

rusten; wie het accepteert, accepteert het, en wie niet, dat is een zaak van 
qadar (goddelijke beschikking). Dit is een belangrijk punt op het pad van sulūk 

(spirituele reis). Maar vandaag zien we hoe de nafs (ego) mensen drijft om 

direct te reageren: “Ik zal hem antwoorden, ik zal iets doen.” Dit is een valstrik 
van ghaflah (onoplettendheid) en niet de weg van onze Profeet ṣallá Llāhu 

‘alayhi wa-sallam. 
 

We moeten het bekende voorval van onze Profeet ṣallá Llāhu ‘alayhi wa-sallam 
herhalen. Een man sprak slechte woorden tegen Sayyidina Abu Bakr radiya 

Llāhu ‘anhu. De Profeet ṣallá Llāhu ‘alayhi wa-sallam stond naast hem en 
glimlachte, want zijn qalb (hart) zag de engel die hem verdedigde. Eén keer, 

twee keer bleef Abu Bakr stil, maar bij de derde keer antwoordde hij. Op dat 
moment veranderde het gezicht van de Profeet صلى الله عليه وسلم, zijn glimlach verdween en 

hij صلى الله عليه وسلم vertrok. Abu Bakr, met zijn zuivere nafs (ego), begreep meteen en volgde 

hem. Hij zei: “Ya RasulaLlah, hij zei zoveel tegen mij. U glimlachte terwijl hij 

slechte woorden sprak. Toen ik antwoordde, vond u het niet goed en ging weg.” 
De Profeet ṣallá Llāhu ‘alayhi wa-sallam zei: “Zolang jij zweeg, stuurde Allāh جل جلاله 

een engel die jou verdedigde. Toen jij sprak, ging de engel weg en kwam 
shayṭān. Ik blijf niet waar shayṭān is.” Dit leert ons dat ṣabr (geduld) en stilte 

bescherming (ināyah) brengen, terwijl woorden de sluier van ghaflah 

(onoplettendheid) dichter maken. 

 
Zo is het. Dit is belangrijk om te begrijpen. Zolang jij antwoordt op een 
onwetende, is shayṭān daar. Zolang jij niet antwoordt, verdedigen de engelen 

jou. Daarom moet je je ego beheersen. Vergeet dit niet. Hoe meer je reageert 
op onwetenden, hoe meer zij het probleem groter maken en hoe meer shayṭāns 

zich vermenigvuldigen. Moge Allāh جل جلاله ons beschermen tegen hun kwaad. 

 
Wa min Allāhi t-Tawfīq. Al-Fātiḥa. 


