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ALLĀH جل جلاله IS MET WIE HEM جل جلاله VREEST UIT LIEFDE EN NIET UIT 
ANGST 

 
Mawlānā Sheikh Muhammad Adil ar-Rabbani   

        4 oktober 2025 / 12 Rabī‘ al-Ākhir 1447   

        Fajr-gebed – Akbaba Dergah, Istanboel 

       
As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh. A‘ūdhu bi-Llāhi mina sh-shayṭāni 
r-rajīm (Ik zoek mijn toevlucht tot Allah tegen de vervloekte Satan). 
Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm (In de naam van Allah, de meest 
Barmhartige, de meest Genadevolle). Waṣ-ṣalātu wa s-salāmu ‘alā 
Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-Awwalīna wa l-Ākhirīn (En vrede en 
zegeningen zij met onze Boodschapper Mohammed, de leider van de 
Eersten en de Laatsten). Madad yā Rasūla Llāh, madad yā Sādāti Aṣḥābi 
Rasūli Llāh, madad yā Mashāyikhinā, dastūr yā Shaykh ‘Abdu Llāh al-
Fa’iz ad-Dāghistānī, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. Madad (O 
Boodschapper van Allah, help! O meesters, gezellen van de 
Boodschapper van Allah, help! O onze sjeiks, toestemming, o Sheikh 
‘Abdu Llāh al-Fa’iz ad-Dāghistānī, Sheikh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. 
Hulp!). Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam’iyyah (Onze weg is 
gezelschap en het goede zit in de gemeenschap). 
  
Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm: 

 

حْسِنُونَ  الَّذِينَ هُم مُّ َ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوا وَّ    إِنَّ اللََّّ
(Qur’ān 16:128). ‘Inna Llāha ma‘a lladhīna it-taqaw wa lladhīna hum 
muḥsinūn’, ‘Voorwaar, Allāh is met de harten die leven in taqwā (bewustzijn 

van Allāh) en met de zielen die iḥsān (het zien van Allāh met het hart) 

belichamen.’ Ṣadaqa Llāhu l-‘Aẓīm. _Dit vers onthult een geheim: nabijheid tot 

Allāh جل جلاله is niet door uiterlijke vormen, maar door een qalb (hart) dat straalt in 

Zijn aanwezigheid en een nafs (ego) dat zich heeft overgegeven aan Zijn wil._ 

 
Allāh ‘Azza wa-Jalla zegt: wie wil dat Allāh جل جلاله nabij is, moet de sirāṭ (rechte 

weg) volgen die Hij جل جلاله heeft getoond en leven in taqwā (bewustzijn van Allāh). 

Deze taqwā is geen uiterlijke angst, maar een innerlijke ḥayā’ (schaamte uit 

liefde) wanneer je iets doet dat je van Hem verwijdert. Het gevaar is niet de 
zonde zelf, maar een hart dat geen tawbah (berouw) kent. Nabijheid tot Allāh  جل جلاله 

vraagt om een qalb (hart) dat zacht is, een nafs (ego) dat zich onderwerpt, en 

daden die anderen vrede brengen. 
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Allāh جل جلاله bemint de muḥsinīn (zij die handelen met iḥsān – schoonheid en 

oprechtheid). Dit zijn de mensen die anderen helpen en hun hart zuiver houden. 
De ṭarīqah (spirituele weg), Islām en Sharī‘ah (goddelijke wet) roepen ons op 

tot deze staat van iḥsān. Wie hiervan afwijkt, volgt zijn nafs (ego) en begeerten. 

Ze zeggen: “Ik ben moslim,” maar hun daden breken harten. Ze zeggen: “Ik 

ben moslim,” maar hun handen doen kwaad. Ze zeggen: “Ik ben moslim,” 

maar hun woorden misleiden. Het grootste bedrog is niet materieel, maar 
spiritueel: het wegleiden van zielen van de sirāṭ al-mustaqīm (rechte weg) en 

hen in de duisternis van hun eigen toestand trekken. 

 
Nabijheid tot Allāh جل جلاله is nabijheid tot de ṣādiqīn (oprechten). Hun gezelschap is 

een spiegel van licht. Wie zich van hen verwijdert, sluit zich af van de ināyah 
(bescherming) van Allāh جل جلاله. Bij Allāh جل جلاله zijn betekent liefde en adab (respect) 

voor de Profeet ṣallá Llāhu ‘alayhi wa-sallam, voor zijn Ahlu l-Bayt (familie), en 
voor de Awliyā’ (heiligen) en Mashāyikh (spirituele gidsen). Dit pad is de ṭarīqah 

(spirituele weg) die Allāh جل جلاله liefheeft. Buiten dit pad volgt men slechts de stem 

van de nafs (ego) en dwaalt in ghaflah (onoplettendheid). 

 
Wees waakzaam en laat je niet misleiden door de mensen van ghaflah 

(onoplettendheid). Men spreekt vaak over geld en bezit: “Hij heeft gestolen, hij 
is ermee gevlucht.” Maar dit is niet het grootste verlies. Het grootste verlies is 
wanneer iemand je īmān (geloof) rooft en je hart wegleidt van Allāh  جل جلاله. Laat je 

niet gevangen nemen door hun bedrog. Dunyā (de wereld) is vergankelijk, maar 
de ākhirah (het Hiernamaals) is eeuwig en zonder compromis. Moge Allāh جل جلاله 

ons qalb (hart) beschermen, ons bewaren in Zijn ināyah (bescherming) en ons 
maken tot de geliefden van Allāh جل جلاله, in shā’a Llāh. 

 
Wa min Allāhi t-Tawfīq. Al-Fātiḥa. 


