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ALLES OVER DROMEN 
 

Mawlānā Sheikh Muhammad Adil ar-Rabbani   

        01 oktober 2025 / 09 Rabīʿ al-Ākhir 1447   

        Fajr-gebed – Akbaba Dergah, Istanboel 
       

As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh. A‘ūdhu bi-Llāhi mina sh-shayṭāni 
r-rajīm (Ik zoek mijn toevlucht tot Allah tegen de vervloekte Satan). 
Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm (In de naam van Allah, de meest 
Barmhartige, de meest Genadevolle). Waṣ-ṣalātu wa s-salāmu ‘alā 
Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-Awwalīna wa l-Ākhirīn (En vrede en 
zegeningen zij met onze Boodschapper Mohammed, de leider van de 
Eersten en de Laatsten). Madad yā Rasūla Llāh, madad yā Sādāti Aṣḥābi 
Rasūli Llāh, madad yā Mashāyikhinā, dastūr yā Shaykh ‘Abdu Llāh al-
Fa’iz ad-Dāghistānī, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. Madad (O 
Boodschapper van Allah, help! O meesters, gezellen van de 
Boodschapper van Allah, help! O onze sjeiks, toestemming, o Sheikh 
‘Abdu Llāh al-Fa’iz ad-Dāghistānī, Sheikh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. 
Hulp!). Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam’iyyah (Onze weg is 
gezelschap en het goede zit in de gemeenschap). 
  
Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm:    
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“Wa Ja`alnā Nawmakum Subātāan” – “En Wij hebben jullie slaap gemaakt tot 
rust.” (Qur’an 78:9). Ṣadaqa Llāhu l-‘Aẓīm.   

 
Allāh ‘Azza wa-Jalla zegt in de Qur’ān ‘Aẓīmu sh-Sha’n: “Wij hebben jullie slaap 

gegeven als rust.” Mensen dromen natuurlijk tijdens hun slaap. De meeste 
mensen herinneren zich hun dromen niet. Sommigen wel, en zij zeggen: “We 

zien enge dromen.” Ze klagen: “We zien jinn, we zien dit, we zien dat.” En dan 
vragen ze: “Wat moeten we doen?”   

 
Dromen hebben geen invloed. Als je tegen niemand zegt: “Ik had een enge 

droom,” gebeurt er niets. Maar als je het vertelt aan iemand die er niets van 
weet en het verkeerd uitlegt – moge Allāh جل جلاله ons beschermen – dan kan het 

slecht aflopen.   
 

Daarom: als je een droom hebt gehad, goed of slecht, vertel het niet aan 
iedereen. Vertel het alleen aan iemand die er verstand van heeft en het goed 
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kan uitleggen, zodat het iets goeds kan worden. Anders haal je jezelf onnodige 
problemen op de hals.   

 
Vertel dus niet alles aan iedereen, vooral niet over dromen. Als je zegt: “Ik had 
een enge droom,” wees niet bang. Met toestemming van Allāh جل جلاله gebeurt er 

niets zolang je het niet verkeerd uitlegt en niet aan iemand vertelt. En als je 

wakker wordt na zo’n droom, lees dan een āyah (een vers), een sūrah 
(hoofdstuk) of de Fātiḥa. Met toestemming van Allāh جل جلاله zal het geen kwaad 

doen.   
 

Veel mensen denken: “Het is alsof het echt is gebeurd.” Ze beginnen te 
vertellen: “We zagen jinn en geesten.” Maar zulke dromen hebben geen enkele 
invloed en brengen geen kwaad, met toestemming van Allāh جل جلاله.   

 
Moge Allāh جل جلاله de dromen die we zien een middel maken voor het goede. 

Dromen zijn een geheim van Allāh ‘Azza wa-Jalla. Allāh جل جلاله laat mensen Zijn 

macht zien door middel van dromen. Het zijn Zijn جل جلاله geheimen. Terwijl iemand 

gewoon zit, kan hij dingen zien die hij nooit had verwacht, heel bijzondere 
dingen. Zo toont Allāh ‘Azza wa-Jalla Zijn جل جلاله macht.   

 
Soms ziet iemand een heel enge droom. Als hij wakker wordt, is hij opgelucht: 
“Alhamdulillah, het was maar een droom!” Hij moet Allāh جل جلاله danken dat het niet 

echt is gebeurd. Het was alleen een droom en het is voorbij. Ook dat is een 
groot teken van de wijsheid van Allāh ‘Azza wa-Jalla. Zijn جل جلاله wijsheid is 

oneindig. Het verstand van een mens kan Zijn جل جلاله wijsheid niet bevatten.   

 
Sommige mensen onderzoeken hoe een droom ontstaat. Natuurlijk zijn er 

verschillende soorten dromen. Sommige komen door wat je de dag ervoor hebt 
gedaan. Dan zijn er shayṭāni (van de duivel) dromen, en er zijn rahmāni (van 

Allāh جل جلاله) dromen. Dit zijn in het kort de soorten dromen.   

 
Moge Allāh جل جلاله ze tot een middel maken voor het goede. En moge Allāh جل جلاله ons 

allemaal beschermen tegen het kwaad.   

 
Wa min Allāhi t-Tawfīq. Al-Fātiḥa. 


