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HADITHLES: DE WAARDE VAN HET AWWĀBĪN-GEBED EN 
GEBEDEN IN HUIS 

 
Mawlana Shaykh Muhammad Adil ar-Rabbani 

        16 september 2025 / 24 Rabīʿ al-Awwal 1447   

        Beylerbeyi Dergāh – Istanbul          

 
As-Salāmu ʿAlaykum wa RaḥmatuLlāhi wa Barakātuh (Vrede, 

barmhartigheid en zegeningen van Allāh zij met jullie.) Aʿūdhu biLlāhi mina sh-

shayṭāni r-rajīm (Ik zoek mijn toevlucht bij Allāh tegen de vervloekte Shayṭān.) 

BismiLlāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm (In de Naam van Allāh, de Meest Barmhartige, 

de Meest Genadevolle.) Wa ṣ-Ṣalātu wa s-Salāmu ʿalá Rasūlinā 

Muḥammadin Sayyidi l-Awwalīna wa l-Ākhirīn (En gebeden en vrede zij met 

onze Boodschapper Muḥammad صلى الله عليه وسلم, de meester van de eersten en de laatsten.) 

Madad yā RasūluLlāh (Hulp, o Boodschapper van Allāh صلى الله عليه وسلم) Madad yā Sādāti 

Aṣḥābi RasūliLlāh (Hulp, o Meesters, metgezellen van de Boodschapper van 

Allāh صلى الله عليه وسلم) Madad yā Mashāyikhinā (Hulp, o onze eerbiedwaardige sheikhs) 

Dastūr Mawlānā Shaykh ʿAbdullāh al-Fāʾiz ad-Dāghistānī, Shaykh 

Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. Madad.  (Toestemming en leiding, Mawlānā 

Shaykh ʿAbdullāh al-Fāʾiz ad-Dāghistānī en Shaykh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. 

Hulp.) 

 

  
 

1- Qala RasuluLlah salla Llāhu ‘alayhi wa-sallam   
De Boodschapper van Allāh جل جلاله (vrede zij met hem صلى الله عليه وسلم) zei:   

 

من صلى بعد المغربِ سِتَّ رَكَعاتٍ لم يَتكََلَّمْ فيما بينَهن بسوء عُدِلْنَ له بعبادةِ ثِنْتيَْ  

 عَشْرَةَ سَنَة  
Onze geliefde Profeet صلى الله عليه وسلم heeft gezegd: “Wie na het Maghrib-

gebed zes rak‘ahs bidt en in die tijd geen slechte woorden 
spreekt, krijgt een beloning alsof hij twaalf jaar lang heeft 

aanbeden.” 
Na de soennah van Maghrib bid je het Awwābīn-gebed (het gebed 

van degenen die terugkeren naar Allāh جل جلاله), bestaande uit zes 

rak‘ahs. De beloning hiervoor is enorm groot. 
 

2- Qala RasuluLlah salla Llāhu ‘alayhi wa-sallam   
De Boodschapper van Allāh جل جلاله (vrede zij met hem صلى الله عليه وسلم) zei:   
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  من صلى ما بين المغرب والعشاء فإنها صلاة الأوابين 
Onze geliefde Profeet صلى الله عليه وسلم heeft gezegd: “Wie tussen Maghrib en 

‘Ishā’ bidt, verricht daarmee de gebeden van de Awwābīn.” 

Dit is een hoge rang bij Allāh جل جلاله. Of je nu zes rak‘ahs bidt, meer of 
minder, alles wat je in deze tijd bidt, hoort bij het Awwābīn-gebed. 

 
3- Qala RasuluLlah salla Llāhu ‘alayhi wa-sallam   

De Boodschapper van Allāh جل جلاله (vrede zij met hem صلى الله عليه وسلم) zei:  
  

   من صلى بين المغرب والعشاء عشرين ركعة، بنى الله له بيت ا في الجنة 
Onze geliefde Profeet صلى الله عليه وسلم heeft gezegd: “Wie tussen Maghrib en 

‘Ishā’ twintig rak‘ahs bidt, voor hem bouwt Allāh جل جلاله een huis 

in het Paradijs.” 
Tijdens khalwah (geestelijke afzondering) bidden we twintig 

rak‘ahs. Je kunt deze ook thuis bidden als Awwābīn-gebed. 
 

4- Qala RasuluLlah salla Llāhu ‘alayhi wa-sallam   

De Boodschapper van Allāh جل جلاله (vrede zij met hem صلى الله عليه وسلم) zei:  
  

  من صلى ست ركعات بعد المغرب قبل أن يتكلم غفر له بها ذنوب خمسين سنة
Onze geliefde Profeet صلى الله عليه وسلم heeft gezegd: “Wie zes rak‘ahs bidt na 

Maghrib, nog voordat hij met iemand praat, krijgt vergeving 
voor vijftig jaar aan zonden.” 

Onze zonden zijn talrijk, daarom is dit gebed heel belangrijk. 
 

5- Qala RasuluLlah salla Llāhu ‘alayhi wa-sallam   

De Boodschapper van Allāh جل جلاله (vrede zij met hem صلى الله عليه وسلم) zei:   
 

 من صلى ركعتين في خلاء لا يراه إلا الله والملائكة كتب له براءة من النار
Onze geliefde Profeet صلى الله عليه وسلم heeft gezegd: “Wie twee rak‘ahs bidt op 

een plek waar niemand hem ziet behalve Allāh جل جلاله en Zijn 
engelen, krijgt verlossing van het Hellevuur.” 

Bid daarom soms in het geheim, alleen voor Allāh جل جلاله. 

 
6- Qala RasuluLlah salla Llāhu ‘alayhi wa-sallam   

De Boodschapper van Allāh جل جلاله (vrede zij met hem صلى الله عليه وسلم) zei: 
   

  مَن لم يصَُلِِّ ركعتيَِ الفجرِ فليصُلِِّيهما بعد ما تطلع الشَّمسُ 
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Onze geliefde Profeet صلى الله عليه وسلم heeft gezegd: “Wie de twee rak‘ahs vóór 

Fajr niet heeft gebeden, kan ze alsnog bidden nadat de zon is 
opgekomen.” 

 
7- Qala RasuluLlah salla Llāhu ‘alayhi wa-sallam   

De Boodschapper van Allāh جل جلاله (vrede zij met hem صلى الله عليه وسلم) zei:   

 

 لا تدَعَوا ركعَتيَِ الفَجرِ، ولو طرَدتَْكم الخَيْلُ 
Onze geliefde Profeet صلى الله عليه وسلم heeft gezegd: “Laat de twee rak‘ahs 

vóór Fajr nooit achterwege, zelfs niet als je opgejaagd 
wordt.” 

Dit laat zien hoe belangrijk deze soennah is. 
 

8- Qala RasuluLlah salla Llāhu ‘alayhi wa-sallam   

De Boodschapper van Allāh جل جلاله (vrede zij met hem صلى الله عليه وسلم) zei:   
 

 لا تدعوا الركعتين اللتين قبل صلاة الفجر فإن فيهما الرغائب
Onze geliefde Profeet صلى الله عليه وسلم heeft gezegd: “Laat de twee rak‘ahs 

vóór Fajr niet achterwege, want er zit een grote beloning in.” 
 

9- Qala RasuluLlah salla Llāhu ‘alayhi wa-sallam   

De Boodschapper van Allāh جل جلاله (vrede zij met hem صلى الله عليه وسلم) zei:   
 

اب    لا يحافظ على ركعتي الفجر إلا أوِّ
Onze geliefde Profeet صلى الله عليه وسلم heeft gezegd: “Alleen degenen die vaak 

terugkeren naar Allāh جل جلاله blijven trouw aan deze twee 
rak‘ahs.” 

Moge Allāh جل جلاله ons standvastig maken, in shā’a Llāh. 

 
10- Qala RasuluLlah salla Llāhu ‘alayhi wa-sallam   

De Boodschapper van Allāh جل جلاله (vrede zij met hem صلى الله عليه وسلم) zei:   
 

كْعَتيَْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الفجر , فَلْيَضْطَجِعْ عَلىَ جَنْبِهِ الَْأيَْمَنِ   إِذاَ صَلَّى أحََدكُُمْ الَرَّ
Onze geliefde Profeet صلى الله عليه وسلم heeft gezegd: “Wie de twee rak‘ahs vóór 

Fajr bidt, gaat daarna op zijn rechterzij liggen.” 

Dit is een soennah die veel mensen niet kennen. 
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11- Qala RasuluLlah salla Llāhu ‘alayhi wa-sallam   

De Boodschapper van Allāh جل جلاله (vrede zij met hem صلى الله عليه وسلم) zei:  
  

ا   اجْعَلوُا مِنْ صَلَاتِكُمْ فِي بُيُوتِكُمْ، وَلَا تتََّخِذوُهَا قبُوُر 
Onze geliefde Profeet صلى الله عليه وسلم heeft gezegd: “Bid ook in jullie huizen 

en maak ze niet tot graven.” 
Bid de fard in de moskee, maar verricht de soennah en nafl thuis, 

zoals het shukr-gebed, duha en ishraq. 
 

12- Qala RasuluLlah salla Llāhu ‘alayhi wa-sallam   
De Boodschapper van Allāh جل جلاله (vrede zij met hem صلى الله عليه وسلم) zei:  

  

َ تعالى   إذا قَضَى أحَدكُُمُ الصَّلاةَ في مَسْجِدِهِ، فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ نَصِيب ا مِن صَلاتِهِ، فإنَّ اللََّّ

ا  جاعِلٌ في بَيْتِهِ مِن صَلاتِهِ خَيْر 
Onze geliefde Profeet صلى الله عليه وسلم heeft gezegd: “Als iemand in de moskee 

heeft gebeden, laat hem ook thuis een deel van zijn gebeden 

verrichten, want Allāh جل جلاله brengt zegen in dat huis door dat 
gebed.” 

 
13- Qala RasuluLlah salla Llāhu ‘alayhi wa-sallam   

De Boodschapper van Allāh جل جلاله (vrede zij met hem صلى الله عليه وسلم) zei:   

 

 أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة 
Onze geliefde Profeet صلى الله عليه وسلم heeft gezegd: “Het beste gebed is het 
gebed dat iemand thuis verricht, behalve de verplichte 

gebeden.” 
Gebeden zoals tahajjud, Awwābīn, ishraq, duha, shukr en tasābih 

zijn beter om thuis te bidden. De fard-gebeden horen in de moskee, 
want daar is de beloning zevenentwintig keer groter. 

 
 

 

Ṣadaqa RasūluLlāh fī mā qāl, aw kamā qāl صلى الله عليه وسلم 
De Boodschapper van Allāh جل جلاله heeft de waarheid gesproken in wat 

hij  صلى الله عليه وسلم zei — of zoals hij  صلى الله عليه وسلم het heeft gezegd. 
 

❁❁❁❁❁  
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Ihda’ – Toewijding: 
 

 Ziyadatan ila sharafi’ ‘n-Nabi, sallaLlahu `alayhi wa sallam wa 
Alihi wa Asahabihi l-kiram, wa ila arwahi jamee’i al Anbiya’i wa l-

Mursalin wa Khudama’i sharai’ihim wa ila arwahi al ‘Aimmati al 
arba’a, wa ila arwahi Mashayyikhina fi t-Tariqati n-Naqshbandiyyati 

l-Aliyyah, khassatan Imamu t-Tariqah wa Ghawthu l-Khaliqah 

Khwaja Bahauddin Muhammad al-Uwaisiyi l-Bukhari, Sayyidina 
Abdul Khaliq al Ghujduwani, Mawlana Shaykh Sharafuddin al 

Daghestani, Mawlana Shaykh Abdullah al Faiz al Daghestani, 
Mawlana Shaykh Muhammad Nazim Adil al Haqqani, wa sai’ri 

Sadatina wa s-Siddiqiyun, wa man nahnu fi hadratihim wa 
jiwarihim, for the souls of all our passed ones, for the souls of all 

Shaheeds. Li-Llahi Ta’ala, Al-Fatiha. 
 
 [(Vertaling) Ter ere van de Profeet صلى الله عليه وسلم, het licht van leiding, 

en zijn gezegende familie en nobele metgezellen — zij die het pad 

van waarheid en overgave hebben belichaamd. Voor de zielen van 
alle profeten en boodschappers, en van allen die hun sharī‘ah 

(goddelijke wet) hebben gediend met oprechtheid en toewijding. 
Voor de zielen van de vier imams, die als bakens van kennis en 

wijsheid het pad van zuivering (tazkiyah) hebben verlicht. Voor de 
zielen van onze mashāyikh (spirituele meesters) van de Verheven 
Naqshbandī ṭarīqah (spirituele weg), die ons hebben geleerd hoe we 

het hart (qalb) kunnen zuiveren en nabijheid tot Allāh جل جلاله kunnen 

zoeken. In het bijzonder voor de ziel van de imam van de ṭarīqah en 

Ghawth al-Khaliqah (Hulp van de Schepping), Khwaja Bahauddin 

Muhammad al-Uwaisiyi l-Bukhari, Sayyidina Abdul Khaliq al 
Ghujduwani, Mawlānā Shaykh Sharafuddin al Daghestani, Mawlānā 

Shaykh Abdullah al Faiz al Daghestani, Mawlānā Shaykh Muhammad 
Nazim Adil al Haqqani — zij die ons hebben voorgedaan hoe men 
leeft met dhikr, adab en liefde voor Allāh جل جلاله. En voor de rest van 

onze meesters en de ṣādiqīn (waarachtigen), en voor allen in wiens 

spirituele nabijheid wij ons bevinden — zij die ons herinneren aan 
wat werkelijk telt. Voor de zielen van al onze overledenen, en voor 

de zielen van alle shuhadā’ (martelaren), die hun leven hebben 
gegeven op het pad van waarheid. Voor Allāh  جل جلاله. Al-Fātiḥah. 

 
 


